Kadınlar  Mücadele 
Tarihlerini 
Sahiplenmeli 
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Mutfaktaki  Malzemeyle 

Gelen  Tehlike 
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Kadın  Siyaseti  Ataerkil 
Siyasetin  Alternatifidir! 


Yaşam  sayfa  19 


“Ocalan  Teminata  Aştî û  Demokrasiye  ye” 


Rojev  sayfa  9 


Kadına  Yönelik  Şiddet  Tırmanıyor 


Kadın  ticaretini  suç  olmaktan  çıkartan  Avrupa  ülkeleri,  kadın  ticaretinde  milyarlar  kazanmaya devam  ediyorlar.  Avrupa’da  200  bin  kadının,  kadın  ticaretinde  kullanıldığı  varsayılıyor. 


Ataerkil  zihniyet  karşısında  mücadelelerini yükselten  kadınlara  karşı  direnen  sistemler, tüm  argümanlarını  kullanmaya  devam  ediyor.  Tıpkı Mirabel  kardeşler  gibi  günümüzde  de  mücadele eden  kadınlar  karşısında,  bu  sefer  farklı  argümanlar  kullanarak  ama  özünde  aynı  amacı  güden  devletler,  kadınları  katetmeye  devam  ediyor.  Direnen kadınlar;  cezaevine,  tecavüze,  şiddete  maruz  kalıyor.  İdam  ve  recm  ediliyor. 

Trujillo  diktatörlüğüne  karşı  baş  kaldıran  Mirabel kardeşler  gibi  kadınlar  da  özgürlük,  demokrasi  ve adalet  için  günümüzün  sistemi  ve  hukukuyla  mücadele  ederek  bedeller  ödüyor.  "Belki  de  bize  en  yakın şey  ölüm;  fakat  bu  beni  korkutmuyor,  haklı  olan  her şey  için  savaşmaya  devam  edeceğiz"  diyen  Maria  Teresa  Mirabel’ya  kadınların  en  anlamlı  cevabı,  25  Kasım’ı  ırkçılığa,  tolumsal  cinsiyetçiliğe,  savaşa,  ataerkil  sisteme,  aile  içi  şiddete  ve  kadınların,  kadın  halklarını  yok  sayan  sistemlere  karşı  mücadele  gününe çevirmeleridir. 

sayfa  3 
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CENİ:  Banşta  Israrlıyız 

Kürt  Kadın  Barış  Bürosu  yönetim  kurulu  rrıurhal,  çalışmalarının  büyük  bir  bölümünü üyesi  Songül  Turhal,  Kürdistan’da  devam  X  Kürdistan’daki  gelişmelerden  oluştuğu- eden  savaşta  çıkar  sağlayan  güçlerin  olduğunu,  nu,  Kürdistan’da  AKP’nin  soykırım  politikala- özellikle  Avrupa’nın  bu  savaşta  oynadığı  rolü  rından  en  çok  kadın  ve  çocukların  etkinlediğiçarpıcı  bulduklarını  ifade  etti.  Kürt  Halk  önde-  ni  söyledi.  Kamuoyu  yaratmak,  toplumu  Kürri  Abdullah  Öcalan’a  uygulanan  tercitin  ulus-  distan’da  yaşanan  vahşete  karşı  duyarlı  kılmak lararası  boyutunu  vurgulayan  Turhal,  Avrupa’-  için  çalışmalarının  sürdüğünü  vurguladı, 
nın  yaklaşımı  üç  maymun  meselesine  benzetti.  sayfa  4 


Merhaba 
Van’da  meydana  gelen  deprem  nedeniyle  öncelikle  tüm 
VanlIlara  ve  Kürt  halkına  baş  sağlığı  diliyor,  yaralılara  acil  şifalar diyoruz.  Nevvaya  Jin  çalışanları olarak  Van  halkının  bir  an  önce yaralarının  sarılmasını  umuyor  ve diliyoruz.  Kasım  ayı  kadın  özgürlük  mücadeleleri  açısından önemli  bir  yere  sahip.  1960’ta Dominik  Cumhuriyeti’nde... 


sayfa  3 


Ey  Başbakan  Büyük  Acı 
Duyuyor  Olmalısınız! 

İnsan  babasını  kaybettiğinde  yetim  kalır ama  annesini  kaybettiğinde  hem  yetim, hem  de  öksüz  kalır...  Annemizi  yitirdiği... 

sayfa  4 


Bilenin  Susması 

Bilenin  susması,  bilmeyenin  boş  konuşması  kadar  çirkindir”  derler.  Fakat  şimdi  bilenin  konuşması  da  bilmeyenin  konuşması kadar  çirkin.  Çünkü  bilen  çarpıtıyor,  bilmeyende... 

sayfa  7 
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Evrenin  Yasaları  Değişebilir 

Avrupa  Parçacık  Araştırma  Merkezi  CERN'deki  fizikçiler,  atomdan  küçük  partiküllerin temel  fizik  yasalarına  ters  düşen  biçimde,  ışık  hızını  aştığını  belirtti. 


Atomdan  küçük  partiküller  olan nötrinoların,  temel  fizik  yasalarına  aykırı  biçimde,  ışık  hızını  aştığını  gösteren  deney  doğrulanırsa  modern  fizik  kurallarının  yeniden  gözden geçirilmesi  gerekebilir. 

Avrupa  Parçacık  Araştırma  Merkezi CERN'deki  fizikçiler,  atomdan  küçük  partiküllerin  temel  fizik  yasalarına  ters  biçimde,  ışık  hızını  aştığını  belirtti. 

Uzmanlar,  İtalya'da  Alplerin  kolu  olan Apenin  Dağları'nın  altında  bir  laboratuvardan  700  kilometre  ötedeki  diğer  laboratuara  fırlatılan  nötrinoların  hedefe saniyenin  milyarda  biri  kadar  önce  vardığını  hesapladılar. 

15  bin  defa  ölçüm  yapan  bilim  insanları  sonucun  kendilerini  şaşırttığını, bu  nedenle  ABD  ve  Japonya'dan  başka ve  kuruluşlardan  da  bağımsız  bir  şekilde  bu  ölçümleri  değerlendirmelerini  istediklerini  açıkladı.  Araştırmacılar  o  zamana  dek  bu  bulgulara  temkinli  yaklaştıklarını  söylüyor. 

Albert  Einstein'e  göre,  hiçbir  şey  ışıktan  daha  hızlı  hareket  edemiyor.  Ancak  doğrulandığı  takdirde  bu  deney, Albert  Einstein'in  Özel  Görelilik  Kuramının  bazı  kısımlarını  tersine  çevirebilir,  evrenin  nasıl  işlediğini  açıklayan  yasalar  alt  üst  olabilir.  Tüm  modern  fizik teorilerinin  yeniden  gözden  geçirilmesini  dahi  gerektirebilir. 

Bununla  beraber  araştırmacılar  çalışmaları  hakkında  "sistematik  hata"  de¬ 


dikleri  durumun  oluşması  halinde  istenildiği  kadar  ölçüm  yapılsın,  yine  aynı hata,  yani  hız  sınırının  aşıldığı  gibi  bir izlenim  elde  edilmesi  riski  bulunduğunu,  bu  nedenle  ölçümlerini  kamuoyuna ilan  ettiklerini  bildirdi. 


Doktor  Antonio  Ereditato  ve  ekibi  bu konuda  üç  yıldır  araştırma  yürütüyordu. 
Ereditato  "Hayalim  başka  bir  bağımsız deneyde  de  aynı  sonucun  alınması.  O  zaman  rahatlayacağım"  diye  konuştu.  Ereditato,  "Ama  şimdilik  hiçbir  şey  iddia 


etmiyoruz.  Toplumun  bu  çılgın  sonucu anlamakta  yardımcı  olmasını  istiyoruz. 
Çünkü  bu  çılgınlık  ve  elbette  sonuçları da  çok  ciddi  olabilir"  dedi. 

Araştırma  Merkezi 


Yuva  Yapma  Becerisi 
İçgüdüsel  Değil 


Yeni  yayımlanan  bir  bilimsel  makale¬ de,  kuşların  yuva  yapma  becerisinin içgüdüsel  değil,  öğrenilerek  ve  zaman  içinde  edinilen  bir  meziyet  olduğu  orta ya  konuldu. 

Edinburgh,  Glasgow  ve  St.  Andrews  Üniversitelerinden  bilim  insanlarının  peçeli  do  - kumacı  kuşlar  (ploceus  velatus)  üzerinde yaptıkları  araştırmada,  yuva  yapma  konusunda  daha  başarılı  olan  kuşların  diğerlerine  oranla  daha  fazla  tecrübeye  sahip  oldukları tespit  edildi. 

Botswana'da  yürütülen  çalışmada,  yuva yapma  kabiliyetleri  bir  hayli  yüksek  olan  peçeli  dokumacı  kuşları  inceledi. 

Farklı  yuvaların,  kuşlar  tarafından  değişik tekniklerle  inşa  edildiği  bulgusuna  ulaşılan  a raştırmada  kimi  kuşların  yuva  yaparken  sağ¬ 


dan  sola,  diğerlerinin  ise  soldan  sağa  ilerledikleri  fark  edildi.  Bu  bulguyu  değerlendiren araştırma  ekibinden  Doktor  Patrick  VValsh, "kuşlar  yuva  inşa  kabiliyetlerini  genetik  olarak  edinmiş  olsalardı,  kuşların  her  zaman aynı  şekilde  yuva  yapmaları  gerekirdi"  dedi. 

Bir  diğer  bulgu  ise,  yuva  yapma  konusunda  daha  tecrübeli  olan  kuşların,  yuvayı  yaparken  kullandıkları  malzemeleri  gagalarından daha  az  düşürdükleri  oldu. 

Doktor  VValsh,  kuşların  yuva  inşa  becerilerinin  gösterdiği  çeşitliliğin  büyük  oranda sahip  oldukları  tecrübe  farkına  bağlı  olduğunu  belirtti.  Araştırmanın  sonuçları  Behavioural  Pro  cesses  Journal  (Davranışsal  Süreçler Dergisi)  isimli  akademik  dergide  yayımlandı. 

Araştırma  Merkezi 


Astronominin  Altın  Çağı 


21'inci  yüzyılın  en  büyük  gökbilim projesi  Alma,  Şili'deki  Atakama Çölü'nde  başlatıldı.  Alma  Teleskobu'nun  evrenin  derinliklerinden  aldığı  ilk görüntü  de  basınla  paylaşıldı. 

Dünyanın  en  karmaşık  ve  en  büyük  teleskobu  olarak  nitelendirilen  Alma,  Evren'in oluşumundan  sonra  ilk  yıldızların  parlamaya başladığı  anı  inceliyor.  Yapılan  çalışmayla  bilim  insanları  Evren'in  bugün  göründüğü  haline  nasıl  ulaştığını  anlamayı  umuyor.  Alma'- daki  bilimsel  faaliyetlerde  bulunan  astronomlardan  Doktor  Diego  Garcia,  BBC'ye yaptığı  açıklamada  "Evrenin  başlangıcını,  ilk galaksilerin  şekillendiği  anı  görebilmeye başlayacağız.  Evrenin  nasıl  işlediğine  dair birçok  şey  öğreneceğiz."  dedi.  Garcia,  teleskobun  "astronominin  yeni  altın  çağım"  başlattığını  söyledi. 

Alma,  birbiriyle  bağlantılı  bir  dizi  dev  an tenden  oluşuyor  ve  denizden  en  az  3  bin metre  yüksekte  yer  alıyor.  Yapımı  2003  yılın¬ 


dan  bu  yana  süren  Alma'ya  son  olarak  yirminci  antenin  de  yereştirilmesi  ile  birlikte, Evren'in  oluşumundaki  ilk  aşamaların  gün ışığına  çıkması  umuluyor. 

Şili'deki  faaliyetleri  yöneten  Avrupa  Güney  Gözlemevi  ESO,  Alma'nın  çektiği  ilk  fotoğrafları  yayımladı.  Fotoğraflarda  Antenna- e  Galaksileri  adı  verilen  iki  galaksinin  çarpışma  anı  görülüyor. 

Hubble  Teleskobu  daha  önce  bu  tür  olayları  görüntüleyebilmişti.  Ancak  Alma'nın  üstünlüğü,  ışığı  milimetre  ve  milimetre  altı  radyo  dalgaları  arasında  gözlemleyebilmesi.  İnsan  gözünün  algılayamayacağı  düzeydeki ışığı  toplayan  Alma,  yeni  yıldızların  oluştuğu yoğun  soğuk  gaz  bulutlarını  görünür  halde kılıyor.  Fotoğraflar  sadece  12  anten  kullanılarak  çekildi.  Yeni  antenler  eklendikçe  fotoğrafların  çözünürlüğünün  de  iyileşeceği  söyleniyor.  Amaç,  2013  yılına  dek  Alma'daki  anten sayısını  66'ya  çıkarmak 

Araştırma  Merkezi 


Evrimin  Kayıp  Halkası 


Yaklaşık  iki  milyon  yıl  önce  Güney Afrika’da  yaşamış  olan  "maymunların",  insanlığın  ilk  türü  olduğu  düşünülen  Flomo  erectus'tan  bugünkü  Homo sapien'lere  evrilme  sürecinin  kayıp  halkası olabileceği  öne  sürülüyor. 

Güney  Afrika'nın  Malapa  bölgesinde yapılan  kazılarda  iskeletleri  bulan  VVitvvatersand  Üniversitesi  öğretim  üyelerinden  Lee  Berger,  analizlerde  kemiklerin sahibi  olan  türün,  insana  varılan  evrimdeki türlerin  doğrudan  atası  olabileceğini  öne sürdü.  Bulunan  iskeletlerden  birisi  genç bir  kadına,  diğeri  de  11  yaşlarında  olduğu tahmin  edilen  bir  erkek  çocuğuna  ait.  İki iskelet  üzerinde  yapılan  yoğun  çalışmalar¬ 


da,  söz  konusu  insanların  bugünkü  insanla anatomik  açıdan  benzerlik  taşıdığı  keşfedildi. 

Berger,  "Fosiller,  karşımıza  şaşırtıcı  şekilde,  gelişmiş  ama  küçük  bir  beyin,  insanınkine  benzer  uzun  bir  başparmağa  sahip evrimleşmiş  bir  el,  modern  çağlarda  yaşayan  insanlara  ait  bir  leğen  kemiği  ve  hem maymuna  hem  de  insana  dair  özellikler  taşıyan  ancak  daha  önce  görülmemiş  bir ayak  ve  ayak  bileği  çıkardı"  diye  konuştu. 

Berger,  en  az  1.9  milyon  yıl  önce  yeryüzünde  dolaştığı  düşünülen  bu  "maymunların"  araç-gereç  yapımına  daha  önce  başladığını  belirtti. 

Araştırma  Merkezi 
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Van’da  meydana  gelen  deprem  nedeniyle  öncelikle  tüm Vanlılara  ve  Kürt  halkına  baş  sağlığı  diliyor,  yaralılara  acil şifalar  diyoruz.  Nevvaya  Jin  çalışanları  olarak  Van  halkının bir  an  önce  yaralarının  sarılmasını  umuyor  ve  diliyoruz. 

Kasım  ayı  kadın  özgürlük  mücadeleleri  açısından  önemli  bir yere  sahip.  1960’ta  Dominik  Cumhuriyetinde  Trujillo  diktatörlüklüğüne  karşı  mücadele  eden  Mirabel  kardeşler  kaçırılarak  tecavüz  edilir  ve  öldürürler.  1981  de  Latin  Amerikalı  ve  Karayipli  kadınlar  Kongresinde,  Mirabel  Kardeşlerin  anısına  25  Kasım  tarihi  “Kadına  Yönelik  Şiddete  Karşı  Uluslararası  Mücadele  Günü”  olarak ilan  edilir.  1999’da  ise  BM  aynı  kararı  alarak,  sahiplendi.  Mirabel kardeşlerin  ölümünden  51  yıl  sonra  kadınlara  yönelik  şiddetin biçimleri  çeşitlenlenerek  sürdü.  Mirabel  kardeşler  ülkelerinde  ki diktatörlüğe  karşı  mücadele  ettikleri  için  katledilmişlerdi.  Günümüzle  kıyasladığımızda,  maalesef  değişen  çok  şeyin  olmadığını  içimiz  acıyarak  görüyoruz.  21.  yy  da  kadına  yönelik  şiddet  azaldı  mı?  Diktatörlükler  sonlandı  mı?  Anti-demokratik  uygulamalar bitti  mi?  Irkçılık  rafa  kaldırılıdı  mı?  Ne  yazık  ki  hızından  hiçbir  şey kaybetmeden  ve  daha  yenileride  eklenerek  devam  ediyor  antidemokratik  uygulamalar. 

işte  Ortadoğu’da  yaşanlar  bunun  en  somut  örnekleri.  Diktatörlüklere  karşı  ayaklanan  halkların  talepleri,  uluslararası  güçlerin  çıkarlarını  sağlamak  için  fırsat  yarattı  adeta.  Libya  eski  başkanı  Muamer  Kaddafi  diktatörlüğüne  karşı  mücadele  eden  muhaleflerin;  Kaddafi’ye  yaptıklarını  daha  az  bir  diktatörlük  örneği  sayabilirmiyiz?  Ortadoğu’ya  demokrasi  getirmek  iddiasında  olan uluslararası  güçlerin  yöntemleri  daha  mı  demokratik?  Ortadoğu’da  ki  ülkelere  barış  getirmeye  çalışan  Türk  hükümetinin, Kürt  halkına  dayattığı  savaş  daha  mı  makul?  Kısacası  başta  kadına  yönelik  şiddet  olmak  üzere  toplumsa!  talepler  karşısında  antidemokratik  uygulamalar  devam  ediyor.  Özellikle  Ortadoğu’da. 

Ortadoğu’nun  acil  çözülmesi  gereken  sorunlarının  başında tanımlanan  Kürt  halkının  özgürlük  sorunu,  muhattap  ülkelerce halen  savaş  yöntemiyle  çözülmek  isteniyor.  Eski  yöntemlerden yeni  sonuçlar  bekleyen  AKP  hükümeti  sınır  ötesi  operasyonu  başlatmış  durumda.  Onlarca  kez  tekrarlanan  ve  sonuç  alınamayan operasyonlardan  hala  medet  ummak  akıl  karı  değil.  Herkese  demokrasi  ve  barış  dersleri  veren  Türk  hükümeti  söz  konusu  Kürtler olunca  akıl  tutulması  yaşıyor.  Erkekliği,  egmenliği  şaha  kalkıyor. 
Eski  hükmetlere  “Siz  iyi  öldüremediniz  bakın  ben  ne  kadar  iyi öldüreceğim.  Yok  edeceğim”  diyor.  Oysa  hem  erkek  aklının,  hem de  erkek  akıllı  Türk  devletinin  dikkate  almadığı  bir  gerçek  var. 
21.yy’da  egemenlerin  sınırsız  baskılarına  karşı,  ezilenlerin  yaşadıkları  bilinçlenmedir.  Herşeyden  önce  teknolojik  gelişme  bilgiyi bir  kesimin  tekilinden  çıkarmış  durumda.  Bilinçli  örgütlü  mücadeleler  her  zamankinden  daha  tutarlı.  Erkek  zihniyeti  insanlık  değerlerinin  içini  boşaltamaya  çalışsada  bunu  artık  başaramayacaktır.  Kadınlar  ve  Kürtler  böylesi  birörgütlülüğü  ve  bilinci  yaşıyor. 
Yetiyor  mu?  Yetmiyor.  Daha  iyisi  olabilir  mi?  Olabilir.  Daha  çok  çaba  ve  örgütlülük  kaçınılmaz  gözüküyor.  Aksi  halde  insanlığın  militarizm,  ırkçılık,  savaş,  şiddet  gibi  olgularla  mücadele  etmesi  söz konusu  bile  olamaz.  Kadınaların  ve  ezilenlerin  mücadelesi  her şeyden  önce  vicdani  bir  mücadeledir.  Vicadanını  kaybetmeyen  in san,  söz  konusu  insan  olunca  ideolojik  argümanlarını  aşabilir. 
Ama  eğer  kaybedilen  vicdan  ise  o  insanlardan  korkmak  gerekir. 
Van  depreminde  insanlığını  kaybetmeyenleri  ve  kaybedenleri  bir arada  gördük.  Bir  kesim  insan,  depremin  yaralarını  sarmak  için canhıraş  çalışırken,  bir  kesim  “insan”  ise  ırkçılığın  peşindeydi. 
Van  depreminin  açtığı  yaraları  esas  derinleştiren  yan  “insan”  olgusunun  geldiği  düzeydi.  Bunlar  dikkate  alındığında  özgür  eşit, adil,  paylaşımcı  ortamlarda  büyüyen  nesillerin  insanlığını  koruyabileceği  bir  kez  daha  gözler  önüne  serilmiştir.  Kadın  bilinci,  duygusu,  onuru  başka  türlüsünü  kabul  edemez.  Dolayısıyla  Mirabel kardeşlere,  verileceğimiz  iyi  cevap  anılarına  sahip  çıkarak  her türlü  erkek  aklına  karşı  mücadeleyi  gücendirmektir. 

Bu  yoğun  ve  karmaşık  duygular  içerisinde  Kasım  sayımızı  sîzler  için  hazırladık.  Bir  yandan  Kürt  halkının  varlık  yokluk  mücadelesi,  bir  yandan  Van  depremiyle  gün  yüzüne  çıkan  toplumsal  kopuş  ve  diğer  yandan  kadınayönelik  artan  şiddet  olayları.  Sayımızı hazırlarken  25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddetle  Mücadele  Günü  vesilesiyle  şiddet  oranlarını  ve  sebeplerini  gündem  sayfamıza  taşıdık.  Yine  Kürdistan’da  ki  savaşın  uluslararası  sebeplerini  ve  kadın mücadelelerini  gündem  sayfamızda  değerlendirdik. 

Biliyorsunuz  doğru  tarih  bilinci  geleceğimizi  belirlememiz  açısından  çok  önemlidir.  Bizde  kadın  tarihine  ilgisi  olanlar  için  kadın arşivini  oluşturan  bir  kurumla  yaptığımız  röportajı  dünya  sayfasına  aldık.  Beğeneceğinizi  umuyoruz.  Kürt  halkının  “kırmızı  çizgimiz”  dediği  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan’a  uygulanan  tecridin  sebeplerini  rojev  sayfamıza  taşıdık.  Tecridin  kaldırılmaması durumunda  nelerin  olabiliceğini  konu  alan  değerlendirmeyi  ilgiyle  okuyacaksınız. 

Mutfak  meraklıları  içinde  ilginç  bir  konumuz  var.  Kullandığımız  mutfak  malzemelerinin  hangi  maddeden  yapıldığını  konu alan  yazımızı  ekoloji  sayfasında  bulabilirsiniz. 

Birbirinden  renkli  ve  sıcak  konuları  sizler  için  hazırladık.  Mevsim  soğuktu  ama  biz  gelişmelerin  hızı  ve  sayının  sıcaklığıyla  ısındık.  Soğukgünlere  inat  yüreğinizi  vicdan, yaşamınızı  sevgiyle  yoğrulmuş  mücadeleniz  ısıtsın.  Her  şeyin  gönlünüzce  olması  dileğiy¬ le  esen  kalın. 


Avrupa’da  Kadınlar  istismar  Ediliyor 

Mirabel  kardeşler  gibi  günümüzde  de  mücadele  eden  kadınlara  karşı,  farklı  argümanlar  kullanarak  ama  özünde  aynı  amacı  güden  devletler  kadınları  katetmeye devam  ediyor.  Direnen  kadınlar;  cezaevine,  tecavüze,  şiddete  maruz  kalıyor. 


Her  gün  şiddet  gören,  tacize  uğrayan,  tecavüz  edilen ve  de  öldürülen  kadın  haberleriyle  yüzleşiyoruz. 
Dünyanın  her  hangi  bir  yerinde  belkide  aynı  zamanda  ve  dakikada binlerce  kadın  tacize,  tecavüze  maruz kalıyor.  1960’ta  Mirabel  kardeşler,  Rafael  Leonidas  Trujillo  diktatörlüğüne karşı  yürüttükleri  mücadeleyi  kendi  bedenleriyle  ödeceyeceklerdir.  Onların  bu eylemlerinde  sarsılan  Trujillo  diktatörlüğü  ceza  olarak  onları  kaçırıp  işkence  ve tecavüz  ettikten  sonra  öldürür.  Oysa  ki Mirabel  kardeşler  ölümsüzlüğe  doğru yol  alır.  1981  yılında,  Latin  Amerika  ve Karayipler’deki  kadın  örgütleri  25  Kasım’ı  “Kadına  Karşı  Şiddete  Son  Uluslararası  Günü”  ilan  eder.  BM,  bu  geleneğe  sahip  çıkarak  1999’da  25  Kasım’ı  “Kadına  yönelik  Şiddete  Karşı  Mücadele  ve Uluslararası  Dayanışma  Günü”  ilan  etti. 
Son  yıllarda  da  kadın  katliamlarındaki artışın  nedenleriyle  birlikte  kadın  mücadelelerinin  boyutlarını  da  sanırım  irdelemek  zorundayız.  Artan  şiddetin  boyutları  raporlarla  da  gün  yüzüne  çıkıyor.  Kadın  mücadelesinin  gelişmesine  paralel olarak  artan  katliamalar  nasıl  izah  edilir? 
Kadına  dönük  şiddet  görünür  mü  kılınmaya  başladı?  Yoksa  bu  mücadele  karşısında  direnen  eril  sistem  kendi  varlığını daha  da  mı  hissettirmek  istiyor?  Ya  da toplumun  öncüsü  konumunda  olan  şahısların  tavır  ve  davranışları  kadın  üzerinde  nasıl  bir  etki  yaratıyor? 

Türkiye’de  kadına  yönelik  artan şiddet  ve  AKP  politikaları 

Türkiye’de  yapılan  ve  ilginç  verilere sahip  olan  raporlar  belkide  tüm  bu  soruların  cevabını  oluşturuyor.  Türkiye’de 1990’h  yıllarla  birlikte  kadın  mücadelesi eskiye  oranla  daha  da  aktifleşmeye  başladı.  Diğer  kadın  hareketleriyle  birlikte, Kürt  Kadın  Hareketi’nin  de  toplumun her  alanında  örgütlenmesiyle  ve  tüm  kadınların  katılımıyla  bir  düzeye  çıkan  kadın  mücadelesi  önemli  bir  aşamaya geldi.  Günümüzde  de  kadın  hareketleri aktif  bir  biçimde  çalışmalarını  sürdürüyor.  AKP  iktidarıyla  birlikte  kadına dönük  şiddet  olaylarında  artış  yaşanmaktadır.  Türkiye’de  2002’de  katedilen kadın  66,  2003’te  83,  2004’te  164, 2005’te  317,  2006’da  663,  2007’de 
1011,  2008’de  806  ve  2009’da  ise  953 
olarak  raporlara  geçmiş  bulunmakta. 
Tabii  bu  rakamlar  kayıtlara  geçen  resmi verilerden  oluşmaktadır.  Bir  o  kadar  da kayıtlara  geçmeyen  katliamları  düşündüğümüzde  önümüze  korkunç  rakamlar çıkıyor.  2002’den  2011’in  ilk  altı  ayına kadar  katedilen  ve  yine  resmi  rakamlara  göre  toplam  4  bin  410  kadın;  boşanmak  istediği  için,  sevmediği  biriyle  evlenmek  istemediğinden  kaynaklı  ya  da evlilikte  kendi  tercihini  yapmak  istemesinden  dolayı,  bir  erkekle  konuştuğu  için,  tecavüze  uğradığı  için,  evlilik  dışı  ilişkiye  girdiği  için  vb.  nedenlerle  erkekler  tarafında  öldürüldüler. 

2011’in  sadece  Haziran  ayında  resmi  rakamlara  göre  24  kadın  katedildi. 
AKP  iktidarıyla  birlikte  artan  kadın  cinayetleri  son  yedi  yılda  %1400  artışla,  rekor  bir  düzeye  ulaşmış  buluyor.  Resmi olmayan  rakamları  katarsak  Türkiye’de her  gün  beş  kadın  katediliyor.  AKP’nin Kadından  sorumlu  olmayan  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanı  Fatma  Şahin  ise Kürt  Kadın  Hareketi’nin  geliştirmiş  olduğu  mücadelenin  içini  boşaltmakla uğraşıyor.  Kadın  hakları  için  mücadele eden  Demokratik  Kadın  Hareketi’nin 


tüm  aktivistlerini  cezaevine  koyan  AKP, kadına  dönük  niyetini  de  gözler  önüne sermiş  durumda.  Bu  tabloya  birde  AKP’ li  kadınların  idolü  olan  Erdoğan  eklenince  Türkiye’de  ortaya  çıkan  durumda maalefes  bu  oluyor. 

Ortadoğu’da  kadının  durumu 

Ortadoğu’ya  dizayn  vermeye  çalışan ABD  ve  AB  ülkelerinin  saldırıları  kadın ve  çocukları  etkilemeye  devam  ediyor. 
Buna  birde  islamiyetin  kadın  üzerindeki hükmü  eklenince  iş  daha  da  vahim  bir noktaya  gelmiş  oluyor.  ABD’nin  Irak  müdahalesi  sonucu  bir  milyondan  fazla  kadın  eşini  kaybetti.  Resmi  verilere  göre Güney  Kürdistan’da  1991-2007  yılların¬ da,  yaşları  12-22  arası  değişen  2  bin 
664  kadın  bedenini  ateşe  verdi.  Yine 
Güney  Kürdistan’da  2008  yılında  170 
kadın  namus  adı  altında  katedildi.  333 
kadın  ise  bedenlerini  ateşe  verdi.  Hastane  kaynaklarına  göre  ise  kadınlar  öl  - dürülerek  intihar  süsü  veriliyor.  Tüm bunlarla  birlikte  Irak’ta  kadınlar  hala sünnet  edilmeye  devam  ediliyor.  İran  ise insan  halkları  konusunda  hiçbir  sınır tanımamakla  birlikte  kadınlara  şeriat hükümlerine  göre  ceza  vermeye  devam ediyor.  Kadınların  mücadelerine  karşılık idam  ve  recm  hukukunu  devreye  koyuyor.  Ortadoğu’lu  kadınlar  kendi  kaderlerine  terk  edilmiş  dürümdalar.  Hukuksal  ve  sosyal  alandaki  hakları  için mücadele  eden  kadınların  daha  fazla toplumsallaşmaya  ihtiyaçları  var. 

Avrupa’da  kadın  hakları 

istismar  ediliyor 

Avrupa’da  son  yıllarda  artan  kadına karşı  şiddetin  boyutları  sorgulamaya  değer  görünüyor.  Özellikle  Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi’ne  yansıyan  genç  kadınların  zorla  evlendirilmek  istenmesi,  boşanmak  isteyen  kadınların  karşısında direnen  erkek  ve  uyguladığı  şiddet.  Bunun  yanı  sıra  ithal  gelin  ve  damat,  aile içi  şiddetin  artmasına  neden  olmakla birlikte  çözüm  konusunda  ki  çıkmazları daha  da  derinleştirmektedir.  Tüm  bunlar  Avrupa’  da  yaşanan  göçmenlerin  ortak  sorunu  olmaktadır. 

Kadınların  mücadeleleri  sonucu, Avrupa’da  elde  edilen  haklar  son  yıllarda  devletler  tarafında  istismar  edilmeye 


başlandı.  Avrupa’da  200  bin  kadının,  kadın  ticaretinde  kullanıldığı  varsayılıyor. 
Kadın  ticaretini  suç  olmaktan  çıkartan Avrupa  ülkeleri,  kadın  ticaretinde  milyarlar  kazanmaya  devam  ediyorlar.  BM’ in  verilerine  göre  her  yıl  Asya’da  120  bin genç  kadın  Avrupa’ya  satılıyor.. 

Balkanlar,  Güney  Amerika,  Asya  ve daha  bir  çok  yerde  kadına  dönük  şiddetin  boyutları  yukardaki  tablodan  farksız değil,  hata  bazı  ülkelerde  bu  durumun daha  vahim  sonuçları  var.  Bulundukları her  yerde  saldırıya  uğruyan  kadınlar  dil, din,  ırk  gözetmeksizin  bir  biçimiyle  sömürülüyorlar.  Tamda  bu  nokta  da  Kürt Kadın  Hareketi’nin  başlatmış  olduğu “Kadın  Kırımına  Hayır”  kampanyası  yerini  bulmuşa  benziyor.  Ataerkil  zihniyet karşısında  mücadelelerini  yükselten  kadınlara  karşı  direnen  sistemler,  tüm  argümanlarını  kullanmaya  devam  ediyor. 
Tıpkı  Mirabel  kardeşler,  gibi  günümüzde de  mücadele  eden  kadınlar  karşısında, bu  sefer  farklı  argümanlar  kullanarak ama  özünde  aynı  amacı  güden  devletler kadınları  katetmeye  devam  ediyor.  Direnen  kadınlar;  cezaevine,  tecavüze, şiddete  maruz  kalıyor.  İdam  ve  recm  ediliyor.  Trujillo  diktatörlüğüne  karşı  baş kaldıran  Mirabel  kardeşler  gibi  kadınlar da  özgürlük,  demokrasi  ve  adalet  için günümüzün  sistemi  ve  hukukuyla  mücadele  ederek  bedeller  ödüyor.  "Belki  de bize  en  yakın  şey  ölüm;  fakat  bu  beni korkutmuyor,  haklı  olan  her  şey  için  savaşmaya  devam  edeceğiz"  diyen  Maria Teresa  Mirabel’e  kadınların  en  anlamlı cevabı  25  Kasım’ı  ırkçılığa,  tolumsal  cinsiyetçiliğe,  savaşa,  ataerkil  sisteme,  aile içi  şiddete  ve  kadınların,  kadın  halklarını  yok  sayan  sistemlere  karşı  mücadele gününe  çevirmeleridir. 

Tabii  bu  sistemler  karşısında  kadınların  daha  fazla  birlikte  hareket  etmeleri gerekiyor.  En  önemlisi  de  tüm  kadın  hareketlerinin  toplumsallaşmaya  ihtiyaçları var.  Toplumsal  alanda  büyüyen  tüm  hareketler  sonuç  alırlar.  Bu  anlamda  deneyimlerimizi  paylaşmakla  birlikte  kadın bakışını  ortak  düşünce  ve  duyguda  hissetmek  bir  o  kadar  önem  arz  ediyor.  Her şeye  rağmen  kadınlar  özgür  yaşam  umutlarını  da  korumaya  devam  ediyorlar. 
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Ey  Başbakan  Büyük  Aa 
Duyuyor  Olmalısınız! 

I*  nsan  babasını  kaybettiğinde  yetim  kalır  ama  annesini kaybettiğinde  hem  yetim,  hem  de  öksüz  kalır... 
Annemizi  yitirdiğimizde  çaresiz  kalır,  dünyada  yalnız kaldığımız  hissine  kapılırız.  Yaşamın  her  anında  hiçbir  karşılığı  olmadan  yanımızda  olmaya  çalışan,  kızgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi,  hatalarımızı  sarıp  sarmalayan,  kapıları evlatlarına  daima  açık  olan,  her  tıklattığımızda  tereddütsüz o  kapıyı  açan  annemizdir.  Annemiz  kaç  yaşında  olursa olsun,  biz  kaç  yaşında  olursak  olalım,  yanımızda  çocuklarımız,  eşimiz  kim  olursa  olsun  hiçbir  önemi  yok,  anne  gidince yarım  kalır  insan...  Ben  böyle  düşünüyorum,  sanırım  çok  da yanılmıyorum.  Tanrı  kimseye  göstermesin,  yaşatmasın annesinin  yokluğunu... 

Bir  de  evladı  kaybetmek  vardır  ki  o  acı  bırakın  yalnızlaştırmayı,  bırakın  çaresiz  kılmayı,  delirtir  insanı.  Tüm  bedeninizi işkenceye  yatırsalar  evlat  acısının  yanında  tüy  gibi  kalır.  Tanrı kimseye  göstermesin,  yaşatmasın  evladının  yokluğunu... 

Düşüncesi,  kimliği,  inancı,  kültürü  ne  olursa  olsun  bir insanın  annesini  veya  evladını  kaybetmesi  hep  üzmüştür beni.  Öyle  böyle  değil,  derinden  üzmüştür...  Acısına  üzüldüklerimden  biri  de  Başbakan  Erdoğan’dır...  Ötekileştirici, ırkçı,  diktatörce  davranışları  bize  azap  vermesine  rağmen yine  de  üzüldüm.  Recep  Tayyip  Erdoğan'ın  annesinin  cenazesinde  döktüğü  “kimliksiz,  ideolojisiz,  dinsiz,  imansız,  tehditsiz,  hesapsız,  makamsız  gözyaşları”  bir  oğlun  annesinin arkasından  çektiği  acının  resmiydi...  Türkiye’de  milyonlarca seçmeni  olan  başbakan  bile  olsa,  bir  sürü  çocuğu,  torunu, yakını  da  olsa  kendisini  yalnız  hissetmiştir  annesiz! 

Başbakanın  gözyaşlarını  ekranlardan  izlerken  elimde olmadan  da  kendi  kendime  söylendim: 

Ey  Başbakan,  büyük  acı  duyuyor  olmalısınız!  Sizi  anlıyoruz,  ama  bilin  ki  sizin  sayenizde  birçok  çocuk  annesinin arkasından  böyle  gözyaşı  döküyor... 

Ey  Başbakan,  büyük  acı  duyuyor  olmalısınız!  Sizi  anlıyoruz,  bilin  ki  sizin  sayenizde  birçok  ana  evladının  mezarı başında  ağıt  yakıyor... 

Ey  Başbakan,  büyük  acı  duyuyor  olmalısınız!  Sizi  anlıyoruz,  sizin  sayenizde  birçok  evlat  annelerini  cezaevlerinde görüyor... 

Ey  Başbakan,  büyük  acı  duyuyor  olmalısınız!  Sizi  anlıyoruz,  sizin  yüzünüzden  çocuklar  ölüyor  ve  ölü  çocukların annelerinin  sesini  duyan  dahi  yok. 

Ey  Başbakan,  büyük  acı  duyuyor  olmalısınız!  Sizi  anlıyoruz,  ama  geçen  ay  sizin  emir  verdiğiniz  polisleriniz  Mer  - sin’de  çocuğunu  savaşta  yitiren  annenin  yasına  saldırdı, 
150  kişiyi  dövüp  söverek  gözaltına  aldı,  bir  kısmını  hapisle¬ 
re  tıktı.  Evladını  polislere  kaptırmamak  için  çırpınan  bir anneyi  polisleriniz  döverek  evladını  elinden  aldı.  Annesi şimdi  hapishane  kapılarında  evladının  yolunu  gözlüyor Sayın  Başbakan! 

Yine  yakın  zamanda,  Nusaybin’de  polisleriniz  gaz  bombaları  ile  Kürt  çocuklarını  yaraladı,  o  minik  bedenler  şu  an hastanede  yaşam  mücadelesi  veriyor.  Anneleri  başuçların- da  acının  en  dibe  vuranı  ile  korku  nöbetinde  bekliyor  Sayın Başbakan! 

Belli  ki  vazgeçmeyeceksiniz  “terörle  savaşmaktan  ve siyaset  ile  müzakere  yapmaktan!”  Belli  ki  keyif  alıyorsunuz savaşçılık,  müzakerecilik  oynamaktan.  Listenizde  daha kimler  var  bilmiyorum  ama  az  buçuk  tahminlerim  var.  Belki bunların  arasında  ben  de  varım.  Benim  de  arkamdan  ağlayacak  bir  annem  ve  evladım  var,  polislerinizin  yerlerde  sü  - rüklediği,  kurşunladığı  evlatlar,  anneler  umurunuzda  olmasını  da  dilemem. 

Acınıza  mihnet  eylemek  değil  amacım,  belki  daha  çok  anneye  evlat  acısı,  daha  çok  evlada  anne  acısı  yaşatmamanız için  sözlerden  bir  ayna  tutmak  size.  Belki  gönül  gözünüz  açılır  da  evlat  ve  anne  acısının  ve  sevgisinin;  vatanlardan,  ideolojilerden,  partilerden,  milli  çıkarlardan, oy  yüzdelerinden,  se çim  hesaplarından,  belediye  başkanlığı  sayılarından,  iktidar¬ da  kalınacak  yıllardan,  ihale  ve  rantlardan,  arsa  ve  dairelerden,  yatlar  ve  katlardan  üstün  olduğunu  biran  görürsünüz. 

Tanrı  sizi  annenize  duyduğunuz  sevginin,  onun  yokluğuna  duyduğunuz  acının  hatırına  sonsuza  dek  iyi  bir  insan olmakla  kutsasın... 

Tanrı  size  başka  evlatların  annelerine,  başka  annelerin evlatlarına  kıymayacak  bir  vicdan  versin... 


Çözümde  Israrlıyız 

AKP’nin  Kürdistan’da  uyguladığı  soykırım  politikası  karşısında,  Avrupa’nın  tutumu  görmüyorum,  duymuyorum  ve  konuşmuyorumdan ibarettir.  Hukuk,  Avrupa  çıkarları  karşısında  geri  planda  kalıyor. 


Savaşı  derinden  hisseden  ve  yaşayan; Avrupa’ya  göç  etmek  zorunda  kalan  barış  analarına  aktif  rol  biçiyoruz. 


Kürdistan’da  devam  eden  ve giderek  tırmanan  savaşla  birlikte  demoktratik  kamuoyuna dönük  baskılar  artmış  durumda.  Kürtlere  dönük  baskılarda ise  AKP  hükümeti  sınır  tanımıyor.  Süren  savaşın  uluslararası  boyutu  ve  özelde  Avrupa’nın  bu  savaşta  oynadığı  rolü  ve  nedenleri  ise  işin  diğer  bir  boyutu.  Barış  sürecinin gelişmesi  için  tüm  imkanlarını  kullanan  Kürt Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’a  uygulanan tercit  devam  ediyor.  Yine  savaşın  son  bulması  ve  Kürt  sorunun  demokratik  çözümü için  kadınlarda  çeşitli  eylem  ve  etkinlikler yapmaya  devam  ediyor.  Tüm  bunları  ele  alınıp  değerlendiren  Kürt  Kadın  Barış  Bürosu da  bu  gelişmeleri  yakından  izliyor  ve  barış sürecinin  gelişmesi  için  çalışmalar  yürütüyor.  Gazetemize  bu  konularla  ilgili  açıklamalarda  bulunan  Kürt  Kadın  Barış  Bürosu(CENİ)  yönetim  kurulu  üyesi  Songül  Turhal  önemli  noktalara  dikkat  çekti. 

Avrupa  Kürt  halkının  taleplerini görmezden  geliyor 

Kürt  Kadın  Barış  Bürosu(CENİ)  yönetim kurulu  üyesi  Songül  Turhal,  Kürdistan’da devam  eden  savaşta  çıkar  sağlayan  güçlerin olduğunu,  özellikle  Avrupa’nın  bu  savaşta oynadığı  rolü  çarpıcı  bulduklarını  ifade  etti. 
Kürt  Halk  önderi  Abdullah  Öcalan’a  uygulanan  tercitin  uluslararası  boyutunu  vurgulayan  Turhal,  “Avrupa’nın  yaklaşımı  üç  maymun  meselesine  benziyor:  Gözlerimi  kapatıp  bir  şey  görmüyorum,  kulaklarımı  kapatıp bir  şey  duymuyorum,  böylece  de  ağızımı  kapatıp  bir  şey  demiyorum...  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’a  karşı  uygulanan  özel tecrit  konsepti  ve  hukuk  dışı  yaptırımlar  karşısında  Avrupa’nın  tutumu  budur.  Yine,  AKP hükümeti  tarafından  Türkiye  ve  Kürdistan’¬ da  uygulanan  siyasi,  kültürel  ve  askeri  soykırım  operasyonları  karşında  Avrupa’nın  tutumu  böyledir”  dedi.  Avrupa’nın  çıkarları  söz konusu  olduğun  da  demokrasininde,  hukukunda  arka  planda  kaldığını  ifade  eden Songül  Turhal  sözlerini  şöyle  sürdürdü. 


“Halbuki  Avrupa’nın  kurum  ve  siyasetçileri nelerin  döndüğünü  çok  iyi  biliyorlar.  Fakat maalesef  demokratik  ve  ahlaki  değerler değil,  ekonomik  çıkar  ve  siyasi  hegemonya elde  etmek  devletlerin  ilişkisinde  belirleyicidir.Örneğin;  Türkiye’ye  silah  satan  Almanya  gibi  bir  çok  NATO  ülkesi  iyi  bir  ekonomik  rant  sağlamaktalar.  AKP  hükümetinin  savaş  politikalarını  destekleyen  AB ülkeleri,  Kürdistan’da  gerçekleşen  demokratik  özerklik  inşası  ve  halkların  kendi alternatiflerini  yaratmalarını  görmezden geliyorlar,  çünkü  bu  modelin  Ortadoğu’da yayılması  bölge  üzerindeki  eski  ve  yeni sömürgecilik  siyasetinin  tasfiyesi  ile  sonuçlanacağını  çok  iyi  biliyorlar.  Avrupa aslında  bu  savaşa  destek  sunarak  kapitalist  uygarlığın  statükosu,  yani  kendi  hegemonyasını  savunmaya  çalışmaktadır”  ifadelerini  kullandı. 

Savaştan  en  çok  kadınlar 

ve  çocuklar  etkileniyor 

Kürdistan’da  bir  savaşın  sürdüğünü,  bu savaşta  en  çok  kadınların  ve  çocukların mağdur  olduğunu  belirten  CENİ  yönetim kurulu  üyesi  Songül  Turhal  devamla:  “Bizim çalışmalarımızın  büyük  bir  bölümünü  elbette  Kürdistan  ve  Kürdistan’daki  gelişmeler oluşturmaktadır.  Kürdistan’da  mevcut  yaşanan  AKP’nin  soykırım  politikalarından  en çok  etkilenen  kadın  ve  çocuklar  için  kamuoyu  yaratmak,  toplumu  Kürdistan’da  yaşanan vahşete  karşı  duyarlı  kılmak  ve  bu  vahşetin görünmesini  sağlamak  için  çalışmalarımız var.  Yine  tutuklu  kadın  milletvekilleri,  belediye  başkanları  ve  kadın  siyasetçileri  için girişimlerimiz  sürüyor”  dedi.  Son  yıllarda  artan  kadın  katliamlarına  ilişkin  değerlendirmelerde  bulunan  Turhal,  bu  katliamların içinde  bulunduğumuz  sistemlerden  bağımsız  gelişmediğini,  kadınların  ataerkil  sisteme  karşı  ortak  hareket  etmesi  gerektiğini vurguladı.  Songül  Turhal,  “Kadın  kırımının son  bulması  için,  dünya  çapında  yaşanan kadın  kırımının  farklı  boyutlarını  açığa  çıkararak,  nasıl  yaşandığını  ve  nasıl  ortak  müca¬ 


dele  edebiliriz  üzerinde  çalışmalarımız  var. 
Bu  çalışmalarımızda  önemli  bir  düzey  yakalanmış  durumda.  Bu  ilişki  ağlarını  geliştirip kalıcı  platformlara  dönüştürme  çabasındayız.  Özellikle  savaşı  derinden  hisseden  ve yaşayan;  Avrupa’ya  göç  etmek  zorunda  kalan  barış  analarına  aktif  rol  biçiyoruz.  Kadınların  barış  çalışmalarını  hem  Avrupa  toplumlarında,  hem  de  uluslararası  kurumlar da  daha  fazla  hissettireceğiz”  diye  ifade  etti. 

Kürdistan’da  kadınlara  yönelik  işlenen 

savaş  suçlarını  gündemleştireceğiz 

Kürdistan’da  devam  eden  savaşın  bir  an önce  son  bulmasına  dönük  aktif  çalışma yürütüklerini  ancak  barış  yolunun  açılması için  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan  üzerindeki  tecridin  kaldırılması  gerektiğini  vurgulan  Turhal  devamla  “Savaşın  son  bulması için  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan'ın sağlık,  güvenlik  ve  özgürlük  koşullarını  sağlanarak,  Kürt  sorununun  demokratik  çözümü  esas  yaklaşımımız  olmaktadır.  Yine  Demokratik  Özerklik  temelinde  Demokratik Anayasanın  gelişmesi  de  çalışmalarımızın önemli  kısmını  oluşturmaktadır”  dedi.  Kürt kadınları  olarak  demokratik  çözümde  ısrarlı  olduklarını,  bunun  için  farklı  ülkelerdeki barış  deneyimlerinden  ve  kadınların  bu  konudaki  çalışmalarıdan,  tercübelerinden yararlandıklarını  ifade  eden  CENİ  yönetim kurulu  üyesi  Songül  Turhal  sözlerine  şöyle devam  etti.  “Bu  çözüm  yaklaşımına  dönük Kürt  kadınları  olarak  kamuoyu  ve  lobi  çalışmalarımızı  geliştireceğiz.  Yine  Kürdistan- 
’daki  toplu  mezarların  ve  kadına  dönük  işlenen  savaş  suçlarının  gündemleştirilmesi için  girişimlerde  bulunuyoruz.  Hakikatileri Araştırma  Komisyonunun  kurulması  talebi ile  ka  muoyu  çalışmaları  yürüteceğiz.  Ataerkil  savaş  ve  kırım  siyasetlerine  karşı  kadınların  uluslararası  dayanışmasını  ve  alternatiflerini  güçlendirmeyi  hedefliyoruz.  Bunun  için  çeşitli  platform,  soysal  forum  ve dünya  kadın  kurultayı  gibi  girişimlerde  yer alacağız.  Aynı  zamanda  uluslararası  hukuk ve  kurumlar  çerçevesindeki  imkanları  da değerlendirmek  yönünde  yeni  girişimler başlatacağız”  dedi. 

Kadın  kurtuluş  ideolojisine 

büyük  ilgi  var 

Kürt  kadınların  yürütükleri  mücadelenin dışarıya  yansımasını  da  ele  alan  Turhal,  “Kürt Kadın  Hareketinin  uluslararası  alanda  çok yönlü  olmasada  tanınan  bir  hareket  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Bizim  Kürt  Kadın Hareketini  dış  kamuoyuna  taşıma  gibi  bir sorumluluğumuz  da  var  elbette.  Biz  Kürt  Kadın  Barış  Bürosu  olarak  katıldığımız  tüm  uluslararası  konferanslarda,  kadın  hareketini tanıtma  çalışmalarını  sürdürüyoruz.  Özelliklede  kadın  kurtuluş  ideolojisini  tanıtırken  büyük  bir  ilgiyle  karşılaştığımızı  belirtmek  isterim.  Yılları  alan  bir  geçmişe  sahip  olan  Ortadoğulu  bir  kadın  hareketinin  tecrübe  ve deneyimlerini  aktarmak  hem  ideolojik  hem pratik  adımları  tanıtmak  önemli  bir  etki  de yaratıyor.  Büro  olarak  Kürt  Kadın  Hareketinin  toplumsal  cinsiyetçiliğe  ve  kadın  kırımına  karşı  geliştirdiği  kampanyaları,  toplumsal sözleşme,  demokratik  özerklik  ve  özgür  toplum  projelerini  tanıtıyoruz.  Gelişen  toplumsal  ve  siyasal  değişimleri,  farklı  kadın  hareketlerine  tanıtarak  ortak  mücadele  zeminlerini  hedefliyoruz.”dedi 


Rojin  Zerdal 


Kadınlar  Mücadele 
Tarihlerini  Sahiplenmeli 

“Kadının  aile  ve  toplum  içerisindeki  konumuna  ilişkin  bilgilendirmeye,  bilinçlendirmeye  dönük  her  türlü  yardımı  yapmak  gibi  bir amacımız  var.  Çünkü  bilgi  aynı  zamanda  güçtür.” 


Tprihsel  bilinç  insanlığın  geleceğini  belirlemesi  açısından  çok önemlidir.  Tarihsel  bilinç  insanlığın  köksel  bilincidir.  Halklar, kültürler,  dinler  için  olduğu  kadar  kadınlar  açısından  da  kendi  tarihini  bilmek  geleceğini  belirlerken  önem  taşıyan  bir konudur.  Ancak  binlerce  yıldır  var  olan insanlık  tarihi  içerisinde,  tarihi  henüz  yazılmamış  olan  kadındır.  Arkolojik  veriler  kısmi olarak  bazı  şeylere  ışık  tutsada  henüz  tam olarak  kadının  gelişim  seyri  bilinmemektedir.  Yazının  bulunmasıyla  beraber  toplumun üst  sınıfı  tarafından  tutulan  belgeler  ise  toplumsal  yapının  her  kesimine  hitap  etmiyor. 
Toplumsal  bilincin,  tekniğin  gelişmesiyle beraber  tarih  bilincinin  önemi  anlaşılınca; her  kesim  kendi  tarihini  araştırarak  gün  yüzüne  çıkarmaya  başladı.  Kadın  bilincinin gelişmesiyle  beraber  kadınlar  da,  araştırmalar  ve  kurumlaşmalarla  kendi  tarihine ulaşmaya  çalışmaktadır.  İşte  kadının  yazılmamış  tarihine  ışık  tutan  Aletta  Kadın Tarihi  Enstitüsü  kordinatörü  Evilen  Rijsbosch;  Kadın  Tarihi  Enstitüsü’nün  kuruluşu,  amaçları,  arşivleri  hakkında  sorularımızı  yanıtladı. 

Kadın  Tarihi  Enstitüsü’nün  kuruluşu hakkında  biraz  bilgi  verebilir  misiniz? 

Kadın  tarihi  enstitüsü  1935’te  kuruldu. 
1935’te  evli  kadınların  çalışmaları  yasaktı. 
Kadınlar  devlet  dairelerinde,  hastanelerde okullarda  çalışamıyorlardı.  Çok  az  sayıda  çalışan  kadınlarda  evlendikten  sonra  işten  ayrılıyorlardı.  O  dönem,  I.  Feminist  akımından bir  grup  kadın,  kadınların  çalışma  hakları  üzerine  araştırma  yapıyor.  Araştırma  sonucunda  kadınların  çalışması  gerektiğini,  aile  ekonomisi  için  tek  kişinin  gelirinin  yeterli olmadığını,  bunun  için  de  ortak  çalışmanın gerektiğini  açığa  çıkarıyorlar.  Bundan  sonra  kadınların  çalışmasını  yasaklayan  yasaya karşı,  kadınların  protesto  eylemleri  başlıyor. 
Bu  eylemlerle  beraber  çalışma  hakkını  kısıtlayan  yasa  ortadan  kaldırılıyor.  Kadınların çalışmasını  engelleyen  yasaya  karşı  ortak çalışma  yürüten  kadınlar,  daha  sonra  Uluslararası  Kadın  Hareketi  Bilgi  ve  Arşiv  Merkezi(IIAV)’ni  kuruyorlar.  Kurum  2009  yılına kadar  Uluslararası  Kadın  Hareketi  Bilgi  ve Arşiv  Merkezi  adıyla  çalışmalarını  yürüttü. 
2009  yılında  kurumun  ismi  Aletta  Kadın 
Tarihi  Enstitüsü  olarak  değiştirildi. 

Neden  Aletta  isimi  tercih  ettiniz? 

Kadın  tarihi  arşiv  çalışmalarını  ilk  başlatan  kadının  ismin  Aletta  Jacops’tur.  Kurumlumuzun  ilk  kurucularındandır.  Aletta Jacops(1854-1929);  öğrenciyken  kadın mücadelesine  başlamış.  Hollanda’nın  ilk  kadın  doktorudur.  Ayrıca  Hollanda’da  kadınların  seçme-seçilme  hakkı  için  mücadeleye öncülük  eden  bir  kadındır.  Yine  kadınların toplum  içerisinde  ki  konumlarının  düzeltilmesine  ve  çalışma  haklarının  verilmesine yönelik  mücadele  etmiştir.  Aletta  Jacops kadın  hakları  için  ortak  mücadele  ettiği  kadınlarla  beraber  kadın  arşivi  çalışmalarını başlatmıştır.  Ölümünden  sonra  bu  çalışmayı  arkadaşları  sürdürmüştür.  Dolayısı  ile  Kadın  Tarihi  Enstitüsü’nün  kurucularından biridir.  Ve  bizde  buna  dayanarak  kurumlumuzun  ismini  Alletta  olarak  değiştirdik. 

Kurumunuzun  temel  amaçları  nelerdir? 

Kurumumuz  değişik  çalışmalar  yürütüyor.  Eğitim  çalışmalarına  katkı  sunmak,  a¬ 


raştırmalar,  arşiv  ve  projeleri  desteklemek gibi  değişik  alanlarda  çalışıyoruz.  Özellikle kadın  tarihi  hakkında  araştırma  yapmak isteyenlere  imkanlar  sunuyoruz.  Ancak  bizim  iki  temel  amacımız  var.  Birincisi  bilgi vermek.  Kadının  aile  ve  toplum  içerisindeki konumuna  ilişkin  bilgilendirme,  bilinçlendirmeye  dönük  her  türlü  yardımı  yapmak  gibi  bir  amacımız  var.  Çünkü  bilgi  aynı  zamanda  güçtür.  Onun  için  biz  bilgi  biriktirip  onu paylaşmak  istiyoruz.  Geçmiş  mirası  saklamak  kaybetmemek,  biriktirmek  istiyoruz. 
İkincisi  de  bugünkü  yapılan  mücadeleleri kaydediyoruz.  Arşivliyoruz  ki  onlarda  yarı¬ nın  mirası  olsunlar. 

Aletta  olarak  geçmişte  kadın  eşitlliği  için yapılanların  mirasını  bugüne  taşıyoruz. 
Verilen  mücadelenin  kaybolmaması  için,  elde  edilen  kadın  haklarının  kendiliğinden gelişmediğini,  çok  büyük  bedeller  sonucunda  elde  edildiğinin  bilinmesi  önemlidir.  Yine kadınların  belli  kazanımları  olmakla  beraber Hollanda  ve  dünyada  daha  elde  edilmesi gereken,  kazanılması  gereken  birçok  haklar mevcuttur.  Mesala  yasalar  çerçevesinde halen  kadın-  erkek  arasında  eşitsizlik  vardır. 
Bunun  için  kadınların  hem  dikkatli  olmaları, hem  de  rahavete  kapılmamaları  gerekmektedir.  Yani  biz  özgürüz  gibi  bir  yanılgı  yaşamamaları  gerekiyor.  Kadınların  kendi  mücadele  geçmeşine  sahiplenmesi  önemlidir. 
Bugün  de  kadınlar  erkekle  eşit  bir  konuma gelmediği  için  mücadele  etmelerinin  önemli  olduğunu  düşünüyoruz.  Ama  biz  bir  yardım  kurumu  değiliz.  Somut  sorunların  çözümleri  konusunda  yardım  etmiyoruz. 
Kadın  mücadeleleri  hakında  kendini  geliştirmek  isteyen,  yetiştirmek  isteyen  insanlara  yol  gösteriyoruz. 

Arşivinizde  hangi  dönemlere  ait  belgeler  var? 

1940’a  yani  II.  Dünya  savaşına  kadar hazırlanan  arşivler  burada  bulunuyordu, ikinci  dünya  savaşında  Naziler,  işgal  sırasında  kurumda  bulunan  tarihi  dokümanlara  el koyarak  yüzde  doksanını  Almanya’ya  götürmüşler.  İkinci  dünya  savaşı  döneminde Almanya’da  kalan  arşiv,  Almanya’nın  Rusya 


ile  yaptığı  savaşı  kaybetmesiyle  bu  kez  kadın 
tarihi  belgeleri  Rusya’ya  götürülmüş.  2003 
yılında  HollandalI  bir  gazeteci  arşivin  Moskova’da  olduğunu  tespit  etti.  Bundan  sonra bir  çok  diplomatik  görüşme  ve  çaba  sonucu,  ikinci  dünya  savaşında  götürülen  kadın tarihi  arşivini  geri  getirdik.  Arşivin  tümünü getirebildik,  ancak  kitapları  alamadık. 

Arşivimizde  kadın  tarihine  dönük  neolotik  döneme  ve  sonrasına  ilişkin  araştırmalar var.  Bu  konuda  iki  düşünce  akımı  var.  Bir  akım;  sınıflı  toplum  yani  erkek  egemenlikli sitemi,  yaşanan  bütün  sorunların  kaynağı  olarak  görmektedir.  Ancak  başka  bir  düşünce ve  araştırma  da  yaşananların  sadece  erkeklerden  kaynaklanmadığını,  kadınların  da  yaşanan  olumsuzluklarda  payı  olduğunu  kabul ediyor.  Biz  bu  her  iki  akım  konusunda  ki  araştırmaları  arşivimizde  bulunduruyoruz. 
Araştıranlar  kendileri  kararını  verebilir.  Bu belgeler  çok  geniş  kapsamlı  arşivler  değil. 
Arşivimizde  1800’ler  sonrası  yaşanan  mücadelelere  dönük  belgeler  daha  fazla.  Bizde farklı  uluslardan  kadınların,  uluslararası  kadın  hareketlerinin  de  dokümanları  var.  Ancak  daha  çok  Hollanda  Kadın  Hareketlerinin  arşivi  bulunmaktadır.  Enstitümüzdeki  en eski  kitap  15.  yy  da  bir  erkeğin  kadın  üzerine  yazdığı  kitaptır.  Kadın  üzerinde  çok  olumsuz  değerlendirmelerin  olduğu  bir  kitaptır. 
Arşivimizde  daha  çok  I.  Feminist  akım  ve sonrasında  ki  mücalelerin  belgeleri  var. 

Yine  ortaçağın  öncüleri  olan  Cadılara  ilişkin  geniş  bir  arşivimiz  bulunmaktadır. 
Ortadoğulu  kadınlara  ilişkin  dokümanlar var.  Ortadoğu’da  ki  kadın  cinayetlerine  dönük,  İslamiyetin  kadın  üzerinde  ki  etkilerini konu  alan  belgeler  de  var.  Recm  tarihine ilişkin  araştırmalar  var.  Geniş  bir  arşive  sahibiz.  Biz  de  olmayanların  da  nerelerde bulunabiliceğini  biliyoruz.  Yönlendire  biliyoruz.  Kadın  ticareti  tarihine  ve  günümüzde  ki  kadın  ticaretine  ilişkin  veriler  var. 
Genelde  yaşanan  sorunları  ve  bunlara  karşı yürütülen  mücalelerin  belgelerini  bulundurmaktayız. 


Hacer  Altunsoy 


Kadına  dair 


dilek.kurt@live.nl 

Uyan  Türkiye 

Ne  yaman  çelişki  değil  mi?  Mısır,  Cezayir,  Fas,  Libya, Suriye  gibi  ülkelerde  sisteme  karşı  başkaldıranları Arap  bahardan  olarak  destekleyen  Türk  hükümeti,  Kürtleri  kendi  dil  ve  kimlikleriyle  yaşamak  istedikleri  için tutukluyor.  Katlediyor.  Kadın  ve  çocuk  demeden  her  türlü zulmü  reva  görüyor.  Daha  önceki  yıllarda  ikili  veya  üçlü  olan gözaltı  ve  tutuklamalar  şimdilerde  otuz,  kırk  hatta  kimi zaman  elli  kişilik  adeta  toplu,  kitlesel  olmaya  başladı.  21. 
yüzyılda  Kürtlere  soykırım  uygulanıyor.  Uygulayan  TC  devleti ve  destekçileri  başta  Amerika,  İngiltere,  Almanya,  Fransa  vb. 
Avrupa  ülkeleridir.  Merak  ediyorum  ve  diyorum;  Türkiye’yi yönetenler  bu  çağ  da  Kürtlere  uyguladıklarıyla  Avrupa’dan  ve Batıdan  nasıl  göründüklerinin  farkındalar  mı  acaba? 

Veya  Amerika,  Fransa  gibi  ülkelerin  Kürt  kıyımında  neden Türk  Devletini  desteklediklerini  kendilerine  soruyorlar  mı  ger çekten...  Batının  bu  desteği  Türkiye’nin  ne  kadar  yararınad  ı  r? 

Önce  AKP  hükümetinin  Kürtlere  uyguladığı  politikalarla Avrupa’da  nasıl  bir  Türkiye  tablosu  oluşturduğuna  bakalım. 
Kimliği  Türk,  inancı  müslüman  olmayan  insanlara  yaşama hakkının  tanınmadığı,  anti-demokratik  olmadanda  öte oldukça  ırkçı  yasalarla  yönetilen,  kendisinden  olmayanı  yok eden  bir  sistem  oluşturuyor. 

Yine  çok  güzel  coğrafyası,  havası  ve  halklar  mozayiki  olan kültürel  dokusuna  rağmen;  insanlarına  uyguladığı  politikalarla  tekleştiren,  tüketen  yoksullaştıran  bir  Türkiye  tablosu duruyor  karşımızda.  Kimliklerine  sahip  çıkan  Kürtleri  kadın, çocuk,  yaşlı  demeden  tutuklayan,  öldüren,  farklı  inançtan olan  Alevi,  Ermeni,  Ezidi,  Süryani  ve  Rumları  tarihten  günümüze  katleden  Türkiye  imajından  kurtarmak  yerine  bugünün Türkiye’sinin  farklı  kimlik  ve  inançlara  karşı  çok  daha  tahammülsüzleştiğine  ve  saldırganlaştığına  tanıktır  Avrupa.  Türk halkını  da;  o  güzelim  ülkenin  zenginliklerinden  yararlandırmak  yerine,  başta  Avrupa  ülkeleri  olmak  üzere  dünyanın hemen  her  ülkesine  bir  mide  tokluğuna  en  kötü  şartlarda göçebe  yaptığına  şahittir  dünya. 

Adı  laik,  ancak  uygulaması  monarşik-  krallık-  sisteminden de  kötü;  kadının,  çocuğun,  yaşlının  bir  bütün  insan  haklarının  olmadığı  birTürkiye  yansıyor  Avrupa’ya.  Kısaca  Türkiye’yi yönetenler  Türkiye’nin  Avrupa  birliğine  neden  alınmadığını objektif  olarak  sorgularsa  yanıtını  da  bulmuş  olacaklar. 

Şimdi  gelelim  Türkiye’ye  “Sen  anti-demokratiksin.  Yasaların,  hukuki  uygulamaların  Avrupa  normlarından  uzaktır.  Bu nedenle  AB’ye  üyeliğe  hazır  değilsin”  diyen  Avrupa  ve  Amerika’nın  iki  yüzlü  politikalarına.  Unutmayalım  ki,  Türkiye’ye “demokratlaş,  öyle  gel  AB’ye”  diyen  AvrupalIların,  ürettiği tanklar,  uçaklar,  bombalıyor  Kürtleri.  Kürtlerin,  anadillerinde olan  ROJ  TV’lerine  yönelik  sürekli  baskı  uygulayan,  yargılayan;  yalancı,  katil  koruculardan  bile  medet  umarak  Türklerle, Kürtleri  karşı  karşıya  getirmek  isteyen  yine  aynı  Batı’dır. 

Amerika’da,  Avrupa’da  savaş  yok.  Ama  savaş  için  son derece  modern  silah,  tank,  uçak  var.  Herhalde  batıklar  bu kadar  masrafı  müzede  sergilemek  için  yapmıyor.  O  halde satacaklar.  Kime?  Türkiye  gibi  iç  sorununu  çözmemiş  ülkelere  elbette,  işte  Kürt-Türk  savaşının  bitmesini  istemeyenler, silahlarını  böylece  satabiliyor.  Amerika’nın  son  dönemde Ortadoğu’da,  kendi  projesini  hayata  geçirmek  için  Türk Başbakanını  görevlendirmiş  olması  oldukça  düşündürücüdür.  Pentagonun  sözünden  şaşmayan  Obama  açıkladı  “En büyük  başarımız  müslümanı  müslümana  karşı  şavaştırmak olmuştur”  diye. 

Afganistan’da  Karzai,  Irak’ta  Talabani  şimdi  ise  tüm Ortadoğu’da  monarşik  Arap  sistemlerine  karşı  da,  Türk Başbakanını  görevlendirmiş.  Ne  karşılığında,  elbette  Kürt karşılığında.  Amerika  Tayyip’e  Kürtleri  öldürmek  için  silah verecek.  Her  türlü  destek  ve  istihbarat  verecek.  Tayyip’  te Arap  muhaliflerini  Amerika’nın  adamı  yapacak. 

Unutma  Türkiye,  Amerika’nın  şimdi  sana  biraz  ihtiyacı var.  Ortadoğu’da  eli  güçlendiğinde  bu  defa  dönüp  sana “Bırak  bu  sultanlığı,  bunun  zamanı  doksan  yıl  önce  geçti” diyecek.  Ve  Amerika  başta  olmak  üzere  Batıklar,  Ortadoğu’yu  istedikleri  konuma  getirinceye  kadar  Türkiye’yi  kullanacaklardır.  Türkiye’yi  kullanmak  içinde  elbette  Türkiye’nin  sürekli  iç  sorunlarının  olması  gerek.  Kürt  sorunu çözülürse;  Amerika  Türkiye’yi  kendi  çıkarı  olan  Ortadoğu projesini  hayata  geçirmek  için  nasıl  koşturacak.  Daha  da  geç olmadan,  “Uyan  Türkiye.”  Anaların  yürekleri  daha  çok  kanamadan  Amerika’dan,  Avrupa’dan  medet  beklemeden,  Kürt sorununu  Kürtlerle,  Kürt  halkının  iradesiyle  çöz. 
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Neden  Jineoloji? 

Jineoloji  aktifleşirse,  toplumun  mevcut  tarihsel  birikimiyle,  toplumsal  sorunlara  devrimsel  nitelikte  çözümler  üretebilecektir.  Kadınlar;  erkek  zihniyeti  tarafından  sorunsallaştırılıp,  karşı  cins olarak  ötekileştirilebiliniyorsa,  nedenlerinin  sorgulanmasıyla  beraber  çözüm  de  üretilebilinir. 


İslamiyet  ve  şeriat  kanunları toplumu  daha  da  geriletmiş, baskı  ve  sindirme  unsuru  yaygınlaşmıştır.  Kadın  bu  yapı  içinde  iradesizleştirilmiş,  çarşafa sarılarak  zindan  haline  getirilen  evlere kapatılmıştır.Günümüze  kadar  da  baskınlığını  koruyan  din,  feodal  toplum yaşam  şekliyle  her  alana  yansımıştır. 
Aile  olgusu  toplumsal  düzenin  temel ayağı  rolünde  kurumsallaşmış,  aile  kurumuyla  kadın  bedeni  ve  iradi  tüm haklarının  erkeğe  devredilmesi  gerçekleşmiştir.  Yahudilik  dininden  devralınan  sünnet  ile  erkek  cinselliği  ön plana  çıkarılıp  meşrulaştırılırken,  aynı yöntem  kadın  üzerinde  cinselliğin bastırılması  ve  tahrip  edilmesi  amacına  hizmet  etmiştir.  Dini  inanışlar  toplumun  hafızasına  günah  ve  sevaplar  olarak  yerleşmiş,  cennet-cehennem korkusuyla  zihinleri  sürüleştirilmiştir. 
Kadın  bedeninin  aylık  yenilenme  döngüsü  özünde  enerjiyi,  gelişimi,  temizliği,  değişim  ve  yenilenmeyi  barındırırken,  dinler  tarafından  kirlenme,  haram  olarak  sayılmış,  tabulaştırılmıştır. 
Oysa  kadının  fiziksel  farklılığına  ve kadın  hastalıklarına  dair  daha  M.Ö. 
1500’lü  yıllarda  Mısırlı  hekimlerin  tıb¬ bi  çalışmalar  yaptığı  belgelerle  doğrulanır.  Hipokrat’ın  bile  kadın  hastalıkları  konusunda  çalışmalar  yaptığı  bilinir. 
Başlangıçta  İslam-tıp  alimleri  kadın bedeni  ve  hastalıklarıyla  ilgili  tanı  ve tedavilerden  bahsederken,  giderek  feodal  ağabeylerin  algılama  seviyesine taşınan  İslam  dininin  ezici  yargılarının önüne  geçilememiştir.  Kadın  hastalıkları  bilimi  olarak  bilinen  jinekoloji  tıbbın  en  eski  dallarından  biri  olmasına rağmen,  günümüzde  bile  kadın  hastalıklarına  bütünlüklü  bir  tedavi  yapılamamakta,  birçok  kadın  hastalıklarına tanı  konulamamaktadır.Jinekoloji  kendi  içinde  parçalı  bilimlere  ayrılmış, kadını  kendi  kaderine  bırakırcasına  fiziki  rahatsızlıklarıyla  yaşamaya  mecbur  kılmıştır.  Bilim,  sonsuz  uzay  boşluğunda  binlerce  galaksi  keşfederken, 


evreni  adım  adım  tanımlarken,  buluşlarıyla  tıbbın  yolunu  kilometrelerce aşarken,  halen  kadın  bedeni  ve  hastalıklarını  tanıyamamasını  “tanı  yokluğuna”  bağlamak  inandırıcı  gelmemektedir.  Gelişip,  aktifleşecek  olan  kadın  biliminin  üzerinde  durması  gereken konulardan  biri  de  budur.  Kadın  bedeni  ve  doğasına  ilişkin  yapılan  onca saptırma  açığa  çıkarılmalı,  kadının  her şeyden  önce  kendi  bedeniyle  barışık olma  bilinci  kavratıl  malıdır.  Kadın,  yaratıcılıkların  en  güzeline,  en  üretken olanına  sahiptir.  Bu  yüzden  ataerkilliğin  üzerindeki  laneti  de  ancak  onlar kırabilirler.  Fizyolojik  olan  beden  aktif bir  şekilde  düşünceyi  etkiler,  tıpkı  düşüncenin  bedeni  etkilediği  gibi.  Kadının  bedenini  yöneten  enerjileri  tanıması  ve  bunu  kullanmayı  öğrenmesi gerekmektedir. 

Metalaşma  kültürü,  kadın  bedenini pazarlayarak  yeni  bir  sektör  oluşturdu 

Erkek  egemenlikli,  sınıflı  toplumlar sisteminin  en  üst  ve  son  aşamısı  olarak  bilinen  kapitalist  dönem;  tekniki üretim  ve  bilimin  gücüyle  her  geçen gün  kadının  üzerinde  tahakkümünü derinleştirmektedir.  Hanedanlar,  imparatorluklar  yerini  ulus-devlet  yapısına  bırakmıştır.  Kapitalizim,  insan  hakları  demokrasi  söylemleri  ile  toplumu liberalize  etmiş,  kendi  egemenliği  adına  toplumsal  katliamları  yapmaktan geri  durmamıştır.  Kadının  maruz  kaldığı  ayrımcılık  kapitalist  dönemde; sahte  özgürlük  ve  sosyal  yaşam  aldatmacalarıyla  kadın  gerçekliğinin  inkarı, bir  kez  daha  yaşanmıştır.  Metalaşma kültürü,  kadını  cinsel  obje  olarak  algılamış,  bedenini  pazarlamayla  yeni  bir sektör  oluşturmuştur.  Sonuna  kadar ailenin  mülkü  olan  kadın,  liberal  kapitalizm  sürecinde  sermayenin  mülkü haline  getirilmiştir.  Var  olan  sömürü zincirine  halkalar  eklenmiş,  çoğaltılmıştır.  Meta  kültürü  içerisinde  şekillenen  insan  öyle  bir  hale  gelmiş  ki,  ne 


istediğini  ve  nasıl  yaşayacağını  bilemez  durumdadır.  Kendisine  dayatılan yaşamı  bir  projeyi  kabullenir  gibi  kabul  etmiş,  popülist  kültürün  büyüsüy¬ le  özgür  irade  sahibi  olduğu  yanılgısını  yaşamaktadır.  Burada  en  çok  yine kadın  sömürüye  maruz  kalır.  Erkek  egemenliği,  insan  hayatının  her  alanına indirgenirken;  kadına  erkek  egemenliğinin  onayı  ve  kontrolünde  bazı  haklar tanınır.  Kadın  hakları,  fırsat  eşitliği  adına  kadın  lehine  gelişen  tüm  anayasal  hukuki  düzenlemeler  kadının  mücadelesiyle  gelişmesine  rağmen,  erkeğin  onayı  ve  kabulüyle  resmi  tarihte  yerini  almıştır.  Göreli  olarak  yaşanan  bu  rahatlık  durumu,  sermaye  sisteminin  işini  daha  da  kolaylaştırır.  Bunu  fark  edemeyen  kadın,  bu  yanılsamanın  sonucu  olarak  adeta  gönüllü bir  şekilde  bu  yaşamı  arzulamaktadır. 
Medya  aracılığıyla  yığınlar  birbirine benzeşmekte,  düşünceler,  istekler,  amaçlar  birbirinin  taklidi  olurcasına  aynılaşmaktadır.Ucuz  duygular  ve  şehvetin  pekiştirilmesiyle  insan  ilişkileri sıradanlaştırılarak,  tüketim  çılgınlığıyla  doyum  noktası  sınırsızlaşmıştır. 

“İdam  sehpasına  çıkma  hakkına  sahip 

olan  kadının  kürsüye  çıkma  hakkı  olur” 

Giderek  global-emperyalizmin,  kadın  üzerinde  uyguladığı  sömürünün ortadan  kaldırılması  adına  dünya  devrimleri  içinde,  kadın  hareketleri  gelişmiş,  devrimlerde  aktif  yer  almış,  fırsat eşitliği  için  mücadelesini  yükseltmiştir.  Kadın  hareketleri,  burjuva  hareketlerine  ulusal,  toplumsal,  sınıfsal  ve  ekonomik  sorunların  çözümü  için  katılım  sağlarken,  cins  sorununa  da  özel olarak  eğilmişlerdir.  Cins  sorununa  eğilmelerinden  dolayı,  erkek  egemenlikli  sistemin  yarattığı  baskılarla,  ciddi sorun  ve  engellerle  karşı  karşıya  kalırlar.  Çünkü  ne  burjuva  hareketleri,  ne de  proleterya  devrimleri  kadının  rengine  tahammül  edebilecek  bir  zihni aydınlanmayı  yaşamamıştır.  Başlar 


ken;  bağımsızlık,  eşitlik,  kardeşlik,  özgürlük  gibi  sloganları  ön  plana  çıkardıysalar  da  devrimlerden  sonra  kadın yine  eve  layık  görülmüş,  devrimsel mücadelesi  yok  denecek  kadar  <üçümsenmiştir.“idam  sehpasına  çıkına hakkına  sahip  olan  kadının  kürsüye çıkma  hakkı  olur”  diyen  Olympe  de Gouges’in  kadının  siyasal  haklarının tanınması  yönünde  radikal  çıkışından tutalım,  Flora  Tristan,  Emma  Goldman  ve  Clara  Zetkin’e  kadar;  devrim hareketlerinde  adı  çok  az  geçen  ama mücadeleleri  ile  Kadın  Özgürlük  Hareketlerinin  öncüsü  olan  kadın  devrimcilerin  emeği,  başarısı  küçümsenmeyecek  kadar  çoktur. 

Feminizm,  kadın  sorununu 

toplumsal  olarak  adlandırdı 

Kadın  mücadelesi,  Fransa  Burjuva Hareketi  öncülüğünde  kendini  örgütleyip  birçok  ülkeye  yayılmıştır.  17.  yy. 
da  feminist  kadın  hareketleriyle  anılan kadın  mücadeleleri,  daha  çok  sosyalist  toplumun  değerlerine  sarılırken, eski  toplumun  değerlerine  karşı  topyekün  direnişi  esas  alıyorlardı.  Feminist  hareketlerin  gelişimine  kadar  hiçbir  devrim,  hiçbir  söylem  kadınların özgün  konumuyla  doğrudan  ilgilenmedi.  Ezilmesini  tarif  edemedi,  eze¬ nin  adını  koymadı.  Bu  yönüyle  feminizm,  kadınların  durumunu  doğal  değil,  toplumsal  sorun  olarak  adlandırır. 
Azınlık  psikolojisinden  sıyrılıp,  ezilen bir  cinse  ait  olmanın  gerektirdiği  dayanışmaya  yüklenerek  kendi  cinsiyle tanışıp,  mücadele  perspektifi  ile  kendi  içinde  hareket  halinde  oldu.  Ancak, feminist  hareketler,  kadın  çelişki  ve cins  sorunlarını  görmelerine  karşı sorunu  toplumsal  eksende  tahlil  edip derinleştirmede  yüzeysel  ve  dar  kalmıştır.  Tepki  kadar,  siyasal  bilinç  ve derinliği  sağlayamamıştır.  Yaşanan  zayıflıktan  dolayı  mücadelelerini  toplumsal  mücadeleye  akıtma  yerine,  daha  çok  erkek  cinsine  karşı  geliştirip, kısır  döngü  içinde  kalmıştır.  Yoğun toplumsal  hareketler  içinde  görüş,  düşünce  farklılıklarıyla  parçalara  ayrılmış,  zamanla  etkisizleşip,  popüler  kültürün  malzemesi  haline  gelmiştir. 

Kadının  tarihsel,  toplumsal  sorununu  “izm”lenmiş  düşünce,  felsefi akımlarla  tanımlamak  sorunun  çözümünde  yeterli  olmayacak,  aksine  kendi  karşıtını  doğurarak,  çıkmazı  daha bir  derinleştirecektir.  Bu  yüzden  Kürt halk  önderi  Abdullah  Öcalan;  doğru çözüm  gücünün  gelişebilmesi  için  feminizm  yerine  jineoloji  demektedir. 
Bilim  camiasının  adını  yok  denecek kadar  az  zikrettiği  jineoloji  aktifleşirse,  toplumun  mevcut  tarihsel  birikimiyle  toplumsal  sorunlara  devrimsel nitelikte  çözümler  üretebilecektir.  Erkek  zihniyeti  tarafından  sorunsallaştırılıp,  karşı  cins  olarak  ötekileştirilebiliniyorsa,  nedenlerinin  sorgulanmasıyla  beraber  çözüm  de  üretilebilinir. 
Kadının  doğası,  kendisini  ve  içgüdüsel  yaklaşımlarını  anlamaya  dayanır. 
Başkaları  tarafından  anlaşılmayı  değil,  yaşamın  akışını  değiştirmek  ve başkalarına  özgürlük  verebilmek  için, kadınların  kendilerini  tümüyle  özgürleştirmeleri  gerekmektedir. 

Son 


Ayten  Gülsün 


o 


Öğrenci  Kadınlar  YXK-JİN 
Bünyesinde  Örgütleniyor 

YXK-JİN’ın  aldığı  tüm  kararlar  karşısında,  erkek  arkadaşlar  da bire  bir  sorumlu  olacak.  Onlarda  bu  kararları  takip  edecek, bizim  olmadığımız  yerlerde  bu  kararları  onlar  uygulayacak. 


Uzun  yıllardır  Avrupa¬ 
’da  çalışmalar  yürüten  Kürdistan  Öğreciler  Birliği-YXK,  kadınlara  dönük  ör gütlemelerine  ağırlık  verdi.  Bir  yıl önce  YXK  bünyesinde  kurulan 
YXK-JİN;  üniversitelerde  kadın bilinçini  geliştirerek  kadınların her  alanda  aktif  rol  almasını  hedefliyor.  Bu  alandaki  çalışmalarını  hızlandıran  YXK-JİN  aldığı  kararlar  ve  planlamalarla  üniversitelerde  gündem  oluşturmaya  hazırlanıyor. 

YXK-JİN’in  hedefleri 

Kürdistan  Öğrenciler  Birliği- 
(YXK)  yaklaşık  bir  yıldır  Kürdistanlı  kadın  öğrencilerin  kadın kimliğiyle  örgütlenecekleri  YXK- 
JİN’i  kurdu.  YXK-J İ N ,  ilk  etkinliğini  25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddete  Hayır  günü  vesilesi  ile  yaparak  kendini  tanıtacak.  Kürdistanlı  kadın  öğrencileri  bir  araya getirmeyi  hedefleyen  örgüt,  eğitim  çalışmalarıyla  öğrenci  kadınlarda  kadın  bilincini  geliştirmeyi amaçlıyor.  Avrupa’da  yaşayan Kürdistanlı  kadın  öğrenciler  göçmen  kadınlara  yardımcı  olmaya çalıştıkları  gibi,  Avrupa  Kürt  Kadın  Hareketi’nin  “Kadın  Kırımına Hayır”  kampanyasınada  aktif  katılım  sağlıyor. 

Kürdistanlı  öğrenciler 
YXK-JİN’a  karşı  duyarlı 


YXK  bünyesinde  kurulan  YXK- 
JİN’a  erkeklerin  daha  duyarlı olduğunu  söyleyen  Marburg  Üniverstesinde  Eğitim  ve  Bilgi  Bilimin’de  okuyan  Güle  Maniş  kadın öğrencilerden  şikayetçi.  Kadın öğrencileri  daha  duyarsız  bulduğunu  belirten  Maniş  “Aldığımız kararlara  karşı  erkek  arkadaşlarımızda  sorumlu  dayranıyor.  Hatta bizim  olmadığımız  yerlerde  kararlarımızın  uygulanmasından  ve takip  edilmesinden  sorumlular. 


Aslında  YXK’ye  yer  alan  öğrencilerin  çoğunu  kadın  öğrenciler  oluşturuyor.Ancak  kadın  bilincinin  yeterince  gelişmemesi  ve  özgürlük olayına  farklı  yaklaşımlarından dolayı  henüz  YXK-JİN’a  ilgileri  yaterli  değil.  Ama  ilerde  ilginin  artacağını  düşünüyorum. Çünkü  kadın bilincinin  oluşmasına  dönük  eğitim  çalışmalarımız  var.”  dedi. 


YXK-JİN  alanlara  iniyor 

Bir  yıldır  kurulmasın  rağmen halen  kimse  tarafından  tanınmadığını  belirten  Güle  Maniş,  “Bir yıl  boyunca  çok  bir  şey  yapamadık.  Bu  yıl  yaptığımız  YXK  kongresiyle  birlikte  YXK-JİN’a  dönük kararlar  aldık.  Bu  kararlarla  birlikte  planlamalara  gittik.  8  Mart Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü  ve 
25  Kasım  Kadına  Karşı  Şiddete 
Hayır  Günü  olmak  üzere  kadınla¬ 


ra  özgü  günlere  YXK-JIN  olarak aktif  katılacağız.  Ayrıca  bu  günlere  dönük  üniversitelerde  etkinlikler  düzenleyeceğiz.  Değişik  eylem  ve  etkinliklere  ise  YXK-JİN- nın  rengiyle  katılacağız.”  dedi. 

Öğrenciler  sisteme 

karşı  çelişkisiz 

Almanya’da  çok  sayıda  Kürdistanlı  öğrenci  okuyor.  Çoğunlukla  Hukuk,  sosyal  bilimler  ve politika  bölümlerini  tercih  ediyorlar.  Öğrencilerin  sistem  karşısında  çelişki  yaşamadığını  belirten  Maniş,  “Buradaki  hayata  alışmışız.  Sistemle  çelişkilerimiz  yok denecek  kadar  az.  Bu  durum  bire  bir  çalışmalarımıza  yansıyor. 
Çelişkilerin  olmadığı  yerlerde sorunları  da  göremezsin.  Dolayısıyla  öğrenciler  olarak  bu  sistemi  daha  fazla  sorgulamamız  gerekiyor.”  ifadelerine  yer  verdi. 

YXK  26  üniversitede  örgütlü 

1991  yılında  beri  Avrupa’da 
faalliyetler  yürüten  Kürdistan  Öğrenciler  Bi rl iği (YXK)  Almanya’¬ nın  değişik  üniversitelerinde  ve Avrupa’nın  üç  ülkesindeki  üniversitelerde  çalışma  yürütüyorlar. 
26  üniversitede  örgütlülükleri 
var.  YXK;  her  yıl  düzenlediği  Hü şeyin  Çelebi  öykü  ve  Şiir  yarışması  ve  üniversitelerde  Kürdistan’da  yaşanan  siyasal  gelişmeleri  seminer,  panel,  kitap  tanıtımı, flim  günleri  ve  değişik  etkinliklere  kamuoyuna  taşımasıyla  dikkat çekti.  Yine  üniversiteyi  bitirme tezlerinin  önemli  kısmını  Kürdistan  dönük  yapan  YXK’li  öğrenciler  akademik  düzeyde  önemli katkılar  sağladı. 


Haber  Merkezi 


Genç  bakış 


siyarojbin@rojamunzur.com 


Bilenin  Susması 

Bilenin  susması,  bilmeyenin  boş  konuşması  kadar çirkindir”  derler.  Fakat  şimdi  bilenin  konuşması  da bilmeyenin  konuşması  kadar  çirkin.  Çünkü  bilen  çarpıtıyor,  bilmeyende... 

Birempati  kurma  çabasıdır  almış  başını  gidiyor.  Empati kurmak  hoş,  güzel  bir  şey.  Lâkin  bu  nasıl  empati  kurmaktır  ki,  herşey  ters-yüz  algılanıyor?  Sanki  baskı  gören,  ezilen,  öldürülen,  cezaevlerine  doldurulan,  enkaz  altında bırakılan,  soykırımdan  geçirilen  bir  Türk  halkı  var  mış  gibi davranılıyor.  Bu  nasıl  empati?  Size  de  ilginç  gelmiyor  mu? 
Hayret,  bir  doğrudan  böyle  yanlış  çıkarsamaya  “pes”  derler.  Tuhaf,  garip  şeyler  yaşıyoruz  gerçekten. 

Bu  nasıl  bir  ruh  hali?  Akıl  vermeyi  gerçekten  hiç  çok  hoş bulmam,  bana  yapılmasını  da  hoş  karşılamam.  Çünkü herkesin,  hatta  her  canlının  bir  aklı,  zekası  var.  Tabi  aklınızı,  ruhunuzu  başkası  kullanmıyorsa...  Zaten  sözümüz  de aklını,  ruhunu  başkasına  kullandıranlara... 

Ya,  hiç  mi  kimse  söylemedi,  söylemediyse  ben  söyleyeyim;  savaş,  bir  maç  değildir.  Futbol  sahası  da  savaş  alanı değildir.  Maça  gider  gibi  savaşa  gidilmez.  Savaşta  ölenler futbol  sahasında  top  oynarken  anılmaz.  Ölüm,  top  yuvarlamak  değildir,  ölüm  oyun  değildir.  Lafa  bakın:  “Saraçoğlu alayı  1907. nci  bölük  55  bin  askeriyle  ordumuzun  emrindeyiz.”  Bir  futbol  sahasını  Kerbela’ya,  tribünlerdeki  şakşakçı  holiganları  da  asker  yapan  zihniyete  sormak  lazım; “nereye?” 

Tabi  mantıktan,  ahlaktan,  vicdandan  yoksun  bir  hükümet  tarafından  yönetilmek  ister  istemez  sorumsuzluk doğurur.  Hükümet  sorumsuz  olunca  tabi  ki  futbol  sahası Kerbela  olur.  Holiganlar  asker,  amigolar  komutan  kesilir. 
Önüne  gelene  “terörist”  deyip  başına  çöreklenir,  işte  kaos böyle  doğar. 

Sonra  “vay,  biz  bu  noktaya  nasıl  geldik?”  deyip  dövünmenin,  yakınmanın  anlamı  yoktur.  Sorumsuzca,  ciddiyeten  uzak  söz  veya  davranışların  sonucu  ağırdır. 

Toplumu  galiyana  getirip,  holiganları  sokağa  dökersen, halkları  birbirine  kırdırırsan  dökülen  kanda  boğulursun. 
Tuhaf,  ama  bunu  savunan,  neredeyse  silahı  omuzuna  alıp Kandile  gidecekmiş  gibi  duran,  her  sözlerinden  şovenizm  akan  yazarlar  var.  insanın  içinden  geçmiyor  değil; “yazarlığı  bırak,  git  savaş”  diyesi  geliyor.  Bu  kadar  savaş sever  iseniz  meslek  değiştirin. 

Toplumu  kaosa  sürükleyen  AKP  hükümetin  kirli  politikalarının  üstünü  -sanki  üstüne  vazifeymiş  gibi-  canhıraş kapatma  telaşına  bakın  bu  yazarların...  Dünyanın  5. 
büyük  ordusu  olan  TSK  bile  bunu  yapamıyor,  işte  böyle aydın,  yazar  takımına  “ruhunu,  düşüncesini  satanlar deniliyor. 

Aynı  aydın-yazar  takımı;  “niye  başkaldırıyorsunuz?  Ne güzel  kardeş  kardeş  geçiniyorduk.  Tüm  dostluğumuzu PKK  bozdu.  Biz,  Kürtlere  aslında  hakkını  verecektik.  Fakat PKK  buna  engel  oldu.  Gelin  Kürt  kardeşlerim,  PKK’nin oyununu  hep  birlikte  bozalım”  gibi  ahlaksızca  şeyleryazabiliyorlar.  Bu  kadar  zulüm,  bu  kadar  ölüm  karşısında  çıkıp bir  halka  bunları  söylemek  o  halkın  onuruyla  oynamaktır, her  şeyden  önce  hakarettir.  Kürtler  bu  hakaretleri  asla kabul  etmez. 

Cambazlığa  bakın.  Birileri  yaşadığımız  dünyayı  sirk,  bizleri  de  seyirci  sanıyor.  Yaptıkları  hilelerin  görünmeyeceğini  sanarak  ipten  ipe  atlıyor.  Ama  ne  bu  dünya  bir  sirk,  ne de  bizler  seyirciyiz.  35  yıl  önce  de  söylenseydi  bu  sözler bir  değeri  olmazdı,  şimdi  de  bir  değeri  yoktur.  Kürtler  belleksiz  değildir,  bu  hakaretleri  sineye  çekmez. 

Durup,  durup  Kürtlere  akıl  vermeye  çalışan  bu  yazarlara  sormak  lazım;  “ruhlarınızı  nerede,  ne  kadara,  kime  sattınız?  Öyle  ya,  içinden  geçtiğimiz  zaman  kötü  bir  zaman... 
Artık  vitrinlerde  satılığa  çıkarılan  ruhlar  var... 

Çağımız,  bizim  çağımız;  ruhların  ve  düşüncelerin  satılık olduğu  çağ!  Ruhunu  sat,  düşüncelerini  sat.,  sat,  satabildiğin  kadar  özgürlüğünü  de... 

Bu  çağ  satılık  vicdanlar,  zehirli  düşünceler  çağı... 
Yalanlar,  çarpıtılmış  fikirler  bir  fare  gibi  her  delikten geçiyor.  Bilincin  gözlerine  bir  perde  inmiş  sanki,  bulanık sulara  kulaç  atıyor  toplum.  Bu  sular  kirli,  bu  sular  faşizm kokuyor.  Bu  sularda  boğuluyor  insanlık... 
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feffiryfflfffi»  Siyasal  İktidar  ve &fâb dm  Hukukla  İlişki 


Kapitalizmin  daha  çekirdek halindeyken  siyasal  iktidar ve  hukuksallığın  fideliğin¬ de  oluştuğunu  tüm  gözlemler  doğrulamaktadır.  Her  iktidar  ve  hukukundan  yararlandığı  gibi  işine  geldiğinde  en  tutucu  savunucusu  kesilmiş,  çıkarlarını  zedelediğinde  ise her  tür  komplo  yöntemleriyle  -gerektiğinde  devrimci  eylemlerle  katılmak  da  dahil-  devirmekten  çekinmemiştir.  Bazen  en  gözü  kara  devrimcilik  oyununa  da  katılmıştır.  Faşist  darbecilikten  sahte  devlet  komünizm  darbeciliğine  kadar  -özellikle  bunalım  ve  kaos  dönemlerinde-  iktidar  savaşlarını  gerçekleştirmiştir.  Tarihin  en  kapsamlı  sömürgecilik,  emperyalizm  ve  imparatorluk  savaşlarını  yürütmüştür. 

Hiçbir  ekonomik  biçimin  kapitalizm  kadar  iktidar  zırhına  ihtiyaç duymadığını,  iktidarsız  oluşamayacağını  önemle  belirtmeliyiz.  Ekonomi-politik  “bilimci”ler  kapitalizmin en  temel  özelliği  olarak  tarihte  ilk defa  iktidar  dışında  ekonomik  yöntemle;  sermaye-emek  gönüllü  birlikteliğiyle  kari;  artık-ürünü-değeri  oluşturduğunu  iddia  ederler.  Hem  de başat  bir  varsayım  olarak.  En  az emek  teorisi  kadar  saptırılmış  bir söylemle  karşı  karşıyayız.  Bir  yerlerden  barışçıl  tarzda  sermaye  oluşturulmuş,  yine  barışçıl  ilişkiler  sonucunda  köylüler,  serfler,  zanaatkarlar üretim  araçlarından  kopup  bir  araya  gelerek  adeta  mutlu  ve  devrimci bir  evlilik  yaparcasına  faktörel  değerler  olarak  bir  sentez  oluşturup yeni  ekonomik  biçimi  tarih  sahnesi¬ ne  çıkarmışlardır.  Öykü  aşağı  yukarı böyle  yazılmaktadır.  Kocaman  eko¬ 


nomi-politikçilerin  sağlı  sollu  karargahlarında  gerçekleştirilen  tüm metinlerde  bu  iddia  “amentü”  değerindedir.  Bu  iddia  olmadan  ekonomi-politik  olamaz.  Buna  bir  de pazarda  rekabeti  ekledin  mi  dört dörtlük  bir  ekonomi-politik  kitabını ana  ilkeleri  bağlamında  yazdın  demektir.  Kendim  bir  şey  iddia  etme gereği  duymuyorum.  Sosyolg  ve  tarihçi  olarak  Fernand  Braudel’in 
Maddi  Uygarlık  araştırması  (ki  otuz yıllık  komple  bir  emeğin  üç  ciltlik muhteşem  bir  eseridir)  çok  kapsamlı  gözlemlerle  ve  mukayeseli yaklaşımıyla  net  biçimde  yalanlamaktadır.  Birinci  iddiası,  kapitalizm Pazar  karşıtıdır.  İkincisi,  gırtlağına kadar  güç  iktidar  bağlantılıdır.  Üçüncü  olarak  başından  beri  endüstri  öncesi  ve  sonrasında  hep  tekeldir.  Dördüncü  olarak  kapitalizm içten  ve  alttan  rekabetle  değil,  dıştan  ve  üstten  tekellerle-talanla  dayatılmıştır.  Kitabın  ana  fikri  bu.  Eksik,  katılmadığım  yanları  olsa  da anlatım  yönü  ve  özü  itibarıyla  en  de ğerli  bir  tarih-sosyoloji  yorumudur. 
Sınırlı  da  olsa  İngiliz  ekonomi-politikçileri,  Fransız  sosyalistleri  ve  Alman  tarihçi  ve  felsefecilerinin  sosyal  bilime  yönelik  tahrifat  ve  saptırmalarını  düzelmede  iyi  bir  giriştir. 

Gönüllü  ve  serbest  rekabet  ortamında  emek  birikimlerini  ve  güçlerini  birleştirerek  kapitalist  ve  işçi¬ nin  gerçekleştirdiği  bir  ekonomik düzen  yoktur.  Masal  ve  öyküler  bile gerçekten  bu  denli  uzak  düşmemiştir.  Tek  tek  ve  grup,  sınıf  olarak  tüm kapitalist  sayabileceğimiz  unsurlar ve  sahip  oldukları  ekonomik  güçler bir  saniye  iktidarın  koruması  olma¬ 


dan  ayakta  ve  ellerinde  durmaz.  Yine  iktidarın  en  kapsamlı  kuşatması olmadan  hiçbir  kent  pazarında  serbest  rekabetle  ne  mal  alış-verişi  ne iş  gücü  üzerinde  bir  Pazar  söz  konusudur.  En  önemlisi  de  serfin,  köylünün  ve  kent  zanaatkarının,  toprak ve  tezgahından  koparılışı,  acımasız ve  adaletsiz  bir  zor  ortamı  oluşturulmadan  geliştirilemez,  gerçekleştirilemez.  Avrupa’da  neredeyse  14. 
yüzyıldan  19.  yüzyıla  kadar  boydan boya  bu  toprak  ve  atölye  emekçilerinin  anaları  gibi  bağlı  oldukları  bu geçim  araçlarından  koparılışı  isyan ve  ihtilallerle  karşılanmıştır.  Binlerce  idam  yapılmış,  milyonlarca  insan iç  savaşta  öldürülmüş  ve  hapishane ve  hastanelerde  çürütülmüştür.  Bun lar  yetmemiş,  aralarındaki  mezhep ve  ulus  savaşlarıyla  ortam  kan  deryasına  dönmüştür.  Sömürge  ve emperyalist  savaşları  bilançoyu  konsolide  etmiştir. 

Tüm  bu  zor  etkenlerin  kapitalizmin  doğuşundaki  dıştan  dayatmalı tekelci  talancı  karakteriyle  ilişkisi gayet  iyi  gözlemlenmekte  ve  açıkça görülmektedir.  Hangi  ekonomi-politik  retoriği  bu  gerçekleri  ters  yüz edebilir? 

Gerçekleri  görebilmek  için  kapitalistleri  zafere  götüren  16.  yüzyıl savaşlarını  yakından  gözlemlemek gerekir.  Yüzyılın  başlıca  iktidar  ve savaş  aktörleri  Habsburg  sülalesinin ispanya  kolu  imparatorları,  Fransa’¬ dan  Valois  sülalesi  kralları,  İngiltere’de  Norman  kökenli  kralların  yerine  geçen  Angıl-Sakson,  Stuartlar hanedanı  ve  en  ilginci  ve  zincirleme reaksiyon  başlatacak  olan  daha  ismi bile  konulmamış  Hollanda’nın  yeni yetme  Orange  Prensliği. 

Müslümanların  ispanya’dan  ko¬ 


vulmasından  güç  alan  ve  hızla  imparatorluğa  koşan  bu  Alman  kökenli Habsburglu  kral  ve  imparatorlar  Roma’nın  mirasçısı  olarak  kendilerini görüyorlar.  Özellikle  Konstantinopolis’in  1453’te  Osmanlı  sülalesinin eline  geçmesiyle  ve  OsmanlIlarla yürütülen  savaşın  başını  Avusturya Habsburgların  çekmesi  bu  ideaya gerekçe  olarak  kullanılmaktadır. 
Fransız  Valois  kral  sülalesi  de  imparatorluk  ateşine  tutulmuştur.  Roma’nın  gerçek  mirasçısı  olarak  kendilerini  görmektedir.  İngiltere  krallığı  ve  Hollanda  Orange  Persliği  bu  iki imparatorluk  tarafından  yutulmamak  için  bir  nevi  proto-ulusal  kurtuluş  savaşlarını  vermektedirler.  Peşi sıra  İsveç  krallığı,  Prusya  prensliği ve  hatta  Moskova  prensliğinin  Çarlık  yükselişi  benzer  hareketler  olarak  kendilerini  duyuracaklardır.  İngiltere  krallığı  ve  Orange  prensliği 
16.  yüzyıl  başlarında  ispanya  ve Fransa  kralları  tarafından  gerçek  bir yutulma  tehlikesiyle  karşı  karşıyaydılar.  Eğer  bu  eylemleri  başarılı  olsaydı  İngiltere  ve  Hollanda  başka olmak  üzere  Kuzeybatı  Avrupa  kentlerinin  kapitalistik  gelişmeleri  İtalya’nın  Venedik,  Cenova  ve  Floransa kentlerinin  konumuna  düşmeleri yüksek  bir  olasılıktı.  İtalya’nın  çok güçlenmiş  bu  kapitalist  kent  lerinin tüm  İtalya  çapında  kapitalizmin  zaferini  sağlayamamalarının  temel etkeni  siyasal  güçsüzlükleriydi.  Daha  doğrusu,  İtalya  üzerinde  ispanya, Fransa  ve  Avusturya  kral  ve  imparatorlarının  yürüttüğü  egemenlik  ve fetih  savaşları  kentlerinin  boyun  eğ  - mesiyle  sonuçlanmıştır.Sınırlı  bir ekonomik  ve  siyasi  güçle  yetinmek zorunda  kalmışlardır.  Dolayısıyla hem  İtalyan  birliği  gecikmiş  hem  de 


kapitalizmin  İtalyan  deneyimi  yarım kaİıp  tüm  ülkeye  yaygınlaşamamıştır.  Geçici  de  olsa  burada  zor  belirleyici  rol  oynamıştır.  Karşılık  olarak İtalyan  kent  kapitalistleri  de  siyasal egemenlikten  vazbırakılmaları  karşılığında  bu  devletleri  finans  yoluyla kendilerine  bağlayıp  politikasına alet  olmaktan  çekinmemişlerdir. 
Çünkü  kapitalizm  yeni  dini  parapara  etrafında  şekillenmektedir. 

İngiltere  krallığı  ve  Orange  prensliği  yenilmediler.  Bu  yenilmemede kapitalist  unsurların  hem  devleti  kre dilendirmeleri  hem  de  devletle  birlikte  oluşturdukları  gemi  ulaşım  sanayi  başta  rol  oynadı.  Kara  gücü  değil,  deniz  gücü  üzerinde  yoğunlaşmaları,  zaferin  yolunu  açtı,  iki  çok önemli  stratejik  gelişme  bu  süreçte ortaya  çıkmıştır. 

1-ingiliz  krallığı  ve  Hollanda  eyaletleri  kapitalist  tarzda  yeniden  ör  - gütlenen  ve  eylemleşen  devlet  modeline  ağırlık  verdiler.  Düzenli  vergilerle  beslenen,  bütçesini  denkleştiren,  rasyonel  bir  bürokrasiye  ve  profesyonel  bir  orduya  dayanan  ilk  örnek  oldular.  Üstün  deniz  güçleriyle İspanya  ve  Fransa’nın  deniz  gücünü yendiler.  Atlas  ve  sonraları  Akdeniz’ deki  egemenlikleri  sömürge  savaşlarının  da  kaderini  belirledi.  İs  - panya  ve  Fransa’nın  düşüşü  böyle başlar,  ispanya  ve  Fransa  krallarının karadaki  başarıları,  borçlanmaları nedeniyle  astarı  yüzünden  palanı Pirüs  zaferlerine  döndü.  Kapitalist ekonominin  de  kaderini  belirleyen İngiltere  ve  Hollanda’nın  iktidar yapılanmasındaki  yenilikler  olduğu, genelde  kabul  gören  bir  yorumdur. 
İtalyan  kentlerinin  başaramadığını Londra  ve  Amsterdam  kentleri başarıyor. 


Ah  Bu  Kadınlar 


Kadın  cinayetleri  giderek  daha  fazla gündeme  girmeye başlıyor.  Ya  da  kadın  cinayetleri  artık gizlenemez  duruma  geliyor. 
Kadına  uygulanan  şiddet  çeşitli biçimlerde  gelişirken,  direk öldürme  ile  sonuçlanan  şiddet oranında  bir  artış  olduğundan da  söz  ediliyor,  istatistik  verileri  tam  bilmediğimden  bunun gerçeği  ne  kadar  yansıttığı  konusunda  kesin  bir  şey  diyemeyeceğim.  Kesin  olan  o  ki  kadına yönelik  şiddette  bir  artış  var. 
Üstelik  kadına  şiddet  uygulayan  erkekler  arasında  okur-yazar,  şehirli,  köylü  veya  okumamış  ayrımı  da  artık  yapmak  çok zor.  Şiddet  uygulayan  erkek, bin  yıllardır  aynı  hamurdan  yoğrulmuş  egemen  toplumun  içinden  çıkmaktadır.  Çünkü  erkektir,  çünkü  kadından  güçlüdür, çünkü  kadından  üstündür.  O her  şeyin  sahibidir.  En  başta  da kadının... 

Analarımız  hep  söylerdi, 
“kızım  kocanız,  babanız,  ağbeyiniz  ne  derse  yapacaksınız. 
Ses  çıkartmayacaksınız.  Ses  çıkarırsanız  hergün dayakyersi- 


niz.  Kocanız  size  bakmaz”.  Ah bu  kadınlar  analarımızın  bu öğütlerini  niye  dinlemiyor  ki... 
Bakınız  eskiden  belki  sadece dayak  yiyordu,  şimdi  dayak  yetmiyor  bir  de  öldürülüyorlar. 
Niye?  Kadın  artık  susmuyor. 
Kadın  artık  kocasına,  babasına karşı  çıkıyor.  Yanlış  bulduğunu kabul  etmiyor.  Analarımızın yaptığı  gibi  her  şeyi  sineye  çekip,  kader  deyip  yaşamayı  kabul  etmiyor.  Doğru  mu  yapıyor? 
Çok  doğru  yapıyor.  Kadınlar seslerini  daha  fazla  yüksek çıkarmalı,  ölümüne  de  mal  olsa iradesine  hükmeden  her  şeye karşı  durmalıdır. 

Kadınlar  açısından  ölümüne de  mal  olsa  bu  karşı  çıkış  doğru olmakla  birlikte,  kadınların  geliştirmesi  gereken  mücadelelerin  örgütlülükleri  ve  yöntemleri de  önemlidir.  Bugün  bunu  yazmayacağım.  Kadına  karşı  geliştirilen  şiddete  karşı  mücadele yöntemleri  nasıl  geliştirilmelidir?  Bence  asıl  önemli  olan  soru  budur.  Ortadoğu  gerçeğinde toplumun  her  hücresine  sinmiş,  genlerine  girmiş,  toplumsal  hafızasını  oluşturan  her  şey erkektir  zihniyetini  değiştirme¬ 


dikçe,  şiddete  karşı  mücadelede  başarı  elde  etmek  hep  eksik ve  zayıf  kalacaktır. 

Bugünlerde  Türkiye’de  mo¬ da  olan  aile  ve  kadından  sorumlu  kadın  bakan  tarafından ha  bire  nasıl  hukuksal  tedbirler alındığının  propagandası  yapılıyor.  Kadına  karşı  geliştirilen şiddetle  mücadelede  hukuksal tedbirler  önemlidir.  Bunlar  küçümsenemez.  Flukuksal  tedbirler  de  geliştirilmelidir.  Velakin toplumun  zihniyeti  haline  gelmiş,  erkek  her  şeydir  gerçeği değişmediği  sürece  alınacak hukuksal  tedbirlerin  pratikte uygulama  şansı  çok  zayıftır. 
Kaldı  ki  Ortadoğu  gibi  bir  coğrafyada  her  şey  hukuksal  tedbirle  çözmek  çok  daha  zordur. 
Toplumun  kendi  yasaları  vardır. 
Bu  yasaları  ise  ne  yaparsan  yap engelleyemezsin. Her  topluluk etnik  kimliği,  dini  inancı,  kültürel  değerleri  etrafında  kendi yasalarını  uygulamayı  esas  alıyor.  Toplumun  hafızasını  oluşturmuş  olan  bu  yasaların  yapılacak  hukuksal  tedbirlerle  ortadan  kaldırılmasını  düşünmek ise  bu  toplumda  yaşamış,  bu toplumun  içinden  çıkan  biri 


olarak  bunun  mümkün  olmadığını  görmemek  körlük  olur. 

Kadına  karşı  uygulanan  şiddeti  teşhir  etmek,  tartışmak, tüm  toplumun  zihniyetinde  sor gulama  geliştirmek  önemlidir. 
Bu  açıdan  son  dönemlerde medyaya  yansıyan  bu  tür  haberler  üzerinde  tartışmaların sürmesini  olumlu  görmek  de gerekir.  Tabiî  ki  medya  bu  tür haberler  üzerinden  şov  yapılmasına  müsaade  etmedikçe... 

Asıl  önemli  olan  toplumda kadına  bakış  açısını  değiştirecek  zihniyet  sorgulamasını  yapmak  olandır.  Kadını  dövmez, hakaret  etmez,  öldürmez  belki ama  kadının  bedeni,  kimliği  üzerinden  para  kazanan  kendisini  modern  gören  erkeği  nereye koyacağız.  Sorun  zihniyettir. 
Zihniyetin  değişmesi  için  erkekte  ki  erkeklik  ve  kadın  algısında  değişiklik  yapmayı  geliştirecek  mücadele  yöntemlerini bulmaktır.  Çocukların  doğar doğmaz  kulaklarına  fısıldanan, ve  büyüyene  kadar  oluşturulan kadınlık  ve  erkeklik  algılarında değişiklik  yapılmadığı  sürece her  türlü  hukuksal  tedbir,  kendisinejrıodern  jdiyen  erkeğin 


işine  yarayacaktır.  Bin  yıllardır kadınları  kandırmakta  ustalaşmış  kurnaz  erkek,  bin  dereden su  getirir  ince  tarzda  kadına  yönelik  şiddetini  yine  uygular. 
Dövmez,  hakaret  etmez,  öldürmez  belki  ama  kadınların  toplumun  her  alanında  kendisini  ifade  etmesini  engellemenin  yol ve  yöntemini  de  bulmayı  elden bırakmaz. 

Kadına  yönelik  şiddetle  mü  - cadelede  doğru  yerden  başlamakta  fayda  vardır.  Oluşturul  - muş  toplum  zihniyetine  dokunmayacaksın,  hukuksal  tedbirlerle  işi  çözmeye  çalışacaksın. 
Kadın  kadındır,  erkek  erkektir herkes  yerini  bilecek  kalıbı  çözülmedikçe,  Türkiye’de  kadına yönelik  geliştirilen  şiddetle  mücadele  de  ilerleme  çok  zordur. 
Hatırlatmak  isterim. 


o 


“Ocalan  Teminata  Aştî  û  Demokrasiye  ye” 


“Nezîkatiyen  li  hemberî  Birez  Ocalan  begûman  bi  rewşa  eskerî  û  siyasî  ve  giredayî  ye.  Destpekirina tecrîde  di  ve  aste  de  wekî  dayîna  cezayekî  dive  em  bibînin.” 


Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  ji bo  ku  pirsgireka  kurd  bi  avvayekî aştiyane  û  demokratik  were  çareserkirin  bi  salane  ku  İsrar  dike.  Le  li dijî  ve  yeke  nezî  se  mehane  ku  tec  - rîdek  li  hemberî  wî  te  bikaranîn.  Tevî  hemû hevvdanen  aştiye  jî  tecrîd  bi  sedema  ku  “keştî xerabe  ye”  dewam  dike.  Dewamkirina  tecrîde be  sedema  hersa  gele  kurd.  Hevdîtinen  ku  bi parezeran  re  te  astengkirin  di  heman  deme  de pevçûn  jî  zede  bûye.  Hikûmeta  AKP  e  diyarki  - ribû  ku  vve  hev-  dîtinen  bi  parezeran  re  pek  neye.  Ev  yek  jî  gele  kurd  dixe  nava  gûmanan. 
Tecrîda  ku  li  ser  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  0- calan  pek  te  û  derbare  encamen  ve  tecrîde  de endama  Insiyatîfa  Navnetevveyî  ya  ji  Ocalan  re Azadî  û  ji  Kurdistane  re  Aştî  Havîn  Guneşer  ji Rojnameya  me  re  ev  yek  nirxand. 

Birez  Ocalan  benîqaş  Rebere  Gele  Kurd  e Havîn  Guneşer  destnîşan  dike  ku  beriya  bi 
12  salan  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  dîl 
hat  girtin  û  piştî  bi  12  salan  he  jî  begûman  ji  bo gele  Kurd  wekî  Reberekî  te  qebûl  kirin.  Tişta  ku birez  Ocalan  dike  Reber  jî  ev  e;  ji  aliye  fizikî  û çandî  gele  kurd  ji  tinebûne  rizgarkir  û  hişt  ku Kurd  ji  aliye  bîrdozî,  civakî  û  siyasî  peş  bikeve. 
Kurd  bi  saya  perspektîfen  Abdullah  Ocalan  ji  xef- ka  Kapitalizme  xwe  rizgar  dikin.  33  sale  ku  gelek pevajo  bi  hev  re  derbas  kirine  û  he  betir  bavverî pe  anîne.  Guneşer  dibeje  ku  gele  kurd  li  ser  ve ciddiyete  he  betir  bawerî  bi  Rebertiya xwe  aniye. 
Havîn  Guneşer  diyarkir  ku  Rebere  Gele  Kurd Abdullah  Ocalan  ji  aliye  dîrokî,  civakî,  çandî,  siyasî  û  bîrdozî  çavderiyen  herî  berfireh  kiriye  û wiha  dibeje;  Rebere  Gele  Kurd  ji  aliye  siyasî  û  bîrdozî  girîngiye  dide  rexistinbûyîna  azad  û  serbixwe  ya  jine.  Birez  Ocalan  destnîşan  dike  ku  dive jin  xwe  nas  bike  û  ji  bo  azadiya  jine  peşengî  kir. 
Dive  bavveriya  gele  kurd  di  vvateyek  wiha  de  were legerîn.  Ocalan  ji  aliye  berjewendî  û  demî  ve  nefikirî.  Bavveriya  vvî  ji  bo  jiyanek  azad  û  berjevvendiyen  gele  kurdbû. 

Li  îmraliye  12  sale  ku hevvldanen  Aştiye  devvam  dike 

Guneşer  got  ku  heza  Rebertiya  Ocalan  ji  ber pratîken  vvî  pek  ten  û  vviha  devvam  kir;  Heza  0- calan  ne  tene  ji  bo  xwe  ye.  Girseyek  mezin  Rebertiya  vvî  ji  xwe  re  esas  digirin.  Levvra  ji  bo  tevgera  kurd  ya  siyasî,  PKK  û  ji  bo  gele  kurd  bandora vvî  gelek  e.  Ji  xwe  Ocalan  ji  sala  1993’an  û  şûnde ji  bo  çareseriya  pirsgireke  bi  re  û  rebazen  aştî  û demokratîk  neta  vvî  eşkere  ye.  Dîsa  dubare  ve 


hevvldana  xwe  zedetirî  12  sale  ku  devvam  dike. 
Girseyeke  mezin  ya  gele  kurd  Ocalan  vvekî  teminata  aştî  û  demokrasiye  dibîne.  Havîn  Guneşer destnîşan  dike  ku  azadiya  Ocalan  û  çareseriya pirsgireka  kurd  bi  hev  giredayiye  û  ev  yek  di  pevajoya  davvî  de  jî  eşkere  bûye  û  vviha  dibeje;  di navbera  Ocalan  û  rayedaren  devvIetaTirkde  hevdîtin  pek  dihat  û  ev  yek  re  li  ber  pevajoyek  erenî vedikir,  le  ji  nişka  ve  tecrîda  girankirî  ket  rojeve  û pevajo  ber  bi  şer  ve  veguherî. 

Everîşderbeyekjibo xwesteka  jiyanek  bi  hev  re  ye 

Guneşer  diyarkir  ku  Girava  îmraliye  giredayî statûyek  taybet  e  û  vviha  axivî;  li  îmraliye  pîvanen hiqûqa  demokratîk  naye  bikaranîn.  Nezîkatiyen 


li  hemberî  Ocalan  bi  revvşa  siyasî  û  eskerî  ve  giredayî  ye.  Dema  ku  ji  aliye  siyasî  û  eskerî  ve  revvşek  neyenî  derdikeve  hole  cezayen  disipline, rojname  û  pirtûk  naye  dayîn,  radyo  te  xerakirin  û parezer  nagihejin  girave.  Tecrîda  ku  dîsa  dest  pe kiriye  dive  vvekî  dayîna  cezayekî  vvere  dîtin.  Birez Ocalan  bi  hevdîtina  davvî  ya  parezeren  xwe  re gotibû  ku  vvî  ji  devvlete  re  gotiye  eğer  komisyona destûra  bingehîn  û  konseya  aştiye  neye  avakirin evv  e  ji  navbere  vekişe.  Dive  edî  pevajoya  muzakereyan  dereng  neye  xistin  û  paş  de  nemîne. 
Guneşer  dibeje  ku  Ocalan  piştî  bi  7  mehan  bi malbata  xwe  re  hevdîtin  pek  aniye  û  vviha  got;  Hikûmeta  AKP  e  nîqaş  dike  ku  tecrîda  li  îmraliye  bi avvayekî  rewa  texe  meriyete.  Ji  xwe  ji  biryaren CPT  û  DMME’yejî  natirse. 

Havîn  Guneşer  balkişand  ser  devvamkirina 


tecrîde  û  got  ku  ev  yek  te  vvateya  tine  hesibandina  hiqûqe.  Guneşer  got  ku  devvamkirina  erîşan  jî derbeyek  ji  bo  xwesteka  jiyanek  bi  hev  re  ye. 

Insiyatîfa  Navnetevveyî  ya  ji  Ocalan  re  Azadî  û ji  Kurdistane  re  Aştî  piştî  ku  di  15  e  Sibata 1999’an  de  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan bi  komployeke  navnetevveyî  radestî  Tirkiye  hat kirin  ava  bû.  Di  vve  deme  de  gelek  revvşenbîr  û saziyen  sivîl  nerazîbûnen  xwe  anîn  ziman  û  ji  bo azadiya  Abdullah  Ocalan  insiyatîfek  avakirin. 
Insiyatîfa  Navnetevveyî  ya  ji  Ocalan  re  Azadî  û  ji Kurdistane  re  Aştî  ji  Adara  sala  1999’an  şûnde  ji bo  ku  pirsgireka  kurd  bi  avvayekî  aştiyane  û demokratîk  çareser  bibe  xebatan  dimeşîne. 


Roje  Umut 


Li  dijî  cinzpareziye  'Meşa  Fahîşeyan' 


4ous  Som  m  es 
TOUTES 
Pes  Femmes 


COUILLES  ! 


A  PART  EN 


Li  Peytexta  Fransa  Parîse  jinen  li  dijî erişen  cinzparezî  û  qetilkirina  jinan daketin  qadan,  di  sere  mehe  Cotmehe  de  meşa  xwa  ya  yekemin  a  bi  nave  'Meşa Fahîşeyan'  (Slut  Walk)  li  dar  xistin.. 

Di  meşe  de  jinan  eşkere  kir  ku  li  Fransaye roje  137  jin  rastî  tecavvîze  ten.  Bi  heman armance,  li  bajeren  Lîlle,  Starsbourg  û  Lyon'e  jî bi  heman  armance  meş  hatin  lidarxistin. 

Jinen  kincen  kurt  û  şort  li  xwe  kirin,  li  dijî şîddeta  cinsî,  li  kolanen  Parîse  meşiyan.  Di meşe  de  ji  ber  ku  jinen  rastî  tecavvîze  ten,  paşe ten  sûcdarkirin  nerazîbûn  hate  nîşan  dan.. 

Meşa  jinan  ji  ber  Kuleya  Montparnasse heta  Meydana  Pantheon  devvam  kir.  Di  meşe de  jinan  balonen  sor  hildan  û  pankarta  li  ser 'Na,  ti  kes  naxwaze  rastî  tecavvîze  vvere,  ti  kes nehatiye  provokirin,  ne  şaşiya  mexdûran  e' nivîsandî  vekirin.  Jinan  diyar  kir  ku  ti  rebazen şiddete  neyen  qebûlkirin  û  xwestin  ti  kes mudaxaleyî  kincxwerina  jinan  nebe. 


'Li  Fransaye  roje  137  jin 

rastî  tecavvize  ten' 

Di  belavoke  de  te  gotin,  li  Fransaye  roje 
137  jin  rastî  tecavvîze  û  10  jin  jî  rastî  şîddeta 
cinsî  te.  Ji  ber  şîddeta  hevsere  xwe,  di  du  rojan de  jinek  rastî  şîddeta  hevsere  xwe  te. 

Meşen  bi  nave  SlutWalk  cara  peşî  di  meha Nîsane  de  li  bajare  Toronto  hatibû  li  darxistin. 
Li  Toronto  polîsekî  dema  bûyera  tecavvize lekolîn  dikir  ji  bo  jinan  gotibû:”Dive  jin  jî  kincen vveke  fahîşeyan  li  xwe  nekin.”  Li  ser  ve  yeke  li gelek  bajaren  meşen  SlutVValk  hatin  dest pekirin.. 

Li  Toronto,  Los  Engeles,  New  York,  Londra û  Delhiya  Nû  jî  çalakî  hatibûn  lidarxistin.. 

Te  payîn  Meşa  Fahîşeyan  vve  ve  çare  li Singapure  be  lidarxistin... 


ANF 


Mijdar  2011 


Mijdar  20 1 1 
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Bi  Çaven  Ke  Li  VVelate  Xwe  Dinerin? 

Mirov  dikarin  di  hemû  zîndanan  de  bijîn,  derveyî  zindana  poşmaniye.  Dikarin  xwe li  hemberî  dadgehan  biparezin,  derveyî  dadgeha  vvîjdane. 


Nirx  û  sembolen  ku  netevvan dikin  netew  hene,  ji  van  yek je  ax  e.  Piştre  ziman,  çand, al  û  sembolen  din  hene.  Ji van  nirxen  netevva  Kurd  tişta  ku  pe  nehatî  lîstin,  eriş  li  ser  nebûye, çi  maye?  Hîna  nave  vvelate  me  ye  ku  dergûşa  şaristaniye  ye,  dayîka  axen  ku  civakbûn  le  çe  bûye,  te  înkarkirin. 

Zimane  me  hîna  qedexeye.  Di  bin  neheqî  û  heqareten  mezin  de  te  înkarkirin. 
Weke  “zimane  naye  zanîn”  dibe  mijara tinaz  û  heneken  xelke. 

Axa  me  rojane  te  bombarandin.  Daristanen  me,  dehl  û  zeviyen  vvelate  me, ku  keda  bi  hezar  salan  ya  dayîk,  bav,  bapîr  û  dapîren  me  ne,  ten  şevvitandin,  ten talankirin.  Mafe  me  ye  herî  xwezayî  an ku  mafe  me  ye  jiyane  ku  di  hemû  pirtûken  pîroz  de  weke  mafe  herî  pîroz  te  penasekirin  ji  dest  me  te  girtin. 

Ev  mafe  me  ye  pîroz  ku  te  gotin  tene Yezdan  dikare  ji  dest  mirovan  bigre,  ji  aliye  evdan  ve  te  girtin.  Jin,  zilam,  pîr,  ciwan,  zarok,  tifalen  şeş  mehî,  pitiken  hîna  di  malzaroka  dayîken  xwe  de  ne  û  rû- ye  cîhane  nedîtine,  bi  top,  qazan  û  roketan  ji  aliye  neyaren  mirovatiye  ve  ten kuştin,  bedenen  wan  perçe  perçe  dibin. 

Dibin  rejî,  piç  û  pariyen  İaşen  wan tevlî  xwîn,  xwelî  û  barûte  dibin.  Xwezaya  vvelate  me  mîna  bîrîndarek  xedar  her roj  bi  şevvate  dinale  û  dihale.  Zaroken  vî vvelatî  bi  tirşe  mezin  dibin  û  mirin  li  vir ne  mevan  e.  Xwe  maliye  û  ji  jiyane  nezîktire  ji  mirovan  re. 

Li  vî  vvelatî  ti  lorik  û  stran  nîne ku  behna  eş,  jan  û  kul  je  neye. 

Lat,  zinar,  dar,  ber,  çem,  kanî  û  hemû zindiyen  ve  axe  roj  nîne  ku  şahidiya  talankirin,  vverankirin,  destavetina  rûmeta mirovahiye  nekin  li  ser  van  xakan.  Kevok,  kew,  xezal,  beraz,  kevroşk,  pisîken 


ve  xwezaye  jî  dizanin  denge  firokan  nîşaneya  beyomiye  ye  û  dizanin  bi  her  topbarane  re  vve  mirin  şîn  bibe  li  ser  ve  axe. 
Ku  hûn  ji  mirine  bipirsin  ku  çima  tu  evqas  servverî?  We  ew  jî  haşayîye  li  jiyane bike  û  weke  dagirkeran  vve  beje  ku  ez xwediye  rast  ye  van  war  û  vvelatî  me.  Li vî  vvelatî  şerek  heye  li  hember  mirine.  Li ser  ve  xake  şer  rastî  ye  û  jiyan  be  navber di  nava  şereke  de  ye  li  hember  m  irine. 

Li  hember  ne  miroviye,  li  hember  koletiye,  talane,  vverankirine,  destavetine şererk  mezin  te  jiyîn.  Ji  bo  peşeroj  di makzaroya  dayîke  de  nefetise,  ji  bo  bedenen  Solînan  bi  bombeyan  perçe  nebin,  ji  bo  rûmeta  mirovbûne  di  bin  pehniyen  solen  nemirovan  de  neye  perçiqandin  û  neye  şevvitandin,  ji  bo  dawî  le hatina  eş  û  azaren  xwezaya  vî  vvelatî,  li vî  vvelatî  şerek  heye,  li  hember  mirine.Tu bare  eşa  vî  vvelatî  li  pişta  kîjan  peyve, hevoke  bikî,  vve  xwe  bikuje.  Le  yen  bi  termene  xwe  yen  biçûk  dilen  xwe  yen  mezin  vî  barî  hildigirin  hene.  Keç  û  küren  vî vvelatî  yen  di  çeperen  azadiye  de  bi  vîn, vverekî  li  ber  xwe  didin,  hene.  Vîn  û vverekiyek  bûye  pola  heye  li  ser  ve  xake. 

Gelo  bedengî  naye  vvateya  erâkirinâ? 

Yen  ku  eş  û  azaren  ax,  av,  daristan  û hemû  zindiyen  li  van  axan  di  dile  xwe  de dijîn,  hene  li  vî  vvelatî. 

Yen  ku  nirxen  min  di  destpeke  de  behskirî  egera  jiyana  xwe  dihesibînin,  gerîla  hene  li  van  çiyayen  ase  û  serbilind.  Ez vvisa  dibînim,  li  vvelate  xwe  me.  Li  vir hespe  derevvan  ave  venaxwe.  Levvma pedivî  bi  xapandin  û  derevvan  nîne.  Ez bi  çaven  xwe,  vvîjdan,  dil  û  mejiye  xwe bavverim  ku  tişten  ku  min  dîtin  dibejim. 
Le  ez  meraq  dikim  yen  dibejin  em  Kürdin,  mirovin,  le  li  hember  van  nemiroviy- an,  erişan,  talan,  destdirejiyan,  tevkujiy- an  denge  xwe  nakin,  bedengin,  be  penj- 


nin,  gelo  evv  li  ku  dere,  bi  çaven  ke  û  çawa  li  vvelate  xwe  dinerin? 

Ku  ger  ne  bi  hiş,  mejî,  dil  û  çaven  neyaran  li  vî  vvelatî  dinerin,  sedema  be dengiye  çiye?  Mirov  li  ku  dere  dibe  bila bibe  ger  li  vvelate  mirov  zaroken  şeş mehî  bi  bombeyan  tene  perçekirin,  mirov  çavva  dikarin  asayî  bijîn,  razen,  bixwen  û  vexwen?  Gelo  bedengî  naye  vvateya  erekirine?  Bi  bedengmayîne  ji  ve guneha  dijmirovatiye  re  bûyîna  şirîk  li gorî  kîjan  ol,  bavverî,  vvîjdan  û  exlaqe  te pejirandin?  Bedengiya  qaşo  zagon,  hevpeyman  û  dadgehen  mafen  mirovan  li hember  vî  tevvanî  gelo  te  vvateya  ku  vve rojeke  mirov  dernekeve  peşberî  dadgeha  vvîjdana  xwe  û  li  wir  bi  tevvana  nemirovbûne  neye  tevvanbarkirin? 


Mirov  dikarin  di  hemû  zîndanan  de bijîn,  derveyî  zîndana  poşmaniye.  Dikarin  xwe  li  hemberî  dadgehan  biparezin, derveyî  dadgeha  vvîjdane.  Beriya  poşmaniye,  beriya  vvîjdanen  me  hesab  bipirsin,  her  yek  ji  me  dikare  denge  xwe bilind  bike  li  hember  tevkujiya  li  ser  av, vvelat,  xweza  û  miroven  vî  vvelatî  te  jiyîn. 

Ger  tişten  ez  dibejim  şaş  bin,  vve  deme  hûn  bejin  ku  ez  çend  pirsan  di  derbare  mirovbûyîna  xwe  ji  xwe  bipirsim.  Ji ber  li  gorî  min  yen  ku  bejin  em  mirov  in, bi  taybet  bejin  em  Kurd  in  dive  li  hemberî  kiryaren  min  li  jore  jimartin,  bedeng nemînin. 


Reyhan Ike 


De  Rastî  Çavva  Derkevin  Hole? 


Sala  par  jina  bi  nave  B.Y.  ji  aliye küre  tiye  xwe  ve  hate  kuştin. 
Piştî  ku  B.Y.  hate  kuştin  rojnameyen  Sabah  û  Takvîm,  bûber bi  sernûçeyen  "Evîna  qedexe  jiya,  amojina  xwe  kuşt"  û  "Ji  were  rastiya  aşk- i  memnu"  peşkeşî  xwendevanen  xwe  kir. 
Piştî  ku  ev  nûçe  hatin  peşkeşkirin  hevsere B.Y.’  A.Y.,  xwe  amade  dike  ku  der  bare  rojnameyan  de  serledana  sûç  bike.  Xwişka  B.Y.' 


Ayfer  Ozpamuk  jî  anî  ziman  ku  îro  xwişka  we najî  û  tene  îfadeya  qatil  heye  û  pirsî:  "Ger  ku mex  dûr  mirî  be  û  sûçdar  sax  be  de  rastî çavva  derkeve  hole. 

Li  Tirkiyeye  jin  hem  ten  kuştin  û  hem  jî mexdûr  dibin.  Jinen  mexdûr  dibin  jî  mafe wan  naye  parastin.  Li  aliye  din  jî  medya  li  şûna  ku  rastiye  peşkeş  bike  beyî  ku  rastiya  bûyere  lekolîn  bike  li  gorî  zimane  zilam  û  kujer nûçeyan  peşkeş  dike.  Kuştinen  ku  rastiya 


wan  tarî  wekî  sedemen  "töre",  "namus",  "tahrik",  "xapandin"  peşkeşî  civake  dikin.  Yek  ji  ve mînake  kuştina  jineke  ya  li  Amede  ye.  Li  Amede  di  13'e  tîrmeha  2010'an  jina  bi  nave B.Y.  ji  aliye  küre  tiye  xwe  ve  hate  kuştin  û  di serî  de  hate  gotin  ku  întîhar  kiriye.  Pişt  re  hate  zanîn  ku  dayika  3  zarokan  a  32  salî  B.Y.  ji aliye  küre  tiye  xwe  ve  hatiye  kuştin. 

'Mafe  kesî  tüne  bu  bi  zarokan 

travmaye  bide  jiyandin' 

Piştî  ku  hate  zanîn  B.Y.  ji  aliye  küre  tiye xwe  ve  hatiye  kuştin,  li  Dadgeha  Sulh  Ceza ya  Amede  doz  hate  vekirin.  Di  rûniştina  doze de  kujer  Ömer  Y.,  di  îfadeya  xwe  ya  dozgeri- ye  de  got  "Amojina  min  B.Y.  ez  her  tim  aciz dikirim.  Telefonî  min  dikir.  Dixwest  em  bi hevre  bin.  Ji  bo  ku  ez  xwe  ji  we  xelas  bikim, min  xwest  bizevvicim.  Le  ji  dîsa  got  ez  de  tekiliya  xwe  û  te  ji  her  kesî  re  bejim  û  gef  li  min xwar.  Min  jî  ev  yek  ranekir  û  evv  kuşt"  û  parastina  xwe  kir.  Li  ser  ve  îfadeye  rojnameyen Sabah  û  Takvim,  di  3'e  cotmeha  2011'an  de bi  sernûçeyen  "Evîna  qedexe  jiya,  amojina xwe  kuşt"  û  "Ji  vvere  rastiya  aşk-i  memnu" peşkeşî  civake  kir. 

Hevsere  B.Y.,  A.Y.,  bertek  nîşanî  rojnameyan  da  û  anî  ziman  ku  li  gel  di  ser  bûyere  de salek  û  3  meh  derbas  bûye  jî  hej  nû  bi  vî  rengî  bûyer  peşkeşî  civake  kiriye.  B.Y.  da  zanîn ku  tu  mafe  medya  tüne  ku  3  zaroken  ku  diya 


vvan  hatiye  kuştin  texin  nava  travmaye.  A.Y., anî  ziman  ku  3  küre  wî  diçin  dibistane  û  ji  ber bûyere  hej  nû  derûniya  vvan  baş  bûş  bûye. 
A.Y.  dazanîn  ku  hej  tam  derûniya  zaroken  vvî baş  nebibû,  niha  jî  rojnayan  bûyer  li  derve rastiye  peşkeşî  civake  kirin  û  dîsa  bû  sedema rageşî  û  aloziye.  A.Y,  da  zanîn  ku  evv  de  li mafe  xwe  bigere  û  vviha  got:  "Ez  de  der  bare Takvîm  û  Sabah'e  de  serledana  sûç  bikim.  Ez ji  îfadeya  biraziye  xwe  jî  bavver  nakim.  Ez  bawer  nakim  ku  hevsera  min  îxanete  li  min bike.  Me  ji  hev  hez  dikir.  Tu  pirsgirek  ni  navbera  me  de  tüne  bû.  Çi  kiriye  vvî  biraziye  min e  be  ş...  bi  zore  kiriye." 

'Polîsan  lekolîn  nekir' 

Xwişka  B.Y.  Ayfer  Ozpamuk  jî  bertek  nîşanîe  nûçeyen  rojnayeyan  da  û  anî  ziman  ku piştî  bûyere  polîsan  baş  lekolîn  nekir.  Ozpamûk,  anî  ziman  ku  piştî  mexdûr  hate  kuştin  û  şûnde  niha  dozger  tene  li  îfadeya  kujer guhdar  dike  û  tene  aliyekî  rastiye  dibîne  û vviha  got:  "Niha  dema  em  îtiraz  dikin  dibeje 'ter  nake,  delîl  tüne'  Pekî  vve  deme  de  çavva rastî  derkeve  hole.  Ger  ku  meşdûr  kuştî  be  û tene  li  îfadeya  kujer  guhdar  bikin  de  rastî  ça vva  ronî  bibe?.  Em  de  der  bare  serdozger  deserledana  sûç  bikin." 


Pınar  Ural 


Di  Çanda  Çîn  Hind  û  Çermesoran  de  Peşketin 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uzîk  çi  di  vvare  hejmara  enstrüman  û amûran  de,  çi  jî  di ware  cureyen  wan en  weke  îlahî,  qesî- de,  eşq  û  destanan  de  peş  ketiye.  Lîr estrumanek  e  ku  bale  dikişine.  Şeweye  vegotine  ye  helbestwarî  bi  qasî demen  qehremaniye  ango  qonaxa hema  berî  bajarvaniye  qonaxa  di  ser hovîtiye  re  nebe  jî  hebûna  xwe  dewam  dike. 

Piştî  Atînaye  Sparta  te.  Taybet  - mendiya  Spartaye  ew  e  ku  reûresma qraliyete  bi  hişkî  meşandiye.  Di  nava wan  de  timî  şer  û  nakokiyan  dewam kiriye.  Modela  Atına  û  Spartaye  li  tevahiya  nîvgirave  şop  hiştiye.  Belavbûna  bajaran  bi  lez  bûye.  Li  girave û  peraven  deryaye  yen  li  hember  bi heman  modelan  bajar  tijî  bûne.  Li peraven  Derya  Reş  û  Marmaraye  jî bajar  hatine  avakirin.  Şeniyen  zede  û bazirganiya  peşketî  re  li  ber  serdemeke  kolonî  ya  nû  vedike.  Li  Misre  jî dikare  bajarek  an  jî  kolaneke  bi  ser Greke  ve  hebe.  Paşe  ev  dibin  bajar. 
Başûre  îtalyaye  jî  bi  giranî  bûye  kolonî.  Mîna  ku  rola  Fenîkiyan  devvrgirtine.  Tevî  van  peşketinan  hemûyan  û avakirina  yekîneyen  bajaran  en  li  nîvgirave,  nikarîbûye  xwe  bigihîne  hezeke  împaratoriye  ya  weke  Persan  û Romaye.  Li  gorî  ruhe  deme,  ya  nikari- be  bibe  împaratorî  dikeve  bin  servveriya  împaratoriyeke  din.  Şaristaniya girave  ya  bi  peşengiya  Athenaye  di salen  340Î  B.Z.  de,  bi  gefxwarinen Makedonyaya  li  bakure  we  weke  qraliyeteke  mezin  dibe  rûbirû  ye.  Şaristaniya  Grek  a  nikarîbû  hezaxweya mezin  a  îdeolojîk  û  maddî  bike  navendî  û  xwe  bigihîne  sîstemeke  polîtîk  a  ji  sîteyan  vvedetir,  piştî  çend şeren  berxwedaneji  sala  330Î  B.Z.  û peve  serxwebûna  xwe  bi  avvayekî wenda  kir  ku  careke  din  nebîne.  Le mîna  Babîle  vve  weke  navendeke  nû ya  çande  hebûna  xwe  demeke  direj devvam  bike. 

Demokrasiya  Athenaye  derba herî  davviye  ji  qraliyeteke  nû  mezin 


dibe  ji  yekîtiya  Makedonyaye  xwar. 
Jixwe  bere  jî  di  şere  direj  e  sîh  salî  de ji  Oraliyeta  Spartaye  derb  xwaribû. 
Makedonî  ji  çanda  Yevvnan  in,  û  zimanekî  cüda  bi  kartînin.  Filîp  û  küre wî  Skender  en  hewl  didin  serekeşîren  qebîleyen  cihe  li  cem  hev  bigirin  di  sala  359’an  B.Z.  de  kirin  ku  li tevahiya  nîvgirave  servveriya  vvan were  naskirin.  Skendere  ku  jiyaneke vvî ya  balkeş  heye,  demeke  direj  li  ber deste  Arîsto  xwendekarî  kir.  Arîsto  jî li  bajarekî  herema  nezî  Makedonyaye ji  dayik  bûbû.  Diyar  e,  ji  xwendekariye  wedeti  r  teki  I  iyeke  nez  di  navbera vvan  de  heye.  Piştî  mirina  Skender  reva  vvî  ya  yekser  ji  Atînaye  ve  yeke nîşan  dide.  Arîsto,  Skender  li  bajare peraven  Eğeye  pervverde  kiribû.  Di demen  dawî  ye  servveriya  Persan  de, bi  tevahî  nirxen  çanda  Yevvnan  û xwedayen  mîtolojîk  mejiye  vvî  tijî kiribû.  Ti  siyasetvane  Yevvnanan  nebû  ku  nizanîbû  devvlemendiyaîmparatoriya  Persan  re  li  çavbirçîtiya  mirov  vedike.  Demeke  berî  demeke tekbirina  Persan  vveke  xwestekeke xurt  bi  cih  bûbû.  Ev,  hisek  vvele  bû, dişibiya  xwesteka  îslame  ya  ji  bo  tekbirina  Bîzanse.  Li  cem  tevahiya  eskeren  beşdarî  erişe  bûbûna  ev  bîrûbawerî  hebû.  Arteşa  Skender  arteşeke  reûresmî  ya  ji  koleyan  nebû. 

Dive  mirov  baş  fehm  bike  ku 
Skender  bi  çandeke  serketina  xwe îspatkirî  û  yekîneyen  eşîran  en  di  bin reveberiya  serekeşîren  nû  hevvl  didan  ji  barbariye  derkevin  û  çav  berdane  devvlemendiyen  Rojhilat  de  bi rexistina  arteşeke  nû  ya  ji  yekîneyen falanj  tevdigeriya.  Li  Anatolyaye  bi şere  Granîkos,  li  Çûkûrovaye  û  Rojhilate  Derya  Reş  bi  şere  îssos,  li Bakure  lraqe  bi  şere  Arbella  û  bi şerekî  beyî  behn  bide  herî  davvî  heta keviyen  îndûs  en  Hindistane  fetih  kirin.  Dîsa  bi  meşa  xwe  ya  bi  bela  ya Başûre  îrane  li  navenda  dinyaye  Babîle  ji  ber  sedemeke  bi  tevahî  naye zanîn  hîne  di  sîhûse  saliya  xwe  de mir  û  wexta  çaven  xwe  li  jiyane  miçandin  li  pey  xwe  ji  împaratoriya 


Persan  berfirehtir  cografyayek  hişt. 
Ev,  cografyayek  bû  ku  bi  tevahî  li  çanda  Yevvnan  hatibû  vekirin. 

Ev  coğrafya  bere  jî  bûbû  xwedî şaristanî.  Le  hemanen  vve  yen  maddî û  îdeolojîk  xwe  dispartin  nifşe  peşî ye  koledariye.  Jixwe  çanda  Yevvnan  ji zû  ve  ji  çanda  ve  şaristaniye  bihurîbû.  Hîne  gelekî  civvan  bû  û  ji  bo paşeroje  xwedî  nîşaneyen  baş  bû.  Ji levvra  qabîliyeta  vve  ya  karibe  biteamîne  hebû.  Çavva  ku  rahiben  Sumeran  çanda  neolîtîk  teamandin çîna  peşî,  bajar  û  çanda  devvlete  ava kirin  bi  heman  hûrûkûrahiye  nebe  jî çanda  Yevvnan  jî  ji  bo  deveren  şaristaniyen  bere  teamandineke  civvankirine  bû.  Di  ve  deme  de  ku  jere ‘Helenîzm’  jî  te  gotin  û  te  texmînkirin 
ku  li  derdora  salen  330  B.Z.  û  250 
P.Z.  de  devvam  kiriye  gelek  qraliyet hatin  avakirin.  Li  Misre  qraliyeta  Pto  - leme,  li  Anatolyaye  ya  Bergamos,  li Sûrî  û  Mezopotamyaye  ya  Selevkosan  qraliyeten  nû  yen  bal  li  ser  vvan bûn.  Piştî  tekçûna  xanedaniya  Axemenî  xanedaniyeke  nû  bi  nave  Partan  hevvl  da  împaratoriya  îrane  resto¬ re  bike.  Di  heman  deme  de  Parten  di salen  navbera  250  B.Z.  û  220  P.Z.  de hükme  xwe  meşandin  tiştekî  nû temsîl  nedikirin.  Li  derdora  pencsed salen  ‘Helenîstîk’  nexasim  di  avakirina  bajaren  nû  de  gaven  mezin  ayetin, di  serî  de  xwedayen  Yevvnan  û  îrane panteonen  çanden  tekel  temsîl  dikirin  çebûn,  çand  û  zimane  Yevvnan  li tevahiya  ve  coğrafya  ziman  û  çanda serdest  û  fermî  bû  û  di  encama  ve  de sentezeke  gelekî  girîng  çebû.  Jiyana Skender  bi  xwe  sentezeke  Rojhilat-Rojava  bû.  Beguman  senteza  çanden  vve  deme  serdest  bûn,  le  dîsa  jî gelekî  girîng  bû.  Dîrok  ti  carî  nebûye şahide  sentezeke  çandan  a  evçend mezin.  Rojameyaîrojîdi  nave  de  ev vvele  ye.  Belgeya  herî  berçav  û  hîne zindî  ya  ve  rastiye,  xirbeye  qebristana  Qrale  Komagene  Antiochus  a  li Çiyaye  Nemrûte  ye.  Ev  qraliyeta  bi hez  a  vve  deme  navenda  vve  Semsûr e.  Paytexta  vve  deme  bajare  Sa- 


mosate  bû  ku  di  bine  ava  Firate  de ma.  Qebra  li  Çiyaye  Nemrûte  yek  ji harîqeyen  dinyaye  ye,  û  ji  ber  ku  ve rastiye  tîne  ziman,  sembola  senteza Rojhilat-Rojavaye. 

Li  vir  a  ji  bo  mijara  me  girîng  evv nîne  ku  şaristaniya  koledar  belav bûye  û  di  ve  deme  de  deveren  vala yan  jî  çanda  neolîtîk  û  barbar  xistiye nava  şaristaniye;  li  vir  şaristaniyeke koledar  a  nû  gihiştiye  qonaxeke  hîne jor  ango  şaristaniya  Yevvnan-Flelen  ji Hindisane  heta  Romaye,  ji  peraven Bakure  Derya  Reş  heta  Derya  Sor  û heta  Kendava  îrane  tevahî  dever  kirine  bin  serdestiya  çanda  nû  û  hevvl dide  di  nava  xwe  de  şareza  bike.  Li bajare  Romaye  nûnere  civvan  ûjehatî ye  çanda  nû  li  ser  heman  xete  vve  bi xurtî  bimeşe  û  li  gorî  dema  xwe  vve împaratoriya  koledar  a  herî  mezin ava  bike. 

Danasîna  çanda  Romaye,  herî kem  bi  qasî  ya  Atînaye  girîng  e.  Sedema  peşî  ya  girîngiya  vve  evv  e  ku tepela  şaristaniya  koledar  e,  ji  bo  vve Çiyaye  Evereste  ye.  Ji  vvir  û  peve  şaristaniya  koledar  serberjer  diçe.  Ya duyemîn,  di  vvare  berfirehî  û  kûra- 


hiya  çanda  împaratoriye  de  nûnere herî  mezin  e.  Di  dîroke  de  ti  împaratorî  bi  qasî  Romaye  nebiriqiye  û muhteşem  nebûye.  Ya  seyemîn,  nûnere  herî  bi  hez  û  davvî  ye  qral-xwedayen  bi  maske  ye.  Bi  qasî  împaratoren  Romaye  ti  kesî  xwe  hem  mirov û  hem  jî  xwede  nehesibandiye,  heza xwe  ji  îradeya  xwe  ya  ferman  û  çalakiye  girtine,  bi  heza  xwe  ya  maddî  û manevvî  hevvce  nedîtine  hesab  bidin ti  kesî,  le  dîsa  ti  îrade  û  hezeke  din vveke  vvan  nehatiye  dîtin  ku  li  dinyaye hesab  ji  her  kesî  û  ji  her  tiştî  bipirsin û  bigirin  bin  deste  xwe.  Çaremîn,  evv devvlet  e  ku  vvelatîbûn  û  huqûq  bi komen  mirovan  en  berfireh  dane naskirin.  Pencemîn,  evv  împaratorî ye  ku  cara  peşî  re  li  vvelatîbûna  dinyaye,  kozmopolîtîzm  û  peve  giredayî re  li  dîne  dinyevvî  (katolîk,  ekumenîk ) vekiriye.  Şeşemîn,  şeveqa  şaristaniya  Evvrûpaya  mezin  e,  sere  pire  ye. 
Heftemîn,  demeke  direj  vveke  komar hebûna  xwe  devvam  kiriye. 


Abdullah  Öcalan 


Dadgeha  VVijdan  û  Dîroke 


Di  dema  Filma  Berîtan  a  ku  Xelîl  Uysal derheneriya  vvî  kirîye  di  pir  komelen 
Kurdan  li  Evvrupa hat  nîşan  dan,  rojekî  ji  bo  min  ji civvanekî  telefonek  hat.  Evv  cîvvan jî  şahidîli  berxwedana  Beritane  a ku  li  dijî  teslîmyete  dabû  kiri  bû, evv  yek  jî  peşmergeyen  hezeke  ji Başûre  kurdistane  bû,  ku  heya fîşeka  xwe  ya  davvî  li  hember  Berîtan  Şer  kiri  bû  .  Bi  çaven  xwe  dîti bû  ku  Beritane  xwe  ji  zinarde çavva  avet  ye.  Di  telefone  de  bi kurtasî  xwe  danasîn  û  çîroka  efsanevvî  a  Beritane  anî  ziman  û  got, hune  qebûl  bikin  da  eze  hemû buyere  kelî  bi  kelî  vebejim. 

Evv  dem  jî  behna  şere  birakujiye  û  siyaseta  Kurdan  bi  hevdu şikandine  di  davvîya  sala  2007an dihat.  VVÎ  got  "gereke  evv  rojen  bi eş  dubare  nebin,  gencen  Kurd  pe vviste  vveke  min  nekin  û  ji  bo  vvî  jî dixwazim  biaxifim".  Ewdibeje;ez dixwazim  rastîyen  dîrokî  a  17  sal bere(  sala  1992  jvebejim  û  bila carekî  jî  vvîjdane  min  rehet  be. 
Peşniyare  vvî  di  cih  da  hat  dîtin  û  ji xwe  tiştekî  ku  evv  tîne  ziman  yek  jî pelen  herî  girng  a  dîrokeye,  ne tene  dîroka  gele  Kurd,  ji  bo  dîro- 


ka  jinen  Kurd  û  jinen  Cîhane  jî semboleke  behempa  ye.  Di  vve demede  derfet  hat  dayîn  û  Çeto 
R. Kerîm  jî  dest  bi  vegotina  çîroka efsanevvî  a  Berîtan  kir.  Qey  bi salane  hevîya  rojekî  wisa  bû,  evv dixwast  em  zû  pe  re  program  çe bikin  da  em  je  poşman  nebin. 
Dema  beriya  biçe  şere  Xakurke, temene  vvî  17  salî  bû  ye  .  Dema evv  vveke  peşmerge  ten  komkirin ji  bo  ku  vvan  bişinîn  şer  ji  vvan  re dibejin  hune  biçin  çemberen  ku 
PKK  e  çe  kirye,  ji  bo  asteng  kirne hatine  û  arama  xelkî  Başurî  Kurdistane  xirab  dikin,  hune  biçin vvanji  hereman  paqij  bikin. 

Di  got  em  18  otobîsen  mezin a  bi  sedan  kes  le  suvvar  bibun  ketin  re.  Le  em  di  nav  xwe  de  gelek bi  terdud  bûn  û  me  ji  hev  dipirsiya,  gelo  em  çima  d  için  ve  şere hane?  Ji  bo  ke?  qezencen  ke  te- de  hene?  Hin  ji  vvane  ku  nerazîbûn  nîşan  didan  cardin  kom dikirin  û  bi  vvan  re  bi  taybet  diaxifiyan.  Ji  vvan  civvanan  re  dibejin ku  di  vvan  çîyayan  da  keç  û  xorut bi  hev  re  ne,  şeref  û  namsûa  me ketiye  bin  peyan,  hun  çavva  qebûl dikin?..  Wî  digot  "edî  em  hers dibûn  dema  dihat  mijar  dibû şeref  û  namûse  edî  her  tişt  ber 


çavven  me  tarî  dibû,  me  edî peşîyaxwe  nedidît”.  Evv  dema  di vegotina  vvan  rojande  carna  disekînya  û  carna  jî  ne  dikarî  nefesa xwebideû  bistîne.  Di  her  livdane de  dest  û  ruye  vvî  de  dihat  femkirin  ku  dixwast  beje  em  çima  çûn beşdare  we  şere  bûn? 

Le  hîn  jî  pelen  bi  eş  û  dîrokîmayeku  beje.  Di  şere  ji  hemû  ali yan  yek  bi  yek  cenazeye  peşmergeyen  ku  hatibun  kuştin  bi  kamyon  komdikirn,  dema  digotin  yen  li hemberî  vve  şer  diken  jinin,  xwîna  me  dicemidî.  Çima  ji  aliye  me pir  dihatin  kuştin?  Ji  ber  ku  kes  bi ve  şere  ne  razî  bû,  ji  xwe  liser  hev lojistîk,  çek,  cil  û  xwarin  bi  helkopter  ji  me  re  dihatin.  şeva  davvî  bû  û şer  pir  dijvvar  bû,  tepeyek  hebû  ji her  kesekî  re  bibû  mesela  inade, vvan  digotin  di  ser  ve  tepe  de  jinen gerîlahene.  Wisa  digotin  fermandaryen  peşmergayen  mirîji  me  re yen  zindî  jîji  vve  re Şer  pir  dijvvar dibû,  berxwedanekî  be  hempa hebû,  me  edî  dizanî  bû  ku  rastî  jî yali  ber xwe  dide  gerîlayekejine , me  di  nava  xwe  da  digot  evv dehan  kes  in,  yek  doşka  hebû  her carkî  li  cihekî  bi  me  re  şer  dekir. 
Şer  çend  seatan  dom  kir  edî  deng tene  ji  kilaşinkofekî  dihat,  bi 


devvam  kirina  şer  edî  denge  fişek nedihat  bihestin,  em  nezîk  bûn fermandare  min  got  ya  li  ser  zinar tene  keçek  maye  eme  vvî  bi  saxî bigrin,  denge  şikandina  çeka  vvî dihat  bihîstin  em  çi  qasî  nizîke  vvî dibûn,  evv  xwe  dida  paş  û  xwe  nezî  zirveya  late  dikir,  fermandare min  got  je  re  havvar  kird  û  got  were  em  tiştekî  li  te  nakin,  me  xwast xwe  nezîkî  vvî  biken  le  vve...  vve  ( be  dengekî  ku  dilerezî  û  bi  dengekî  pir  xemgîn  )  xwe  ji  zinare avet. 

Çeto  di  vve  sanîye  de  be  deng bû  û  be  hereket  ma,  em  naçar manku  programa xwe  bidensek nandin,  ji  ber  ku  evv  sehne  carekî din  di  yadevverîya  vvî  zindî  bû  piştî çend  deqeyan  me  dîsan  despekir û  min  meraq  dikir  piştî  evv  çalakîya  Berîtan  peşmergeyan  çi defikirîn?  çi  navek  li  ve  buyere  kirin.  Evv  di  got"  em  çûn  piştî  çen kelîyan  canda  û  şehîd  ket,  vve  nexvvast  xiyanet  bike  û  xwe  teslîme me  bike  "  me  çantaya  vvî  derxist , temaşe  kir  defterekî  bîranîn  , çend  parçe  nanen  hişk  çû  çend fotoğraf  hebûn,  her  kesî  dixwast  ji ve  keça  ûehreman  bîranîneke  vvî hebe,  fermandare  min  rexte  vvî girt  cem  xwe  û  keça  vvî  a  ku  nû  ji 


dayîk  dibû  navî  vvî  kir  Berîtan. 
Berîtan  yek  bû  me  vve  naçar  kir  ji zinare  xwe  baveje  le  evv  bû  dîrok, evv  edî  ne  yeke  û  evv  edî  behejmarin.  Evv  dersekî  da  me  ku  em tucar  bîr  neken.  Evv  edî  ket  her malekî  li  Başûre  Kurdistan  be  ku  li deri  bixe"  vvisa  got  Çeto. 

Programe  me  hat  qeyid  kirin dema  Çeto  ji  me  veqetîya  dest xwe  direjî  me  kir  û  got  "edî  carek jî  be  eze  rehet  razem.  Min  vvezîfa xwe  a  dîrokî  bi  cih  anî  rexnedana xwe  a  dîrokî  da  û  vvîjdane  min  pir kem  jî  be  rehet  e  û  ez  naxwazim gencen  din  vveke  min  mezin  nebin  ûdixwazim  vveke  min  edî  siyaset  nekin,  dema  kirina  siyaseta paqij  fer  bibin  û  biken."  Bele namûs  û  şerefa  rastîn  evve  ku  Berîtan  je  re  tekoşîn  kir  û  cane  xwe jî  da  û  qehremanî  vve  bû  nasname ji  tekoşîne  re  û  vve  evv  tekoşîn  heya  Azadî  dom  bike. 
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Sprookjes  of  VVerkelijkheid 


De  kinderen  die  sexueel,  psychisch  en  lichamelijk  geweld  meemaken,  krijgen  op  latere  leeftijd merendeels  last  van  posttraumatische  stressstoornis.  Zij  beschrijft  dat  posttraumatische  stressstoornis  ontstaat  vvanneer  de  afweermechanismen  om  wat  voor  reden  ook  tekortschieten. 


Augustus  2011  onze  krant 
Nevvaja  Jin  heeft  rapport van  ILO  gepubliceerd.  İn dit  rapport  vvorden  schrikbarende  cijfers  van kinderarbeid  vermeld.  Tevens  heeft ILO  geroepen  voor  een  snel  actieplan  voor  deze  onmenselijke  toestand  van  kinderen.  Het  rapport  werd  gepubliceerd  in  juni  ten  behoeve van  12  juni,  vvereldkinderdag.  Volgens  ILO,  zijn  er  215  miljoen  kinderen  op  jaarbasis  önder  de  18  jaar vvereldvvijd  aan  het  vverken,  vvaarvan er  115  miljoen  önder  zeer  zvvare vverkomstandigheden  aan  het  werk zijn.  Ze  vverken  o. a.  in  de  landbouvv, bouvvbedrijven  en  mijnvverkzaamheden.  Directeur  van  ILO,  Juan  Somavia,  roept  regeringen,  vakbonden  en vverkgevers  samen  tegaan  vverken om  dit  te  veranderen.  Opmerkelijk  is dat  de  kinderarbeid  niet  alleen gebeurt  in  derde  vvereldlanden, maar  ook  in  Europa  en  in  Amerika, enkele  cijfers  hiervan:  120  000  Kinderen  önder  de  15  jaar  vverken  in  de VS,  in  Spanje  200.000,  in  Italie 400.000  en  in  Engeland  2  miljoen. 
Te  samen  vverken  er  dus  meer  dan 2.500.000  kinderen  in  europa  en Amerika. 

De  VN  heeft  in  2006  een  nota gepubliceerd  vvaarin  vvordt  vermeld, dat  er  vvordt  gestreven  naar  betere vverkomstandigheden  voor  kinderen in  2016  en  dat  kinderarbeid  tegen  te gaan.  ILO  heeft  ook  in  zijn  rapport naar  voren  gebracht  dat  omdat  werktijden  veel  langer  zijn  dan  normaal, dat  er  veel  meer  bedrijfsongevallen önder  kinderen  voorkomen  dan  önder  volvvassenen.  En  dan  hebben  we het  nog  niet  eens  över  de  miljoenen kinderen  die  sexueel  misbruikt  zijn  of 


vvorden  gedvvongen  tot  prostitutie. 

(On)  veilige  hoeksteen  van 

de  samenleving  :  Het  gezin 

Carolien  Roodvoets  heeft  in  2006 
haar  vijfde  boek  geschreven  met  de titel  “niemandskinderen”.  Zij  zelf  is gezins,  en  relatie  therapeute,  sexuoloog  en  individuele  psychotherapeute. 
İn  haar  boek  heeft  ze  merendeels  van haar  praktijkervaringen  en  cases  gei'llustreerd,  verteld  ons  dat  kinderen  die opgroeien  in  het  gezin  niet  altijd  veilig zijn.  Zij  beschrijft  in  haar  boek  dat  de meeste  kinderen  niet  door  vreemden getraumatiseerd  vvorden,  maar  door hun  eigen  bloedvervvanten.  Ze  beschrijft  dat  op  een  paar  excessen  na, vvaren  kinderen  veilig  bij  hun  ouders, geloofden  wij.  Maar  dat  blijkt  een misopvatting  gevveest  te  zijn.  En  dat  in het  leven  tussen  kinderen  en  ouders er  regelmatig  dingen  gebeuren  die erger  zijn  dan  in  de  vreselijkste  sprookjes.  Zij  verteld  dat  in  de  jaren  zestig, toen  önder  invloed  van  de  tvveede feministische  golf,  voor  het  eerst  talloze  incest  slachtoffers  naar  buiten  durf- de  te  komen  met  hun  verhalen  över sexueel  misbruik.  Zij  zegt  dat  als  kinderen  traumatische  gebeurtenissen niet  oppakken  en  vervverken  dan  dragen  ze  het  hun  hele  leven  met  zich mee.  Zij  geeft  ook  definitie  van  trauma,  zij  beschrijft  “vvanneer  Marietje ziet  dat  haar  poes  önder  een  auto komt  en  ze  vvordt  daarna  liefdevol door  haar  ouders  opgevangen,  dan hoeft  deze  nare  ervaring  niet  perse een  traumatische  ervaring  te  zijn.  De gebeurtenis  moet  natuurlijk  wel  vvorden  vervverkt  vvaarbij  de  ouders  een belangrijke  rol  spelen.  Maar  als Marietje  ziet  dat  haar  vader  de  poes 


doodschopt,  dan  is  dit  wel  degelijk een  traumatische  ervaring.  Het  kind heeft  door  toedoen  van  vader  geen poes  meer,  maar  nog  veel  erger...  ook geen  liefdevolle  vader  meer!  En  vvanneer  moeder  dan  ook  nog  eens  niet ingrijpt,  staat  het  kind  dus  alleen  en  is het  machteloos  overgeleverd  aan  de agressie  en  passiviteit  van  ouders “aldus  Carolien  Roodvoets. 

Trauma 

Zij  beschrijft  uitgebreid  över  effecten  van  traumatische  ervaringen  van kinderen  en  de  betekenis  hiervan.  De kinderen  die  sexueel,  psychisch  en lichamelijk  gevveld  meemaken,  krijgen op  latere  leeftijd  merendeels  last  van posttraumatische  stressstoornis.  Zij beschrijft  dat  posttraumatische  stressstoornis  ontstaat  vvanneer  de  afweermechanismen  om  wat  voor  re-  den ook  tekortschieten.  De  vreselijke  gebeurtenissen  dringen  tot  het  bevvustzijn  door  en  veroorzaken  een gigantische  angst  zoals:  Sterke  herinneringen  aan  of  herbeleven  van  de  gebeurtenissen.  Heftige  psychische  en lichamelijke  reacties  bij  blootstelling aan  iets  dat  aan  de  gebeurtenis  herinnerd.  Gevoelens  van  onthech-  ting of  vervreemding  van  anderen,  beperkt  kunnen  voelen  en  of  uiten  van gevoelens  ete. 

Naast  posttraumatische  stressstoornis  kunnen  kinderen  in  hun  socialisatie  opgroeien,  vvaarbij  psychisch  en lichamelijk  gevveld  dagelijks  voorkomt,  kinderen  kunnen  zich  dan  identificeren  en  gedrag  eigen  maken. 
Psychiater  Dr.  Isik  Iscanli  vertelde  tijdens  een  van  haar  lezingen  dat  merendeels  kinderen  die  opgroeien  in een  gezin  vvaarveel  gevveld  voorkomt, 


vaak  later  dit  gedrag  ook  zelf  eigen maken.  Bveen  jongejongen  die  in  zijn jeugd  heeft  gezien  dat  vader  gevveld gebruikte,  dan  kan  hij  dit  zelf  ook  later  toepassen  of  een  meisje  heeft  in haar  jeugd  gezien  dat  haar  moeder vvordt  geslagen,  dan  kan  zij  dit  gedrag snel  accepteren  als  het  haar  overkomt.  Met  deze  bevindingen  van  deskundigen  zien  wij  dan  ook  dat  het  opgroeien  in  gezinsverband  ook  niet  altijd  veiligheid  biedt  voor  kinderen. 

Tenslotte 

Onze  kinderen  zijn  vvereldvvijd  niet veilig  op  onze  aarde  en  wat  doen  wij hieraan.  Waar  zijn  de  humanisten,  intellectuelen,  mensenrechtenactivisten en  individuen.  Moeten  wij  met  zijn  ailen  onze  ogen  dicht  doen  en  sehouders  ophalen  en  zeggen:  “Tja,  wat kunnen  wij  doen,  het  is  nu  eenmaal zo.”  Tervvijl  wij  onze  kinderen  zo  lief hebben,  onze  toekomst,  onze  hoop, onze  kroost!  En  wij  doen  er  alles  aan om  hen  te  besehermen  ...  of  niet? 

Natuurlijk  zijn  er  organisaties,  instituten,  journalisten  en  mensenrechtenactivisten  die  signaleren  dat  er  problemen  met  kinderen  vvereldvvijd  zijn, maar  is  dat  genoeg?  Als  dat  ge-  noeg zou  zijn,  vvaarom  gebeurt  dit  dan  nog steeds  op  zo  een  grote  schaal.  Komt dit  door  het  kapitalistisehe  systeem, die  door  mannen  vvordt  beheerst?  Zo lang  het  kapitalistisehe  systeem  voortzet,  en  wij  onze  schouders  blij  ven ophalen,  zullen  de  kinderen  de  grootste  slachtoffers  zijn  van  dit  sys-  teem. 
Anders  is  het  een  druppel  op  de  gloeiende  plaat,  wat  nooit  genoeg  zal  zijn. 


Muazzez  Kaya 
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Yeni  Bir  Soluk:  Aryana 

Dinsel  olsun  ya  da  olmasın,  hiç  bir  sistem  kendi  yararına  olmadığı  sürece  kadına  kolay  kolay  yer  vermez. 
Verse  bile  şeklidir.  Bundan  dolayı  bizde  kültürel  ve  sanatsal  olarak  kadın  renginin  daha  belirgin  olması gerektiğine  inandık  ve  kadın  sanatçılar  olarak  bir  araya  geldik. 
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Koma  Aryana 


Kürt  kadın  sanatçıları¬ nın  “Kadın  Kırımına 
Hayır”  kampanyasına destek  amaçlı  yaptığı klip  çekimi  sırasında hepinizin  yakından  tanıdığı  sanatçı Sosin  ile  kadın  sanatçıların  yürüttüğü  çalışmalara  ilişkin  bir  röportaj  yaptık.  Gazetemize  verdiği  röportajda  grup  olarak  yürüttükleri çalışmanın  tarihi  ve  toplumsal  önemine  değinen  sanatçı  Sosin, “kültürel  ve  sanatsal  olarak  kadın renginin  daha  belirgin  olması  gerektiği”™  ifade  etti. 

Bir  kadın  grubu  oluşturma çalışması  yürüttünüz.  Şu  an  grubunuz  kaç  kişiden  oluşuyor? 

Evet,  şu  an  bir  grup  oluşturduk.  Öyle  belirgin,  standart  bir  sayısı  yok.  Aramızda  çokça  tartıştık. 
Mevcut  imkanlarımıza  göre  koşullar  elverdikçe  değişken  bir  grubumuz  olsun  istedik.  Biliyorsunuz, Tev-Çand  bünyesinde  pek  çok  sanatçı  kadın  arkadaşımız  var.  Dolayısıyla“biz  bu  çalışmayı  dönüşüm lü  olarak  yapabiliriz”  görüşüne  vardık.  O  yüzden  bazen  sahneye  çıktığımızda  sayımız  10’a  kadar  da  yükselebiliyor.  İleriki  süreçte  tekniki imkanlara  göre  ya  da  yapılan  etkinliklerin  önemine  göre  sayımızı  15- 20’ye  de  yükseltebiliriz.  Fakat  şimdiye  kadar  en  fazla  10  arkadaş  olarak  sahnede  yerimizi  aldık.  Bu  10 
arkadaşın  6’sı  müzisyen  4’üde  seslendirme  üzerinden  sahne  alıyor. 


Grubunuz  ne  tür  enstrümanlar kullanıyor? 


Elektronik  müzik  aletlerinden çok  akostik  çalgılara  yer  veriyoruz. 
Mesela  davul,  def,  ney,  saz  gibi çalgılar  ağırlık  oluşturuyor.  Gitar her  ne  kadar  batı  estrümanı  olsa da  müziğimizde  gitara  da  yer  veriyoruz.  Keman  da  var.  Fakat  şu  an imkanlarımız  olmadığı  için  sahne de  kemanı  pek  kullanamıyoruz. 

Kadın  grubu  kurma  fikri  nasıl oluştu? 

Avrupa’da  büyük  bir  potansiyel var.  Özellikle  halk  boyutuyla  sana¬ 


tın  hem  üretimi  hem  de  gösterimi açısından  olanaklar  çok.  Halkımız¬ da  müziğe  ilgi,  dinleme  kültürü  gelişmiş.  Geçmiş  dönemde  sanata yaklaşım  biraz  daha  farklıydı.  Biz de  istedik  ki,  sanatsal  olarak  bi  - zimde  bir  rengimiz  bir  sesimiz  olsun.  Şimdiye  kadar  genel  olarak sanatta  kadının  rengi  fazla  açığa çıkmadı.  O  yüzden  de  olanaklarımıza  göre  kadın  sanatçılar  olarak amacımız;  kadının  yaşamını,  rengini,  sesini,  gücünü  müziğe,  sanata 
daha  fazla  yansıtmaktır.  Kadının  5 
bin  yıllık  sömürüsünden  bahsediyoruz.  Bunun  bir  şekilde  sanata yansıtı laması  gerçekten  çok  önemlidir.  Dinler  tarihine  bakın;  kadının düşüncesi,  bedeni  üzerinde  uygulanan  sömürü,  kadına  dair  toplumda  yaratılan  fikirleri  hepimiz  biliyoruz.  Dinsel  olsun  ya  da  olmasın, hiçbir  sistem  kendi  yararına  olmadığı  sürece  kadına  kolay  kolay  yer vermez.  Verse  bile  şeklidir.  Bundan  dolayı  bizde  kültürel  ve  sanatsal  olarak  kadın  renginin  daha  belirgin  olması  gerektiğine  inandık  ve kadın  sanatçılar  olarak  bir  araya geldik.  Tabi  böyle  bir  imkan  ve zemin  de  vardı.  Özellikle  grup  olarak  önümüzdeki  süreçte  dengbejlerin  söylediği  şarkılar,  otantik müzikler,  yeni  yaşama  dair  şarkıları  hem  yorumlamak  hem  de  yeni şarkılar  üreterek  seslendirmek  istiyoruz.  Gariptir  ama,  söylemeden geçmek  istemiyorum:  Denbej  şarkılarının  yani  klasik  Kürt  müziğinin söz  ve  bestelerinin  yarıdan  fazlası kadına  ait  olmasına  rağmen  erkekler  seslendiriyor.  Biz  kadınlar  bu konuda  yetersiz  kalıyoruz.  Sanat ayağını  geliştirmede  eksiğiz.  Kadın grubu  oluşturmamızın  bir  diğer nedeni  de  budur.  Hedefimiz  bu  eksikleri  gidermektir. 

Bu  çalışmaları  yürütürken  kadınlar  olarak  ne  gibi  zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 

Son  zamanlarda  kadınların  yaşadığı  sorunları  tartışıyoruz.  Özellikle  sistemin  kadın  üzerinden  kendini  nasıl  kurumlaştırdığını,  erkek zihniyetinin  nasıl  yaşamsallaştığını tartışıyoruz.  Biz  öyle  bir  topluma sahibiz  ki,  erkek  zihniyeti  her  açıdan  kendini  kurumlaştırmış  ve egemenliğini  zora  dayalı  bir  şekilde  kadın  üzerinden  yürütmektedir. 
Yanlış  anlaşılmasın  bireysel  olarak bu  sorunu  ele  almıyoruz.  Bu  bir sistemdir.  Şimdiye  kadar  Avrupa’¬ da  böyle  bir  grup  oluşumumuz yoktu,  ilk  kez  oluşturuyoruz.  Biz burada  kadın  grubunu  oluşturduğumuzda  pek  çok  kişi  şok  geçirdi, karşı  durdu.  Erkek  arkadaşlar  “  nasıl  böyle  bir  şey  olur?  Eğer  bir  grup oluşturulacaksa  karma  olsun.  Kadınlar  böyle  bir  şey  yapmak  istiyorlarsa,  buna  hazırlarsa,  birlikte yapılsın”  dediler.  Ayrı  ve  özel  bir grup  oluşumunu  garipsediler.  Normal  bulmadılar.  Eleştirilerdiler.  “Eğer  yeni  bir  şey  yapılacaksa  o  da karma  olsun”  dayatmasında  bulundular.  Bunu  da  “daha  zengin  olur”  düşüncesine  dayandırdılar.  Bu konuda  bazı  zorluklarla  karşılaştık. 


Hala  da  bunun  mücadelesini  veriyoruz.  Grubumuzda  yer  alan  arkadaşlar  aynı  şehirde  ya  da  aynı  ülkede  oturmuyor.  Bunun  getirdiği zorluklar  yaşıyoruz.  Bir  araya  gelmek,  bir  çalışma  yürütmek  son  derece  güç  oluyor.  Tabi  sanat  ya  da sanatçılıkta  maddiyat  sonradan  gelir.  Amaç  sanatını  en  iyi  şekilde  icra edebilmektir.  Fakat  ekonomik  koşullar  bazen  çok  zorlayıcı  oluyor. 
Bir  çalışmayı  yaparken  bir  kez  değil,  belki  onlarca  kez  yan  yana  gelmek  gerekiyor.  Dolayısıyla  nasıl  bir çalışma  yürütürseniz  yürütün,  ekonomik  bir  altyapınız  olmalı.  Grubumuz  bu  yönüyle  oldukça  zorlanıyor. 

Müziği  icra  ederken  profesyonellik  şart  mı? 

Bana  göre  müzik,  sadece  okul okumakla  icra  edilecek  bir  şey  değildir.  Eğer  sanatla  ilgileniyorsanız, “mutlaka  profesyonel  olarak  bunu yapacaksınız”  diye  bir  şey  yok.Profesyonel  bir  ruhla  amatör  müzik  de icra  edilebilir.  Bu  da  müziği  hissetmekle  bağlantılıdır.  Hangi  müziği nasıl  icra  edeceğin  sana  kalmıştır. 
Ama  ne  yapmak  istediğini  kafanda netleştirmelisin.  Eğer  bunu  kafanda  oturtmuşsan,  yavaş  yavaş  da  olsa  işini  ilerletirsin.  Kendini  profesyonel  gören  pek  çok  sanatçı  bir araya  geliyor,  ama  bakıyorsunuz ortaya  bir  şey  çıkaramıyor.  O  yüzden  müzik  için  profesyonel  bir  ruh gereklidir.  Bundan  bir  yıl  önce  kadın  sanatçılar  olarak  bu  konuda farklı  farklı  sorunlar  yaşıyorduk.  Şu nu  da  söyleyeyim;  gerçekten  kadının  azmi,  mücadelesi,  çalışmasına gösterdiği  titizlik  çok  farklı.  Grup içerisinde  bile  görüyoruz;  arkadaşlarımız  tüm  olumsuzluklara  rağmen  o  istek  ve  azimleriyle,  coşkularıyla  işi  gayet  iyi  yürütüyorlar.  Tabi  tecrübeliler  de. 

Size  göre  Kürt  müziğinde  eril bir  dil  var  mı? 


Elbette  var.  Demin  ataerkil  zihniyetten  söz  ettik.  Ataerkil  sistem kendini  kurumlaştırırken  toplumu, toplum  yapan  herşeye  sızarak  kendini  var  etmiştir.  Kültür-sanat  alanı bunun  en  önemli  parçalarından  biridir.  Kültür-sanat  alanı  her  ne  kadar  kadının  rengini  taşısa  da  ataerkil  zihniyet,  kadını  kendi  rengi  ve diliyle  vurmuştur.  Sanatı  sahiplenmiştir.  Tabi  sahiplenen  erkek  olunca  kendine  göre  yorumlayıp,  değiştirmiştir.  Mesela  biliyorsunuz  bizim  bir  dengbej  geleneğimiz  var. 
Dengbej  erkeklerin  seslendirdiği pek  çok  eser  aslında  kadınlar  tarafından  icra  edilmiştir. 

Denbej  erkeklerin  seslendirdiği bazı  eserlerde  kadın  bedeni  en  ince  ayrıntılarına  kadar  işleniyor  ya da  toprağa  olan  özlem  kadın  bedenine  benzetilerek  denbejliğe  dökülüyor.  Peki  kadının  dili  nasıl? 

Sanat  duygularla  yaratılır. 
Duygudan,  ruhtan  yoksun  bir  sanat,  sanat  değildir.  O  yüzden  bazı şeylerde  aşırı  mantık  aranmaz. 
Mesela  resim;  resim  yaşamdan kopuk  bir  şey  değildir.  Fakat  tabloya  yansıdığında  ressam  onu kendi  duygularıyla  yorumlayarak nakşeder.  Bizim  müzik  tarihimiz¬ de  bilenen  işte  Adule  û  Dervveşe Avde  eseri  vardır.  Bu  eserin  dili kadına  aittir.  Eserin  sahibi  kadındır.  Bu  eser  aşkı,  aşkı  için  mücadeleyi,  iki  kavim  arasındaki  savaşı anlatır.  Aşkın  büyüklüğünü,  fedakarlığını  anlatır.  Bunu  tarihileştiren  de  kadındır.  Meryemxan’ın  eserlerinin  çoğu  kendi  yaşamı  üzerinedir.  Çok  acı  çekmiştir.  Ya sanat  ya  da  evlilik  ikileminde  bı  - rakılmış,  yalnız  kalmıştır,  “olmaz, sen  kadınsın,  sanat  yapamazsın” dayatmasını  dengbejlerin  dilinden  çokça  duyuyoruz. 

Peki  yaptığınız  çalışmaları  yeterince  yansıtabiliyor  musunuz? 


Öncelikle  grubumuz  henüz çok  yeni.  Bazı  çalışmalar  yürütüyoruz.  Örneğin  bugünkü  klip  çalışması  gibi.  Tabi  grub  çalışmalarında  şu  çok  önemlidir;  popilist kültürden  uzak  durmak  ve  ekonomik  sorunları  çalışmaların  önüne koymamak...  Yani  her  açıdan  sanatla  özel  olarak  uğraşmak  önemlidir.  Bana  göre  her  sanatçı,  ürettiği,  icra  ettiği  sanatı  en  iyi  şekilde  sunmak  ister. 

Grup  olarak  projeleriniz  var  mı? 

Şimdi  biz  “Kadın  Kırımına  Hayır”  kampanyası  için  bir  klip  hazırlıyoruz.  Önümüzdeki  ayın  3’ne kadar  bu  çalışmayı  tamamlayacağız. Bu  bir  grup  çalışmasıdır.  Grup çalışmaları  farklıdır.  Herkes  görüşünü  söylüyor,  zengin  fikirler  ortaya  çıkıyor.  Ortak  müzik  yapmak, ortak  bir  ses  çıkarmak  gerçekten çok  güzel.  Önümüzdeki  dönemde özellikle  doğa,  kadın,  toplum  gibi konulara  yönelik  sanatsal  çalışmalar  yürüteceğiz.  Yine  8  Mart’a ilişkin  bir  şarkı  hazırlamak  istiyoruz.  8  Mart’ın  anlam  ve  içeriğini anlatan  bir  şarkı. ..İmkanlarımız elverirse  özel  bir  konser  düzenleme  hedefimiz  var.  Yapacağımız  ilk konseri  Aryana  grubunun  hazılayacağı  repertuardan  oluşan  şarkılarla  yapmak  istiyoruz. 

“Aryana”  grubunuzun  ismi  mi? 

Evet.  Şimdiye  kadar  grubumuzun  ismi  net  değildi. Grubumuza  Aryana  ismini  taktık.  Neden  Aryana? 
Anlamı  daha  çok  Aryen  kavimden olan.  Biliyorsunuz  sadece  Kürtler değil,  Ortadoğu’da  pek  çok  halk  var Ari  kavminden  olan.  Tarihi  bir  ismi olsun  istedik,  ismin  içeriğini  de  önümüzdeki  süreçte  çalışmalarımızla,  pratiğimizle  dolduracağız. 


Rojbin  Sima  Cudi 


Kasım  2011 
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Müge  Anlı  ve  «Hitlerin  Kadınlan» 

A  TV  spikeri  Müge  Anlı,  kendi  programında Van  depreminde  ölenleri  ve  yardım  isteyenleri  kastederek,  "Herkes  haddini  bilecek. 
Yeri  geldi  mi  taş  atacaksınız,  kuş  avlar  gibi  avlayacaksın,  sonra  yardım  isteyeceksin.  O  polisler  hemen yardımına  koştu  oradakilerin.  O  taş  atanların  eli  kırılsın"  dedi. 

Müge  Anlı  sadece  bir  kişi  değil.  Bir  zihniyet,  bir politika  ve  Kürtlere  reva  görülen  o  derin  faşizan bilinçaltının  dışa  vurumu  elbette...  Belki  de  tam  da bunun  için  sadece  Müge  Anlı  değil  sorunumuz. 

Ancak  Müge  Anlı  ve  o  zihniyeti  taşıyanları  düşünürken  aklıma  hep  aynı  çağrışamlar  geldi.  Bir zamanlar  okuduğum  bir  kitabın  sayfalarında  yer  alan kadınlar... 

«  Hitlerin  Kadınları » 

ikinci  Dünya  Savaşı’nda  Hitler  faşizminin  yükselmesinde  kadınların  rolünü  anlatan  bu  kitap,  kadınların  nasıl  da  ikna  edilerek  kullanıldıklarını  ve  Hitler’in birer  sadık  kölesi  haline  getirildiklerini  anlatmaktadır.  Öne  çıkan  bazı  kadınlar  çok  önemli  roller  de oynadılar. 

Özellikle  cinsiyetçi  ve  erkek  egemen  kültürün yaratmak  istediği  kadın  tiplemesi  için  model  kadınlar oluşturuldu  ve  topluma  sunuldu.  Toplumun  mest olurcasına  hayranlık  duyduğu  Hitler’e  de  iktidarın yolu  açılmış  oldu. 

"Erkek  halka,  kadın  aileye  sahip  çıkar"  idealine uygun  rol  modelleri  oluşturuldu.  Yükselen  faşizm  dalgasının  üstüne  bazı  kadın  tiplemeleri  de  bindirildi. 

Bir  pilot  olan  Hanna  Reitsch,  Hitler’in  oldukça coşkulu  bir  destekçisiydi.  Hitler’in  favori  olarak  öne çıkardığı  kadınlardan  biriydi.  Hitler  intihar  etmeden önce  onunla  beraberdi  ama  sığınağına  yaklaşan Rusları  bombalamak  için  göreve  çıkmıştı. 

Eva  Braun,  Hitler’in  en  ünlü  kadın  destekçisiydi. 
Hitler’i  hiç  sorgulamadan  yaşayan  pasif  kadın  tiplemesinin  ve  “üstün  ırk”  teorisinin  sarışın  sembolü  olan Eva,  Hitler’le  birlikte  intihar  etti. 

Leni  Riefenstahl,  ünlü  bir  balerin,  aktrist,  yönetmen  ve  yapımcıydı.  Hitler  faşizmini  sanat  alanına taşıyarak  propaganda  amaçlı  yapıtlar  yaptı.  Magda Goebbels,  Propaganda  Bakanı  Joseph  Goebbles’in eşiydi  ve  III.  Reich’in  ilk  first  lady’si  olarak  ilan  edilmişti.  Çok  sayıda  çocuk  doğurarak  Hitler’in  «  kadınlar  asker  doğurmalı  » talimatına  da  harfiyen  uyarak toplumun  rol  model  kadını  olarak  öne  çıkarıldı. 
Hitler’in  son  günlerinde  onunla  beraber  sığınağındaydı  ve  savaş  sona  erdiğinde  6  çocuğunu  öldürmekten  sakınmadı. 

3K:  Kinder-Kuche-Kirche 

Daha  da  sıralayacağımız  bir  çok  isim  gerek  üstlendikleri  rolleriyle  gerekse  de  üç  ünlü  K’ye  (Kinder, Kucheve  Kirche -çocuk,  yemek  pişirme  ve  kilise-)  olan sadakatleriyle  «Almanya,  Almanya,  Sen  Herşeyin Üstündesin»  şiarına  uygun  olarak  faşizmin  zemini haline  getirildiler. 

Faşizm  dünyanın  neresinde  olursa  olsun  genelde toplumu,  özelde  de  kadınları  kullanarak  taban  bulma¬ ya  çalışır.  Öyle  ya...  Hiçbir  ideoloji  kitlesiz  ayakta  duramaz.  Türkiye’de  faşizm  bugün  AKP  öncülüklü  yeşil faşizm  biçiminde  yürütülüyor. 

Ve  sadece  Müge  Anlı  değil...  AKP  de  tıpkı  Hitler gibi  kendi  rol  modellerini  oluşturuyor.  Erdoğan  da  “3 çocuk  doğur”  diyor.  Tek  tek  öne  çıkarılan  kadınlara bakıldığında  erkeğe  sadık,  devlete  ve  iktidara  itaaat eden  kadınlardır.  İşte  Müge  Anlılar  da  bu  dalganın üstüne  binerek  Kürtlere  karşı  bu  kadar  pervasızlaştı. 
Ne  de  olsa  arkasında  faşizan  bir  ideoloji  ve  zihniyet var.  Müge  Anlılar  tam  da  bu  yüzden  rahatça  sırıtıyor. 
Çünkü  onlar  hiç  bir  dönem  kendileri,  yani  kadın  olamamış  kadınlardır. 


“Kurtuluş  Son  Durak ” 


“Kurtuluş  Son  Durak”  filmi  kadınlara  yönelik  şiddeti  konu  alıyor.  Ünlü  isimlerin  yer  aldığı  film  yanı  zamanda  kadınların  şiddet  karşısındaki  mücadelelerini  de  konu  alıyor. 


Türkiye’de son  yıllarda  kadına yönelik şiddet  olaylarında  yaşanan artış  sinemacıları  da harekete  geçirdi. 

Kadına  yönelik  şiddeti  konu  alan  film 
Ocak  ayında  sinema severlerle  buluşma¬ ya  hazırlanıyor. 

Aynı  mahallede  6 
kadının  yaşamından kesitler  sunan  'Kurtuluş  Son  Durak'  tüyleri  diken  diken  eden kadına  yönelik  şiddet olay  larını  eleştiriyor. 

Demet  Akbağ, 

Belçim  Bilgin  ve  Asuman  Dabak;  kadına  uygulanan  şiddete,  kadınların  di  - ünden  ağır  cevaplar vermek  üzere  kamera  karşısına  geçti.  'Kurtuluş  Son Durak'  filmi;  6  Ocak'ta  gösterime girecek. 

Senaryosunu  Barış  Pirhasan'ın  yazdığı  ve  oğlu  Yusuf Pirhasan'ın  yönettiği  'Kurtuluş 
Son  Durak'  filmi;  tüyleri  diken diken  eden  kadına  karşı  şiddet olaylarını  eleştirecek.  Belçim  Bilgin,  Demet  Akbağ,  Asuman  Dabak  gibi  ünlü  oyuncuların  başrol oynadığı  filmde;  şiddete  kadınların  dilinden  ağır  cevaplar  verilecek.  Filmin  kadına  yönelik  şiddeti  anlattığını  söyleyen  yapımcı  Ayşen  Sever,  “Bir  apartmandaki  kadınların  direnişini  anlatıyoruz. 
Kahramanlarımızın  tek  sarsılmaz ilkesi  ‘Biz  her  türlü  şiddete  karşıyız’.  Biz  bu  filme  provakatif,  fan¬ 


tastik  ve  pembe-kara  komedi  diyoruz”  dedi. 

Bir  mahallede  altı  farklı  kadın 

Pedro  Almadovar  filmleri  tadında  bir  proje  olan  'Kurtuluş 
Son  Durak'ta  olaylar  şöyle  gelişecek:  Mahalleye  yeni  taşınan  psikolog  Eylem’in  (Belçim  Bilgin), terkedilmesinin  acısını  unutturmak  amacıyla  bir  bir  kapısını  çalan  kadınlar  için,  artık  hiçbir  şey eskisi  gibi  olmayacak.  Elbette onlara  dünyayı  dar  eden  erkekler için  de!  Hayatını  yatalak  babasına adamış  Vartanuş  (Demet  Akbağ); 
mafya  babası  sevgilisinin  metresliğinden,  eşi  olmaya  asla  geçemeyeceğini  anlayan  Goncagül  (Nihal Yalçın);  çocuklarına  ilişmediği 


sürece  günlük  koca  dayaklarına alışmış  Gülnur  (Ayten  Soykök)  ve annesinin  yediği  her  tokadı  kendi ruhuna  da  yiyen  kızı  Tülay  (Damla Sönmez);  hayatı  pembe  görmeye çalışan  kuaför  Füsun  (Asuman Dabak).Tüm  bu  kadınlar  önce  Eylem’i,  sonra  birer  birer  kendilerini  ve  belki  de  ülkedeki  tüm  kadınları  ‘Kurtuluş  Son  Durak’ta  buluşturacak. 

Tüm  olumsuzluklara  rağmen kadının  mücadele  azmini  ele  alan film,  toplumsal  alanda  bir  duyarlılıkta  yaratmayı  amaçlıyor.  Şiddetin  farklı  boyutlarını  ele  alan film  sinema  severler  tarafında  ilgiyle  izleneceğe  benziyor. 


Haber  Merkezi 


- - 

Sonsuza  Kadar 


Kırılganlığımız  güce,  kader bilgeliğe,  trajediler  aşka, zifiri  karanlık  içsel  aydınlığa  dönüşebilir.  Öyle  bir  an  oldu ki,  ikimizin  minik  taşları  düzgün biçimde  yan  yana  düştüler.  Ben bir  adım  atıyordum,  sen  de  aynı uzunlukta  bir  adım  atıyordun. 
Ben  seni  bekliyordum,  sen  bana yetişiyordun,  ben  sana  ulaşıyordum,  sen  beni  bekliyordun.  Sonsuza  kadar  böyle  gideceğimizi sanıyorduk.  Oysa  ben  şimdi  ormanda  yürüyorum  ve  ayak  izlerimden  başka  iz  yok. 

Kimse  yürümüyor  yanımda, kimse  izlemiyor  beni,  ya  da  önümden  gitmiyor...  Matteo  ve  Nora... 
Biri  ateştir  diğeri  su,  biri  akıldır diğeri  yürek,  biri  sürekli  harekettir  diğeriyse  durgunluk  ve  huzur; biri  düşüncedir  diğeri  sezgi,  biri zamandır  diğeriyse  sonsuzluk... 
Ancak  bir  gün  bu  mükemmel  uyum  dünyanın  trajik  yasaları  karşısında  dağılır  gider...  Matteo  bir anda  içinde  dipsiz  bir  boşlukla tek  başına  kalır.  Ama  yollar  onu 


asla  bırakmaz  ve  hiçbir  şekilde  tahmin  edemeyeceği  bir geleceğe  taşır.  Zamanla  doğa yasalarının  gizemini  keşfeden 
Matteo,  insanların  kendilerini bulmak,  hayatı  tanımak  için ziyaret  ettiği  bir  tür  keşiş  olup çıkar.  Hayatın  ve  aşkın  gizemi¬ nin,  Noranın  ardında  bıraktığı  bu  büyük  soru  i  - şaretinde  yattığını,  Matteo  bir  gün  anlayacaktır...  Sonsuza  Kadar  kimi  zaman  yok  eden,  kimi  zaman  da  arındıran içimizdeki  ateşi  anlatıyor.  Can  yayınları  tarafından  yayınlanan  Susanna  Tamaro’nun  son romanı  ‘Sonsuza  Kadar’ 
hayata,  insanın  karmaşıklığına,  onun  acıyı  aş  - ma  yeteneğine  ve  varoluş  konusundaki  derin bilincine  duyulan  sevgiyi  açığa  vurmak  istediği¬ nin  göstergesi,  ilgiyle  okuyacağını  umuyoruz. 


Susan  na 
Tamaro 


SUSANNA 

Tamaro 
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Etkili  İletişim 

Uzun  yıllardan  beri  bize  öğretilen  iletişim  yollarını  değiştirmenin  güç  olduğu  bilinen  bir  gerçek.  Fakat  işe,  değiştirmek için  çaba  harcamayla  başlayabiliriz. 


Bazı  insanlar  anlaşmazlıklar¬ dan,  tartışmalardan  ve  kabul  edilmemekten  kaçınmak  için  olaylar  ve  gelişmeler  karşısında  sessiz  kalırlar.  Nasıl  hissetliklerini,  rahatsızlık duydukları  şeyleri  karşı  tarafa  söylemezler.  Bu  konuşulmayan  konular  birikir ve  bir  kızgınlık  öfke  anında  ortaya  çıkar ve  tamiri  zor  sonuçlar  doğurur.  Eğer  çocuğumuza  ya  da  hayatımızda  ki  herhangi  birine  açık  değilsek,  iletişimimizde onlar  da  açık  olmamayı  öğrenir  ve  erişkin  olduklarında  kendisi  de  aynı  şekilde uygular.  Buna  engel  olmak  için  ikinci prensibi  “açıklık”  uygulamak  gerekir. 

İnsanlar  neden  açık  olamazlar? 

insanların  açık  olmamasının  pek  çok nedeni  vardır  ve  ayrıca  karmaşıktır.  Nasıl  iletişim  kurduğumuz  kültüre,  dine, cinsiyete,  yaşa  ve  daha  sayamayacağımız  sebeplere  göre  şekil  alır.  Kendi  tecrübelerimden  ve  gözlemlerimden  yola çıkarsam  eğer;  mesela  bizim  kültürümüzde  açık  olmamanın  en  önemli  sebeplerinden  biri  karşımızda  ki  kişinin bizimle  ilgili  ne  düşündüğünü  fazlasıyla önemsememizdir.  Çünkü  çevremizde  ki insanların  ne  düşündüğü  bizim  için  çok önemlidir.  Ailelerimiz  bize;  sürekli  çevremizdekilerini  memnun  etmeyi  öğretmiştir.  O  yüzden  söyleyeceklerimizi  direk  söylemekten  kaçınırız.  Düşüncelerimizi  ifade  etmemek,  daha  sonra  bizi rahatsız  etmişse  ya  da  kızdırmışsa  hırsımızı  başka  birinden  özellikle  çocuklar¬ dan,  ya  da  kendimize  yakın  birinden  alırız.(Bunun  somut  örneği,  anne,  babaya söylemek  istediklerini  söylemez,  ya  da söyleyemez.  Daha  sonra  da  çocuklar  en ufak  bir  şey  yaptığında  onlara  bağırır.) 

Ayrıca  açık  olamamanın  sebeplerinden  biride  büyüğe  saygıdır.  Mesela  her düşündüğümüzü  istediğimiz  gibi,  rahatça  söyleyemeyiz  büyüklerimize.  Bazen söylemek  istediklerimizi  başkaları  aracılığı  ile  söyleyeceğimiz  kişiye  ulaştırırız. 
Mesela  babaya  söylenecek  şeyler  anne aracılığı  ya  da  babaanne  aracılığı  ile  iletilir.  Ya  da  bir  gelin  kayınvalidesine  bir şey  söyleyecekse  bunu  eşi  ya  da  görümcesi  aracılığı  ile  ulaştırır.  Eminim  buna benzer  hadiseler  sizlerin  ya  da  çevrenizdekilerin  de  ailesinde  yaşanmıştır. 
Örneğin  aile  içinde  küsmeler  çok  meşhurdur.  “Dağ  dağa  küsmüş,  dağın  haberi  yok”  söylemi  de  benim  kanımca  açık 


olmamanın  ya  da  olamamanın  sonucunda  gelişmiş  bir  söylemdir.  Genel  olarak karşımızdakinin  bize  neden  küstüğünü bazen  hiç  tahmin  edemeyiz,  ya  da  küsen  biz  isek  karşımızdakine  çok  zor  söyleriz,  hatta  söyleyemeyiz.  Ya  da  geç  söylediğimiz  için  de  bütün  manasını  yitirir. 

Aile  içinde  ki  bu  tür  bir  iletişim  geleneğinin;  söyleyeceklerimizi  açık  şekilde söyleyebilme  yeteneğini  kazandırmadığı gerçektir.  Bu  özellikle  çağımızda,  aile dışında  ki  ilişkilerimizdeki  iletişimimizi bazen  olumsuz  yönde  de  etkileyebiliyor. 
Mesela  çocuğumuz  okul  arkadaşları  ile ilişkilerinde  isteklerini  bazen  rahatça söyleyemeyebilir.  Beklentileri  yerine  gelmeyince  arkadaşlarına  içerlenebilir  ve olayı  çözemedikleri  içinde  arkadaşlıkları etkilenebilir.  Veya  öğretmenlerine  söylemek  istediklerini  söylemekte  zorlanabilirler.  ileride  bir  iş  sahibi  olduğunda  ise çalışma  ortamında  benzer  zorlukları farklı  şekillerde  yaşayabilir. 

Bu  sebeple  çağımızın  gereklerinden biride  açık  ve  net  olarak  isteklerimizi belirtmedir.  Eğer  çocuğumuza  bunu  öğretmeyi  düşünüyorsak,  her  zamanki  gibi ve  öncelikle  biz  kendimiz,  aramızdaki iletişime  uygulamaya  çalışmalıyız.  Uzun yıllardan  beri  bize  öğretilen  iletişim  yollarını  değiştirmenin  güç  olduğu  da  bilinen  bir  gerçek.  Fakat  en  azından  işe değiştirmek  için  çaba  harcamayla  başlayabiliriz.  Açık  olmak  hayatımızı  pek çok  anlamda  kolaylaştırabilir,  ilişkilerimizi  pozitif  yönde  geliştirebilir.  Tahmin edildiğinden  daha  da  kolaydır. 

Nasıl  açık  olunur? 

Öncelikle  eğer  hissettiklerinizi  ve duygularınızı  söylemezseniz,  karşınızda¬ ki  kişi  sizin  kafanızdan  geçenleri  kendi tarafından  okur  ve  karar  verir.  Vardıkları kararlar  genelde  yanlış  olduğu  içinde, sizin  istediğinizin  dışında  davranırlar. 
İkincisi;  eğer  problemlerinizin  üzerinde konuşmazsanız,  daha  sonra  kızgınlık  anında  patlayabilir  ve  önüne  geçilmez  bir şekilde  tartışabilirsiniz. 

Duygularınızı  dile  getirin 

Kendi  duygularınızı  konuşmak  düşünüldüğü  kadar  zor  değildir;  mesela  uygulaması  çok  kolay  tekniklerden  biri “sen”  ile  başlayan  cümleler  yerine “ben”  ile  başlayan  cümleler  kurmaktır. 

“Ben”  ile  başlayan  cümleler  konuşa¬ 


nın  kendisini  nasıl  hissettiğini  anlatır  ve karşıdaki  insan  üzerinde  huzursuzluk yaratmadan  ona  anlatmak  istediği  rahatsızlık  duyduğu,  haklı  olduğunu  düşündüğü  konu  üzerinde  daha  rahat konuşmasını  sağlar.  “Sen”  ile  başalayan cümleler  daha  çok  suçlama,  yargılama ve  eleştiri  yapan  cümlelerdir.  Daha  çok karşı  taraftaki  kişide  aşağılayıcı  ve  kızdırıcı  etkiler  yaratır. 

Örneğin;  Ayşe  sabahtan  beri  uyanmış  ve  henüz  okul  kıyafetlerini  giyinmemiştir  bile.  Anne  bu  yüzden  işe  geç  kalacaktır.  Anne  der  ki  “sen  hiç  bir  zaman, zamanında  giyinmiyorsun  ve  her  zaman geç  kalmama  neden  oluyorsun,  çok yoruyorsun  beni.  Yeter  artık.”  Buradaki “sen”  mesajı  Ayşe’nin  yanlış  yaptığı  şeyler  üzerinde  yoğunlaşmıştır. 

Alternatif  olarak  Anne  der  ki;  Oyalandığın  için  ve  hala  giyinmediğin  için gerçekten  çok  kızdım  sana.  10  dakika içinde  hazırlandığını  görmek  istiyorum. 
Buradaki  “ben”  mesajı  annenin  duyguları  ve  değişmesini  istediği  noktalar  üzerine  yoğunlaşmıştır. 

Aynı  zamanda; 

a-  Kısa  ve  özlü  konuşun:  Söylemek istediğinizi  açık  net  ve  kısa  şekilde  belirtin.  Negatif  hoşnutsuz  yönlerine  gitmeden,  olayları  tekrarlayıp  durmadan,  tazelemeden,  o  anda  ne  istediğinizi  belirtin.  Mesela  “yıllardır  bıktım  usandım hep  aynı  şey”  gibi  söylemlerden  kaçının. 

b-  Problemi  zamanında  konuşup çözün;  problemler  zamanında  konuşulup  çözülmezse,  zaman  içinde  büyür  ve içinden  çıkılamaz  bir  hal  alır.  Problemleri  zamanında  konuşup  çözmek  bu nedenle  önemlidir. 

c-  Konuştuğunuz  kişiye,  sizi  anlayıp anlamadığını  sorun.  Karşılıklı  konuşmalarda,  söylemek  istediklerinizin  tamamını  karşı  tarafça  anlaşılıp  anlaşılmadığını, karşıdaki  kişiye  sorun.  Mesela  “demek istediklerimi  anlatabildim  mi?”  diye sorabilirsiniz. 

d-  Konuşma  sırasında,  konuşmanın düzeyini  belirleyin.  Konuşmaya  başlamadan  önce  kendi  içinizden,  kendinizi sorgulamanız  önemlidir:  “Tepkim  fazla mı  caba?  Amacım  problemi  çözmek  mi? 
Acaba  konuşmak  için  doğru  zaman  mı?” 
Diye  soruları  kendinize  sorun  ve  ona göre  karar  verin. 

Son 


Fadima  Tişkaya 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Zaman 

Yıl  2004.  Ne  kadar  zaman  geçmiş,  şimdi  bu  evde  artık kocaman  birer  genç  olan  çocuklarıyla  yan  yana yaşam  sürmek  tuhaf  geliyor. 

“Unutmuşum  diyor”  kendi  kendine  aile  olmayı.  “Nasıl becerebilirim  ki?  Belkide  aile  olmak  değildir  istediğim  ama bunu  çocuklara  nasıl  anlatırım?” 

Bu  çocuklarla  nasıl  iletişim  kuracağını  düşündü  bir  an. 
Neden  hoşlanırlar,  neye  kızarlar,  neyle  sevinirler?  Tüm  bu  soruların  cevaplarını  ne  yazık  ki  bilmiyordu.  Çocuklarından  ayrıl dığı  zaman  Botan  3  yaşında,  Dicle  ise  daha  2  yaşındaydı.  Bu ayrılış  aslında  çocukları  olmadan  hep  düşlediği  bir  gidişti. 

Bundan  tam  22  yıl  önce  köyde  evlerine  gelip  giden  gerillaları  gördükçe  onlara  imrenerek  bakardı.  Her  zaman  içinden geçen  onlarla  beraber  yürüyüp  bu  köyden  çıkmak  ve  uzaklaşmaktı.  Daha  13  yaşındaydı  ama  babasının  dayaklarından bıkmıştı,  artık  burada  yaşamak  istemiyordu.  Babasının  gerillalar  karşısında  ki  saygılı  duruşu  onu  şaşırtıyordu.  Evde  tam bir  acımasız  canavar  olan  babası,  onlarla  konuşurken  ne kadar  sevecen  duruyordu.  Düşünmeden  edemiyordu,  kendisi  de  gerilla  olsa  babası  ona  da  sevgi  ile  bakar  mı  acaba.  Bu yaşına  kadar  bir  defa  bile  onu  sevdiğini,  ona  sarıldığını  hatırlamıyordu.  Annesi  hep  onu  korumuştu.  Çocukluğunu  yaşayamamıştı,  oyun  oynamak,  koşmak,  sadece  çocuk  olmak çok  zor... 

Şiddet  sanki  evin  rutiniydi.  Babası  hep  annesini  dövüyordu.  Dayak  için  bu  evde  hep  bir  bahane  olurdu.  Biraz  büyüdükten  sonra,  artık  O  da  dayaktan  nasibini  almaya  başlamıştı.  Babası  yetmiyor  gibi  abisi  de  müthiş  bir  baskı  uyguluyordu.  Köyün  keşmekeşinin  içinde  koştururken  dinlenmek için  oturunca  da  dayakla,  hakaretle  karşılaşıyordu. 

Hayat  her  zaman  istendiği  gibi  devam  etmiyordu.  Dağlarda  özgür  olmayı  düşünüp  dururken  kendini  birdenbire  15 
yaşında  evli  buluvermişti.  Annesinin  tüm  direnmesine  karşılık  babası  Onu  40  yaşında  evli  3  çocuklu  birine  vermişti.  Onemli  olan  karşılığında  alınan  başlık  olmuştu.  Kendi  isyanı duyulmamıştı. 

Evlendirildiği  adamın  babasından  hiçbir  farkı  yoktu. 
Dayak  daha  fazlalaşmıştı.  Üst  üste  doğum  yapmıştı.  15  ya  - şında  iki  çocuklu  bir  anneydi  artık.  Dayanılmaz  bir  kabustan uyanmaya  çalışıyordu.  Artık  dağlara  kaçışı  daha  sık  düşünür olmuştu. 

Şiddete  karşı  koyamadığı  için  sığındığı  dağlarda,  daha sonraları  düşündükçe  nerdeyse  babasına  ve  kocasına  minnet  duyuyordu.  Çünkü  kendisini  Özgürlük  hareketiyle  buluşturmuştu.  Belki  ilk  geliş  nedeni  şiddetten  kaçış  olsa  da  dağlardaki  yaşam  Onun  için  bir  okul  olmuştu.  Tek  üzüntü  kaynağı  hiç  haber  alamadığı  çocuklarıydı. 

Yıllar  sonra  şehirde  ki  bir  görev  sırasında  yakalanıp  cezaevine  atılınca  çocuklarını  görmüştü.  Botan  12  ,  Dicle  11 
yaşındaydı.  Tam  10  yıl  cezaevinde  kaldı.  Bu  yıllarda  ara  sıra çocuklarını  görebildi. 

Şimdi  aynı  evin  içinde  3  yabancı  gibiydiler,  ikisiyle  iletişime  geçmek  istedikçe  bir  duvarla  karşılaşıyordu.  Botan’ın etrafındaki  arkadaşlarını  hiç  beğenmemişti. 

Tüm  uyarıları  boştu.  Botan  arkadaşlarıyla  beraber  evi terk  ettiğinde  sadece  arkasından  bakabildi.  Çok  sürmedi  gittiği  ilde  hırsızlıktan  tutuklandığı  haberini  aldı.  Kızına  gelince biraz  daha  fazla  konuşabildiğini  hissediyordu.  Yeterlimiydi hiçbir  fikri  yoktu.  Biliyordu  ki  zamana  ihtiyacı  vardı. 

Aslında  Onun  yokluğunda  çocuklara  annesinin  sahip  çıkmasına  izin  verilseydi  daha  iyi  olurdu  ama  olmamıştı  işte. 
Kocası  ve  ailesi  kendi  gidişiyle  kırılan  gururlarını  çocuklar  üzerinden  tamir  etmeye  çalışmışlardı.  Gittiği  yer  dağlar  olunca fazla  bir  müdahale  şansları  olmamıştı  ama  çocukları  Ondan ve  Onun  düşüncelerinden  uzak  tutarak  intikam  almışlardı. 

işin  acı  yanı  etrafından  kendisine  yöneltilen  suçlayıcı bakışlardı.  Aslında  kendisi  hiç  pişman  olmamıştı  yaptıkların¬ dan.  Evet  çocuklarını  özlemişti  ama  O  özgürlük  için  mücadele  etmişti.  Aile  tarafından  yöneltilen  suçlamalara  karşı  arkadaşlarının  desteği  olmasa  herhalde  dayanamazdı.  Tekrar dağlarda  olmayı  özlüyordu. 

Kızıyla  beraber  Kadın  Derneğinde  zaman  geçirmeye  başladıktan  sonra  rahatladığını  hissetmişti.  Yavaş  yavaş  kızıyla arkadaş  olmayı  başaracağına  inanıyordu.  Kendisi  ve  kızı  gibi kadınlara  yardım  etmek  Onların  sorunlarıyla  uğraşmak  iyi gelmişti.  Günlerin  daha  iyiye  gideceğinden  emin  kızıyla konuşabilmek  güzeldi. 
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Mutfaktaki  Malzemeyle  Gelen  Tehlike 

Aslında  mutfağımızda  olan  ve  ömürlerini  tamamlayan  hiç  bir  malzeme  kolay  kolay  yok  olmaz. 
Örneğin  mutfamızda  olan  plastik  kaplar  çöpe  atıldığı  zaman  çürümez,  paslanmaz,  çözünmez, biyolojik  olarak  bozulmaz  ve  doğada  uzun  yıllar  kalır. 


Doğa,  bizi  çevreleyen,  koruyan, kollayan  bir  yorgandır.  Güneşin bizi  yakmasını,  soğuğun  bizi dondurmasını  engelleyen  bir perdedir  doğa... 

Şimdilerde  bu  perde  kendi  özel  dokusunu  kaybederek  her  geçen  gün  inceliyor, incelen  perdeden  güneşin  zararlı  ışınları atmosfere  sızıyor,  iklimler  doğal  döngülerini kaybederek  değişim  gösteriyor.  Bir  yandan soğuma,  bir  yandan  ısınma  doğanın  dengesini  bozuyor.  Aşırı  soğuk  ve  aşırı  sıcaklık  kayalıkları,  buzulları  çözüyor.  Denizlerin  su  sevyesi  yükseliyor.  Doğanın  dengesi  bozuldukça insanın  da  dengesi  bozuluyor.  Ruhsal  ve  fizi¬ ki  rahatsızlıklar  çoğaldıkça  çoğalıyor.  Tuhaf, garip  hastalıklar  baş  gösteriyor.  Kanser,  bir grip  gibi  yaygınlaşıyor.  “Dünya  ve  insanlık  bu noktaya  nasıl  geldi”  gibi  klasik  bir  değerlendirme  ya  da  tartışma  yürütmek  değil  amacımız.  insanlığın  bu  hale  nasıl  geldiği  ve  gelecek  50  yılda  nelerin  olacağı  çokça  tartışılıyor, gelecek  felaketlerin  boyutu  çeşitli  araştırmalarla  ortaya  konuluyor.  Doğa  neredeyse  150 
yıldır  SOS  işareti  veriyor.  Yani  tehlike  hat  safhada.  Elbette  doğada  yaratılan  tahribat  karşısında  duyarlı  olan  bir  kesim  insan  var.  Fakat bu,  tüm  insanlığı  kapsamıyor.  Çevre  ve  doğa kirliliğine  diğer  bir  değişle;  ekolojik  dengesizliğe  dikkat  çeken  insan  sayısı  çok  az. 

Peki,  kirletilen  nedir  ve  nasıl  kirleniyor? 

Kirlettiğimiz  şeylerin  başında  su,  hava  ve toprak  geliyor.  Kendini  doğadan  zeki  ve  üstün  gören  insanın  yarattığı  zehirli  maddeler, radyoaktif  maddeler,  petrol  ve  petrol  ürünleri,  ev  ve  kentsel  atıklar,  endüstriyel  atıklar, savaş,  gürültü  ve  daha  sayılabilecek  pek  çok şey  ekolojik  dengenin  bozulmasında  ana  faktörlerdir. 

Günümüzde  dünyayı  en  çok  kirleten  şey nedir  diye  sorulacak  olsa,  buna  en  iyi  cevap herhalde  savaş  olurdu.  Çünkü  savaşlarda  kullanılan  maddeler  şu  an  doğayı  en  çok  tahrip eden  maddeler  arasında  yer  alıyor.  Özellikle kimyevi  ve  nükleer  maddeler  en  tehlikeli maddelerdir.  Japonya  ve  Kürdistan’da  kullanılan  kimyevi  ve  nükleer  bombaların  yarattı tahribatlar  çok  iyi  bilinmektedir.  Binlerce  insanın  ölümünün  ardından  onlarca  yıldır  hala o  coğrafyada  ot  bitmemektedir. 

Kendi  çapımızda  doğaya  kattığımız  kirlilik 

Her  birimiz  kendi  çapımızda  doğanın  kirlenmesine  öyle  veya  böyle  katkı  sunuyoruz. 
Örneğin  mutfağımızda  envayi  çeşit  malzeme kullanıyoruz.  Fakat  onlarla  işimiz  kalmadığın¬ da  ya  da  yıprandığında,  artık  kullanılmaz  hale geldiğinde  o  malzemelerin  doğada  nasıl  bir tahribat  yarattığını  biliyor  muyuz? 

Mutfakta  yemek  yaparken  hangi  malzemeleri  kullanıyoruz  ve  bu  malzemelerin  türü nedir?  Mutfakta  kullandığımız,  demir,  plastik, alüminyum,  bakır,  naylon,  cam,  kablo  vb. 
sayısız  malzemeler  vardır.  Bunların  her  biri yemek  yapmamızda  bize  yardımcı  olur.  Ama bir  gün  mutfağımızda  ömürleri  tamamlanınca onları  tutup  atarız.  Peki  çöp  haline  gelen  bu malzemeleri  atınca  yok  olurlar  mı? 

Plastiğin  doğaya  zararı 

Aslında  mutfağımızda  olan  ve  ömürlerini tamamlayan  hiç  bir  malzeme  kolay  kolay  yok olmaz.  Örneğin  mutfamızda  olan  plastik  kaplar  çöpe  atıldığı  zaman  çürümez,  paslanmaz, çözünmez,  biyolojik  olarak  bozulmaz  ve doğada  uzun  yıllar  kalır...  Suyun  ve  toprağın kirlenmesine  neden  olur.  Sulardaki  canlılara zarar  verir  ve  ölümlerine  neden  olur. 


Kullanım  dışı  kalan  ve  bir  petrol  ürünü  olan plastik  malzemeler  karada  2000  yıl,  denizde 
450  yılda  ancak  yok  olur.  Ki,  bu  bir  varsayımdır.  Çünkü  plastiğin  ne  kadar  dayanıklı  olduğu  kesin  olarak  tespit  edilebilmiş  değildir. 

Mutfağımızın  vazgeçilmezi: 

Teflon  tavanın  zararları 

Günümüzde  mutfakta  en  çok  kullanılan teflon  tava  ve  tencerelerdir.  Pahalıya  mal olan  ve  kullanım  bakımından  oldukça  kolaylık  sağlayan  teflon  tavanın  ana  maddesinin ne  olduğunu  biliyor  musunuz?  Teflon  tava denilen  “süper  tavanın”  neden  bu  kadar kullanışlı  ve  neden  zararlı  olduğunu  biliyor musunuz? 

“Altı-üstü  bir  tava,  neden  zararlı  olsun  ki? 
Üstelik  de  kullanışlı”  diye  biliriz.  Bir  yere  kadar  bu  doğru.  Fakat  bir  yere  kadar... 

Telfonun  hikayesi 

1938  yılında  piyasadakilerden  daha  iyi  bir 
soğutucu  gaz  üretmek  için  çalışmalar  yürüten  Dr.  Roy  Plunkett  teflonu  tesadüfen  bulmuştur.  Söylentiye  göre  Plunkett,  çeşitli  gazları  bir  araya  getirip  deneyler  yaparken  bir grup  gazı  fırında  unutmuş.  Ertesi  gün  iş  yerine  geldiğinde  gazların  buharlaştığını  onun yerine  kaygan  balmumuna  benzer  katı  bir maddenin  kaldığını  görmüş.  Hikaye  böyle. 
Uzun  yıllar  piyasada  pek  çok  araç-gereçte  ve özellikle  boru  vb.  aletlerde  kullanılmış  olan teflon,  on  yıl  sonra  tava,  tencere  gibi  mutfak gereçlerine  dönüştürülmüş.  Kayganlığıyla Guinness  rekorlar  kitabına  girmeyi  başaran teflonun  ana  maddesi  freondur.  Teflonun yüzeyi  pürüzsüz  olduğundan  yemek  yapışmaz.  Teflonda  pürüzsüzlük  nasıl  yakalanmış, nasıl  yapılmış  gibi  boyutlar  uzun  olduğundan geçiyoruz.  Burada  sorunlardan  biri  teflonun ana  maddesidir. 

Freon  gazı  ve  zararları 

Freon  gazının  kokusuz,  renksiz,  yanıcı olmayan,  temas  ettiği  metalleri  paslandırmayan  bir  gaz  türü  olduğu  söylenmektedir.  Bir soğutma  aracı  olarak  kullanılan  freon  gazı, buzdolabı  ve  klima  gibi  çok  çeşitli  makineler¬ 


de  soğutma  aracı  olarak  kullanılmaktadır. 
Yani  soğutma  özelliği  vardır.  Çevreye  özellikle  de  atmosfere  zararının  olduğu  netlik  kazanmıştır.  Freon  gazı  uzun  yıllar  atmosferde kalabilme  özelliğine  sahiptir.  Zamanla  en  üst tabakaya  sıçrayarak  orada  yoğunluk  oluşturur  ve  atmosferin  koruyucu  özelliğini  bozarak güneşten  gelen  ultraviyole  ışınlarının  atmosferden  geçmesine  neden  olur.  Ultraviyole ışınları  insan  genetiğine,  organik  gıdalara  etki ederek  kansere  ve  zamanla  mutasyona  (değişim)  neden  olur.  Çevre  üzerinde  etkisi  bu  olurken,  direk  temas  halinde  insanda  kalpdamar  rahatsızlıklarına,  sinir  sistemine  etki eder.  Baş  dönemesi,  sersemlik,  koordinasyon  bozukluğu,  kafa  karışıklığı  gibi  rahatsızlara  yol  açar.  Freon  gazının,  insan  ve  çevre  üzerindeki  etkileri  saymakla  bitmez.  Bu,  insanın ürettiği  gazlardan  sadece  biri.  Bu  ve  buna benzer  sayısız  gaz  türü  günlük  hatta  saniyelik olarak  üzerinde  yaşadığımız  bu  dünyaya  zarar  vermekte  ve  artık  temiz  nefes  alamamaktayız.  Neredeyse  her  soluk,  biraz  zehir  çekmekle  eş  değer  hale  geldi. 

Sadece  evimizde  kullandığımız  malzemelerin  atmosfere,  çevreye  ve  insana  verdiği zararları  hesaplarsak,  kendimizden  taraf dünyayı  günlük  olarak  ne  kadar  kirlettiğimizi anlamamız  çok  zor  olmayacaktır.  Mesela  Freon  gazından  üretilmiş  olan  teflon  tavanın  o güzel,  pürüzsüz  yüzeyinin  çizildiğini  veya  tavayı  ateşte  unuttuğunuzda  oluşan  zehirin bedenimize  verdiği  rahatsızlıkları  saymakla biteremeyiz.  Peki  ne  yapmalıyız?  Bunun  bir alternatifi  var  mı? 

Kim  der  “benim  yoğurdum  ekşi”? 

Aslında  “bu  malzemeleri  kullanmayın”  diyeceğiz  ama,  bunun  olmayacağını  biliyoruz. 
Her  insan  yaptığı  işi  kolay  yoldan  hal  etmek ister.  O  yüzden  kendisine  yardımcı  olacak  her malzemeyi  kullanmaya  çalışır.  Tabi  en  önemlisi  de  kullanıma  sunulan  hiç  bir  malzeme hakkında  üzerinde  -sigara  hariç-  “zararlıdır” yazmaz.  Hatta  araştırmaya  kalksanız  50  kaynaktan  sadece  2  ya  da  3’ünde  ‘biraz  zararlı’ olduğu  gibi  cümleler  geçer.  Maalesef  günümüzde  kazanma  hırsı,  insan  sağlığından, yaşadığımız  çevreden  çok  daha  önde  ve  reklamlar  aracılığıyla  insanlar  sürekli  tüketime 


yönledirilmektedir.  Dolayısıyla  her  an  aşırı tüketime  yönlendirilen  bir  toplumu  ‘alım’ denilen  tüketim  canavarlığından  alıkoymak mevcut  durumda  güçtür.  Eğer  bu  malzemeleri  alacaksak  o  zaman  nasıl  kullanacağız? 

Özellikle  teflon  tavadaki  yemeği  mümkün mertebe  sert  bir  cisimle  kaktırmayacağız. 
Çizilen  teflon  tavalar  maalesef  kanserojen maddeler  yayar.  Yine  teflon  tavayı  boş  olarak ateşte  tutmayacağız.  Çünkü  belli  bir  ısı  derecesinde  teflon  tavanın  ana  maddesi  olan Freon  gazı  erir.  Eriyen  Freon  gazı  otomatik olarak  havaya  karışır  ve  insanın  nefes  almasını  engeller.  Nefes  alan  kişide  çeşitli  rahatsızlıklar  baş  gösterir.  Bu  sadece  kullandığımız bir  tavanın  etkileridir.  Evimizde  kullandığımız klima  ve  buzdolaplarının  yarattığı  etkiler  de hemen  hemen  aynıdır.  Asla  klimanın  karşısında  uyumayın.  Nefes  almadığınız  an  klimanın karşısından  kalkın.  Tabi  bunlar  sadece  ilk  anda  yapabileceklerimiz.  Ama  bunun  bedenimiz  ve  içinde  yaşadığımız  doğaya  olan  zararlarını  zamanla  anlayabiliriz. 

Dolayısıyla  ekolojinin  bozulmasına  katkılarımız  azımsanmayacak  derecede  çok.  Biz sadece  evimizde  kullandığımız  bir  malzeme¬ nin  yapımından  kullanımına  ve  atık  haline gelinceye  kadar  ki  süreci  ve  bu  süreçte  oluşan  zararlı  gaz  ve  atıkların  doğaya,  insana  olan  etkilerini  anlatmaya  çalıştık.  Bunu  tüm kenttin  tamamına  yaydığımızda  ortaya  hesaplanması  güç  bir  kirlilik  çıkar.  Dünya  geneline  vurursak  koca  bir  kirlilik  enkazı  altında kaldığımızı  anlarız. 

Günümüzde  atık  malzemelerinin  geri  dönüşümü  olanakları  vardır.  Fakat  geri  dönüşüm  fabrikalarının  maliyeti  çok  yüksek  olduğundan  dünyanın  her  yerinde  yoktur.  Dünyadaki  kirlilik  oranın  aza  indirilebilmesi  için hemen  hemen  her  yerleşim  birimine  bir  dönüşüm  fabrikası  şarttır.  Elbetteki  geri  dönüşüm  fabrikalarıyla  sadece  atık  malzemelerin bir  kısmı  geri  kullanıma  sokulabilmektedir. 
Geriye  kalan  pek  çok  madde  halen  mavi  dünyamız  için  bir  tehlike  olarak  durmaktadır.  Hiçbir  şey  yapamıyorsak  en  azından  kendimizden  taraf  dünyayı  kirletmemeye  çalışmak,  üzerimizdeki  yorganın  ömürünü  uzatır.  Yoksa ekolojik  dengesizlik  köklü  bir  sorundur,  bir insanlık  sorunudur. 


Reyhan  Çırav 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ğız,  sindirim  sisteminin  başlangıcıdır.  Bütün  besinler  ağız 

yyo-  luyla  alınır.  Alınan  besinler ağızda  bulunan  dişler  yardımıyla  sindirime  hazırlanır.  Bu nedenle  dış  ortamla  iliş  kili  olan  ağız  ve dişlerimizin  sağlıklı  olması  oldukça  önemlidir.  Ağız  ve  dişlerin  sağlığı  için  öncelikle bu  bölgelerin  temizliğine  önem  vermeliyiz.  Ağzımızın  sağlığı  için  aşırı  sıcak  gıdalara  dikkat  ederek  ağız  içi  dokuların  yanmasını  önlemeliyiz.  Yine  yemeklerden sonra  ağız  içi  suyla  yıkanarak  buralardaki kokuşmaya  neden  olan  besin  artıkları temizlenmelidir.  Ağız  içinde  yaralar  oluştuğu  zaman  hekime  gösterilerek,  tedavi ettirilmelidir.  Aynı  şekilde  dişlerin  sağlığı için  düzenli  olarak  dişler,  fırçalanarak temizlenmelidir.  Besin  artıklarını  diş  aralarında  kalarak  çürümeye  neden  olması önemlidir.  Ağız  kokularının  ve  bir  çok  rahatsızlığın  diş  çürüklerinden  kaynaklandığı  unutulmayarak,  temizliğe  önem  verilmelidir.  Ağız  ve  dişlerin  sağlıklı  olması  hoş bir  görünüm  vererek  kişinin  konuşma, gülme  gibi  durumlarda  rahat  hareket  etmesine  yardımcı  olur.  Diş  çürüğünden  dolayı  ağzı  kokan  kişinin  çevresini  rahatsız etmesi  sıkıntılı  durum  oluşturur.  Kısaca  ağız  sağlığı,  diş  sağlığı  ile  yakından  ilgilidir. 

Yapılan  araştırmalar  sonucunda  çocukların  çoğunda  diş  çürüğüne  rastlanmıştır.  Diş  çürümesine  ağızdaki  bakteriler neden  olur.  Bakterilerin  yanında  diş  çürü- 


Ağız  ve  Diş  Sağlığının  Önemi 


meşine  neden  olan  diğer  öğeler,  diş  aralarında  kalan  besin  artıkları  ile  duyarlı  bir diş  yüzeyidir.  Dişlerin  çürümesine  neden olan  besinler  özellikle  karbonhidratlı  diğer  bir  ifadeyle  şekerli  yiyeceklerdir. 

Diş  çürümesinin  önemli  nedenlerinden  birisi  de  sudaki  flüor  eksikliğidir. 
Flüor  diş  minesinin  direncini  arttırarak, çürümeyi  önler.  Bu  nedenle  sularda  flüor eksikliği  varsa  sağlık  kuruluşlarından  gerekli  yardım  alınmalıdır.  Flüor  fazlalığı  ise dişlerde  sararmaya  neden  olur. 

Dişlerimizin  düzenli  olarak  fırçalanıp temizlenmemesi  durumunda  diş  aralarında  kalan  besin  artıkları  bakteriler  tarafından  parçalanır.  Parçalanan  besinler,  bakteriler  ve  salgılardan  'diş  plağı'  denilen birikintiler  oluşur.  Besin  maddelerini  bakteriler  tarafından  parçalanmasıyla  oluşan asitler  dişin  minesini  ve  kemiğini  oyar.  Diş te  oluşan  bu  oyuğa  KAVİTE  denir.  Dişte oluşan  bu  oyuklar  zamanla  giderek  büyür ve  derinleşir.  Böylece  zamanla  dişin  sert kısmı  olan  mine  tabakası  delindikten  sonra  daha  kolay  oyulan  yumuşak  dokuya  ulaşılır.  Dişteki  oyulma  devam  ederek,  diş özüne  ulaşır.  Dişteki  çürümenin  diş  özüne ulaşmasıyla  diş  ağrıları  oluşmaya  başlar. 
Diş  ağrısının  olmadığı  durumlar  diş  sağlığının  yerinde  olduğunu  göstermez.  Bakterilerin  diş  özüne  ulaşmasından  sonra burada  iltihaplanma  meydana  gelir.  Buna APSE  denir.  Çürük  diş  özüne  ulaştıktan  ve özellikle  de  apse  oluştuktan  sonra  dişin tedavi  edilme  şansı  artık  kalamamıştır. 

Dişlerin  çürümesi  hem  süt  dişlerinde hem  de  kalıcı  dişlerde  meydana  gelebilir. 
Dişlerin  çürüme  nedenlerini  kısaca  aşağıdaki  gibi  sıralayabiliriz; 

a)Büyüme  ve  gelişme  dönemlerinde kalsiyum,  fosfor  ve  flüor  bakımından 


yetersiz  besinlerin  alınması. 

b) Şekerli  besinlerin  aşırı  tüketilmesi. 

c) Dişlerin  fırçalanmaması. 

d) Yumuşak  besinlerle  beslenilmesi. 

e) Sık  sık  gebe  kalınması. 

f) Erken  bebeklik  dönemlerine  yüksek ateş  oluşması. 

g) Yanlış  ve  hatalı  ilaç  kullanılması  diş çürümesine  neden  olan  etmenlerdir.  Ağız açık  durumda  uyumak  da  dişler  içi  zararlı olabilir. 

Diş  çürüklerinde  erken  tanı  ve  tedavi hem  sağlık  hem  de  sosyal  ve  ekonomik yönden  büyük  önem  taşır.  Diş  çürükleri daha  ilk  aşamada  tespit  edilip,  tedavisi yapılırsa  diş  kurtarılır,  ilk  aşamada  tedavi için  yapılan  harcamalar  daha  azdır.  Ayrıca sağlık  personelinin  zaman  kaybı  da  en  azdır.  Çürüğün  iler  leyen  aşamasında  yapılan  harcama  ve  emek  artar.  Diş  tedavisin¬ de  kullanılan  araç  ve  malzemelerin  döviz ödenerek  ithal  edildiği  düşünülürse  ülkemiz  ekonomisi  açısından  ne  derece  önemli  olduğu  daha  iyi  anlaşılır.  Kısaca  belirtecek  olursak  çürüğün  erken  teşhis  edil mesi  dişin  kurtarılmasının  yanında  ekonomik  yönden  de  büyük  yararlar  sağlar. 

Diş  eti  hastalıkları 

Dişeti:  Dişi  saran  pembe,  sert  kıvamlı do  kudur.  Dişetlerinin  sağlığına  yeterince özen  gösterilmezse  dişeti  hastalanır,  ağrır ve  hatta  diş  kayıplarına  neden  olabilir.  Dişetlerinin  sağlığına  yeterince  özen  gösterilmezse,  ilk  olarak  dişeti  iltihabı  yani  gingivit  oluşur.  Gingivitli  dişeti,  yumuşak bakteri  plağından  dolayı  iltihaplanır.  Bu dönemde  kanamaya  başlarlar.  Eğer  plak temizlenmezse,  sertleşir  ve  tartara  (diş taşı)  dönüşür.  Gingivit,  uygun  ev  bakımı 


ve  diş  hekimi  tarafından  yapılan  dü-  zenli tedavi  ile  iyileşir  ve  kemik  kaybı  önlenir. 
Gingivitin  ileri  haline  pedodonti  denir. 
Pedodontide,  yumuşak  dokular  şişer,  lifler  kopar,  doku  dişten  ayrılır  ve  kemik  erimeye  başlar.  Periodontide,  kemik  ve çevre  dokularda  ciddi  harabiyet  oluşur. 
Tedavi  edilmezse  dişler  sallanır  ve  sonuç olarak  düşerler. 

Dişeti  iltihaplarının  genel 

olarak  nedenleri: 

l)Sürekli  ve  uygun  olmayan  kürdan kullanılması. 

2) C  vitamini  yetersizliği. 

3) Sivri  ve  sert  cisimlerle  diş  aralarının karıştırılması. 

4) Vücuttaki  kan,  şeker,  böbrek  hastalıkları  gibi  sistemik  hastalıkların  olması  ve zamanında  tedavi  edilmemesidir. 

Diş  çürüğü  ve  dişeti  hastalıklarının sadece  ağzı  değil,  bütün  vücudu  etkiler. 
Ağızdaki  rahatsızlıklardan  biri  de  ağız  kokusudur.  Sebepleri,  dişeti  hastalıkları,  diş çürüğü,  solunum  ve  sindirim  sistemi  hastalıklar,  sinüzit  vb.  hastalıklardır.  Ağız  kokusu,  insanın  sosyal  olmasını  engeller,  insan  ilişkilerini  yürütememesine  ve  insan çevresinden  uzak  durmaya  iter.  Diş  çürüğü  ve  dişeti  hastalıkları,  bölgesel  ve  be  - densel  hastalıklara  neden  olur.  Ağızdaki çürük,  kan  yoluyla  bütün  vücuda  (kalp, böbrekler, eklemler,  sindirim  sistemi..) 
yayılabilir  ve  hastalıklara  yol  açabilir. 
Bunların  tedavisi  de  hem  maddi  hem  de manevi  yönden  kayıplara  yol  açar.  Bu  yüzden,  hiç  bir  zaman  ağız  ve  diş  sağlığının aksatılmaması,  her  zaman  iyi  bakım  yapılması  gereklidir. 


Suyu  Az  içenlerin  ‘Şekeri’  Çıkıyor 


Fransa’da  yapılan  araştırmaya  göre,  az su  tüketenlerde  yüksek  kan  şekeri  görülme  oranı  daha  fazla. 

Fransız  ulusal  araştırma kurumu  INSERM'den  Lise 
Bankir  başkanlığındaki  bir grup  Fransız  bilim  insanının yaptığı  araştırma,  günde yaklaşık  iki  bardak  veya  daha  az  miktarda  su  tüketen erişkinlerde  yüksek  kan  şekeri  görülme  oranının  arttığını  ortaya  koydu. 

Kandaki  şeker  seviyeleri diyabet  tanımına  girecek  oranda  yüksek  olmayan  kişiler  tıpta,  diyabet  geçirme  tehlikesi  yüksek  olan  kişileri tanımlamak  için  kullanılan  "diyabet  öncesi"  grup  olarak  adlandırılıyor. 

Bilimciler,  yaşları  30  ile  65  arasında  değişen  3615  erişkin  Fransız  üzerinde  9  yıllık bir  devreyi  kapsayan  araştırmanın,  su  tüketimi  düşük  olan  kişilerde  kan  şekeri  sorununa  rastlandığını  göstermekle  beraber, daha  fazla  su  tüketmenin  yüksek  kan  şekeri  riskini  azaltıp  azaltmadığı  konusuna  açık lık  getirmediğine  işaret  etti. 

Araştırmaya  katılan  kişiler  arasında, 


günde  yarım  litreden  (yaklaşık  2  bardak) daha  az  su  içtiğini  belirten  yaklaşık  yüzde 19'luk  gruptan,  565  kişide  geçen  9  yıl  içinde  yüksek  kan  şekerine,  202  kişi  de  ise  tip 
2  diyabet  hastalığına  rastlandı.  Günde  en 
az  yarım  litre  su  içtiğini  söyleyen  kişilerde yüksek  kan  şekerine  rastlanma  oranı  ise diğer  gruptakilere  kıyasla  yüzde  28  daha düşük  çıktı. 

Araştırmacılar  buna  karşın  araştırmanın,  su  tüketimi  ile  diyabet  arasında  güçlü bir  istatistiki  bağ  olduğunu  ortaya  koymadığına  dikkati  çekti. 


IQ  Ergenlikte  Değişebiliyor 


S  ocukların  IQ  olarak  ölçülen  zeka düzeyinin  zaman  içinde  değişken olabildiği  öne  sürüldü. 

:  bilim  insanlarının,  sonuçları  Natu- re  dergisinde  yayımlanan  araştırmasına  göre,  varsayılanın  aksine  çocukların  IQ'su zaman  içerisinde  değişim  gösterebiliyor.  Bilim  insanları,  yaşları  12  ile  16  arasındaki  gençler  üzerinde  yaptıkları  araştırmada,  dört yıl  arayla  çocukların  lû'sunu  ölçtü  ve  manye¬ 


tik  rezonans  görüntüleme tekniğini  kullanarak  beyinlerini  inceledi. 

Araştırmada  yer  alan  İngiliz  bilimcisi Prof.  Cathy  Price,  çocukları  oldukça  erken yaşta  değerlendirme  ve  eğitim  hayatını  belirleme  eğilimine  dikkati  çekerek,  sonuçların ise  çocukların  yeteneklerinin  ilerleyen  yaşla da  geliştiğini  ve  lû'larının  önemli  ölçüde artabileceğini  gösterdiğini  söyledi. 

Price,  başarılı  çocukların  ise  lû'larının  dü şebileceğini  belirtti. insanlarda  yeteneğin  yıllarca  aynı  kaldığı  düşünülüyordu. 


cme 


.tV\e* 


*Yeni  aldığınız kazakların  tüylenmemesi 
için  bir  naylon  torbaya  koyarak  24 
saat  buzdolabının  buzluğunda  bekletin  tüylenmesi  önlemiş  olursunuz. 

*Kirlenmiş  koyu  renk  kadife  elbise  ve  pantolonlarınızı  tuzla  temizleyebilirsiniz.  Temiz bir  fırçayı  temiz  ve  kuru  bir  tuza  batırarak giysinize  kuvvetle  sürün  ve  elbisenizde  ki lekeler  temizlenmiş  olur. 

*Etek  ve  pantolonlarınızda  parlaklıklar oluşuyorsa,  bu  kısımları  yeni  kesilmiş  bir patatesle  iyice  ovalayın.  Kuruduktan  sonra fırçalayabilirsiniz,  parlaklıktan  eser  kalmaz. 

*Ütü  yaparken,  ütüleyeceğiniz  gömlek, etek  gibi  giysilerin  altına  çarşaf,  perde, havlu  gibi  geniş  satenli  eşyalar  koyarsanız 


ikisi  birden  aynı  anda  ütülenecektir. 

‘Sararmaya  başlayan  beyaz  giysilerinizi bir  kasık  oksijenli  su  kattığınız  1  litrelik suda  bir  saat  bekletin. 

*Örgü  giysileri  asla  sıkmayın.  Aksi  taktir¬ de  giysileriniz  özelliğini  kaybeder  ve  defor¬ me  olurlar. 

‘Islak  örgü  giysilerinizi  sıkmayın,  kuru  bir havlunun  üzerine  yayın.  Üzerine  de  ikinci bir  havlu  koyun  ve  havlunun  üstüne  basarak fazla  suyu  alın.  Sonra  giysinizi,  ısı  kaynaklarından  uzak  bir  yere  koyun. 

‘Ampulleri  temizlerken  alkol  kullanın. 
Ampulü  temizledikten  sonra  ışığı  yakma¬ dan,  üzerine  bir  iki  damla  parfüm  sürün. 
Eviniz  mis  gibi  kokacaktır. 


Yemek  Tarifi 


Peynirli  Börek 


Malzemeler: 


200gr  margarin 
4  yufka 
2  yumurta 
50  gr  sert  peynir 
1  demet  maydanoz 

1  su  bardağı  yoğurt 

2  çorba  kaşığı  sıvıyağ 


Yapılışı: 

Peyniri  ufalayıp,  maydanozu  doğrayın.  Yumurtaların  sarılarını  ve  aklarını  birbirinden  ayırın. 
Peyniri,  maydanozu  ve  yumurta  aklarını  güzelce  karıştırın.  Margarini  eritin  ve  yufkalar¬ dan  birini  tepsiye  kenarları  sarkacak  şekilde yerleştirin.  Üzerine  erimiş  margarinden  sürün.  Bir  yufkayı  iri  parçalara  bölüp  tepsiye yerleştirin.  Üzerine  peynirli  karışımı  yayın.  Bir yufkayı  daha  iri  parçalara  bölüp  üzerine  koyun.  Bu  arada  yağıda  yufkanın  üzerinde  gezdirin.  Kalan  bir  yufkayı  yine  parçalayıp  yerleştirin  ve  kalan  yağı  gezdirin.  Yoğurt,  yumurta  sarıları  ve  sıvıyağı  çırpıp  böreğe  sürün. 
Taşan  kenarlarını  içe  doğru  kıvırın  200  derece  fırında  25-30  dk  pişirin. 

Afiyet  olsun 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mut  insanın  mayasında  var  sanırım.  Yoksa  nasıl  dayanılırdı  insanı  soluksuz  bırakan  karanlık  zamanlara!  En  katlanılmaz  durumlara  katlanma  gücünü  veren,  insanın  belki  farkında  bile  olmadığı  o  içinin  derinliklerinde  saklı  umuttan  başka  ne  olabilir ki!  Yaşadığı  kabusun  birgün  son  bulacağına dair  belli  belirsiz  de  olsa  bir  bulut  hafifliğinde içini  saran  o  uçucu  duygu  kıpırtısı  olmasa  insanın  kendini  yarına  taşıması  mümkün  olabilir  mi?  Bugünlerde  ne  çok  ihtiyaç  duyuyoruz  o bizi  birgün  sevinçten  havalara  uçuracak,  uçurtmanın  ipi  misali  dört  elle  sarıldığımız  umuda...Ne  çok  ihtiyacımız  var  barışa  dair  hikayelerin  dillerden  kalplere  akmasına;  barışa dair  masallarda  muratlarına  ermişlerin  kerevetine  çıkalım  dileklerine... 

Dünyanın  neredeyse  her  yanından  cesetler  yağıyor  tepemize  hergün.  Her  taraftan  felaket  haberleri  fışkırıyor.  Bir  yandan  doğa  ga¬ 


leyana  gelmiş;  yıllardır  canına  okunmasının intikamını  kusuyor  adeta!  Diğer  yandan  şiddet  olayları,  çatışmalar,  savaşlar  kıskacında kan  gövdeyi  götürüyor  dünyanın  birçok  coğrafyasında.En  başta  da  Ortadoğu'da.. .Yirminci  asırda  emperyalistlerin  paramparça  ederek kolay  lokma  haline  getirip  aralarında  pay  ettiği  Ortadoğu  bir  kez  daha  sırtlanların  içki  sofralarındaki  mezeye  dönüştürülmüş  bulunuyor.  On  yıllardır  tepelerinde  oturan  despotlar¬ dan  kurtulma  düşü  kuran  halk  yığınları  özgürlük  ve  demokrasi  sosuna  bulanmış  zehirli  bir yeme  can  havliyle  atılıyorlar.  Ne  var  ki,  o  ye¬ min  takılı  olduğu  oltayı  tutan  ellerin  sahiplerini  görmüyor  gözleri.  Diktatörleri  alaşağı  ettikleri,  özgürlük  ve  demokrasiye  kavuşacakları  düşüne  yatıp,  ne  yazık  ki,  ülkelerinin  emperyalistlerce  bir  kez  daha  talan  edildiği  gerçeği¬ ne  uyanacaklar  iş  işten  geçip  yeni  işbirlikçiler tepelerine  oturdukları  zaman! 

Irak  örneği  bile,  onyılların  demir  yumruklu 


Barış 

rejimleri  altında  soluksuz  bırakılmış  bu  manipule  edilmeye  yatkın  kitlelerin  gözünü  açma¬ ya  yetmedi.  Irak,  emperyalistlerin  sadık  adamı  Saddam'ın  daha  fazla  petrol  ve  hakimiyet  isteyen  ABD  emperyalizmince  demokrasi ve  özgürlük  masalları  eşliğinde  alaşağı  edilmesinden  sonra  kışkırtılan  etnik  ve  mezhepsel  çatışmalarla  iyice  güçten  düşürülüp  ABD'- nin  sadık  işbirlikçilerinin  eline  verildi.  Halkın öz-  gürlük  ve  demokrasi  düşleri  ise  bir  kez  daha  hasır  altı  edildi.  Şimdi  bu  senaryo  Ortadoğu’  nun  diğer  birçok  ülkesinde  yürürlükte. 
Bunun  son  örneği  Libya,  ABD  ve  Fransa'nın paylaşımına  sunuluyor!  Kaddafi'nin  demokrat de-  nilemeyecek  ve  aykırı  kişiliğinin  yarattığı tepkiler  de  örgütlenerek  aylardır  yürütülen NATO  destekli  operasyonlar  Kaddafi'nin  katledilmesiyle  yeni  bir  evreye  ulaşmış  bulunuyor.  Kaddafi'nin  çığırından  çıkmış  muhaliflerce  linç  ediliş  görüntüleri  hedefteki  ülke  liderlerine  gözdağı  amacıyla  internette  çarşaf  çarşaf  yayınlanıyor.  Hukukun  üstünlüğü  ve  adil yargılanma  hakkından  işine  geldiğinde  dem vuran  dünya  jandarmasının  kadın  kimliği  için ancak  bir  küfür  olarak  değerlendirilebilecek olan  dışişleri  bakanı  bu  infazı  heyecanlı  bir aksiyon  filmi  izlercesine,  “vauvv”  nidalarıyla cep  telefonundan  izliyor! 

Çözümlenmemiş  asırlık  çelişki  ve  çatışmalarını  körükleyerek  Ortadoğu'yu  istediği  gibi, çıkarlarına  uygun  bir  kıvama  getirmeye  çalışan  ABD  emperyalizmi  bölgedeki  işbirlikçilerini  de  bu  amaç  doğrultusunda  harekete  geçiriyor.  Bu  rolü  oynamada,  OsmanlInın  Ortadoğu'daki  mirasını  canlandırma  rüyasıyla  en çok  da  TC  Başbakanı  Recep  Tayip  Erdoğan  ve kurmayları  hevesli  görünüyor.  Bu  nedenle  de Libya,  Suriye,  İran  yönetimlerini  hedef  tahtasına  koymada  efendilerinden  “aferin”  alacak kadar  gayretliler.  Ancak,  yalnızca  bu  da  değil. 
Çok  daha  tehlikeli  bir  oyunun  içindedirler. 
ABD'nin  hakimiyet  planlarının  bir  parçası  olan,  halkları  birbirine  kırdırma  ve  kontrolü  altına  alma  amacını  hayata  geçirmek  için,  Kürt  ve 


Düşü 

Türk  halkları  arasında  kanlı  bir  boğazlaşmayı kışkırtma  çabasındadırlar.  Barış  umutlarının neredeyse  elle  tutulur  bir  somutluğa  doğru giderken  birden  yerini  bir  iç  çatışma  riskine bırakmasının  nedeni  burada  yatıyor! 

Aylardır  savaş  uçaklarıyla  Kürdistan  coğrafyasını  ve  gerilla  alanlarını  bombalayan,  kitlesel  gözaltı  ve  tutuklamalarla  tam  bir  terör estiren  AKP  rejimi  son  çatışmaların  ardından anti-Kürt  linç  kampanyalarına  bir  kez  daha  start  vererek  Türkiye  ve  Kürdistan'ı  bir  yangın yerine  çevirmenin  fitilini  ateşlemiş  bulunuyor!. .Her  tarafta  Kürtler  saldırılara  uğruyor; BDP  binaları  hedefleniyor;  Elazığ'da  olduğu gibi  islamcı-faşist  işbirliğiyle  yeni  Maraş  katliamları  tezgahlanmaya  çalışılıyor.  “Kök  kazıma- 
"hezeyanlarıyla  gerilla  alanlarına  sürülen  askerlerin  cenazeleri  kullanılarak  ırkçı-milliyetçi saldırılar  körükleniyor.  Böylece  Kürt  ve  Türk halkları  arasında  geri  dönülmez  bir  boğazlaşma  yaratılarak  iki  halkın  bir  arada  yaşama  koşulları  ortadan  kaldırılmaya  çalışılıyor. 

Diğer  yandan,  iki  halkın  birbirine  kırdırılması  ve  Kürt  halkının  tüm  kazanmalarının  yokedilerek  imha  tehdidi  altında  tutulmasına karşı  mücadele  de  güçleniyor.  Kürdistan  ve Türkiye'nin  duyarlı  güçleri  iki  halkın  eşit  ve  özgür  birlikteliğini  örgütlemek  amacıyla,  15-16 Ekim  2011'de  Halkların  Demokratik  Kongresi'ni  topladılar.  AKP  rejiminin  altedilmesi,  savaş  politikalarının  durdurulması  ve  halklarımızın  kardeşçe,  özgür  ve  eşit  birlikteliğinin  yaratılmasında  bu  önemli  bir  adımdır.  Yeter  ki, amaçlarının  hayata  geçirilmesinde  gereken  çaba  ve  ustalık  gösterilebilsin. 

Kürdistan  ve  Türkiye  halklarının  barış  düşü  bir  kez  daha  halk  düşmanlarınca  kana  bulandı.  Ancak,  içine  girilen  bu  kanlı  sürecin  kader  tayin  edici  son  savaş  olması  olasılığı  büyüktür.  Kürdistan  halkı  ve  dostları  bu  zorlu  süreci  de  başarıyla  atlattıklarında  özledikleri  gerçek  barışı  avuçlarına  alma  şansına  da  kavuşmuş  olacaklardır... 


Ronahî  Pazarcık 


f* 


Soldan  Sağa: 

1-Bir  cezalandırma  biçimi  /  Kürtçe’de saman  /  Almanya’da  sol  bir  örgüt  /  o  yer,  2- JİTEM’İ  mercek  altına  alan  UmurHozatlı’nın bir  filmi,  3-  cerahat  /  eski  dilde  ayak  /  berilyum’un  simgesi  /  kutsal  ışık,  4-  dini  inançları  güçlü  olan  /  bir  kadın  ismi  /  benzer,  5- duman  kiri  /  İstanbul  Teknik  Üniversitesi’nin kısaltması  /  bilerek,  kasıtlı  olarak,  6-  litre’nin kısaltması  /  uzaklık  anlatır  /  masallarda görünmez  yaratık  /  kilometrenin  kısaltılması  /  rütbesiz  asker,  7-  Kürtçe’de  ‘doğan’/ Marks  soyadlı  bilimsel  sosyalizmin  kurucu¬ su  /  bir  bağlaç  /  isyankar,  8-  bir  kimse  veya şeyin  büyüklüğünü  ve  gücünü  sarsılmaz  bir duygu  ile  benimseme  /  görüngü,  9-  güzel, 

79.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 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hoş  /  sıvı  veya  katı  herhangi  bir  maddeyi  alabilen  oyuk  nesne  /  eski  dilde  eziyet,  sıkıntı, azap,  10-  bir  Latin  Amerika  ülkesi  /  bir  Afrika ülkesi  /  dili  geçmiş  zaman  eki,  11-  kötü karşıtı  /  Arapça’da  ‘baba’  /  fena  değil  - anlamında  kullanılan  bir  söz,  12-  mal  ve mülkünü  satılmamak  şartıyla  bir  hayır kurumuna  bağışlamak/  mesafe,  13- içe dert  olan  şey  /  hahniyum’un  simgesi  / çok  güzek,  en  güzel,  14-  erimiş  maddeler,  püskürtü  /  yapma,  etme  /  radon’un simgesi  /  amerikyum’un  simgesi,  15- kırmızı  /  Kazım  Öz’ün  bir  filmi. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Türk  bir  öğretmenin,  uzak  bir  Kürt köyündeki  bir  yılını  anlatan  film,  2- Kürtçe’de  orman  /  küçük  akar¬ su,  3-  tören,  merasim  /  ilk  kez 
1926  yılında  Ermenistan’da 
Hamo  Beknazaryan’ın  çektiği 
Kürt  sineması  /  katma  değer vergisi,  4- yönetmenliğini  Miraz Bezar’ın  yaptığı  90’lı  yıllarda Kürdistan’da  yaşanan  olayları anlatan  birfilm  /  bir  kadın  ismi, 

5- hamle  /  bir  soru  sözü  /  kent, 

6-  iki  şey  arasında  bağı  veya  ilişkiyi  sağlayan  şey  /  çözümleme- li,  7-muhtaryardımcısı/krom- 
’un  simgesi  /  bağışlama,  8-  gerçeği  gören  ve  ona  göre  davranan/içki  bardağı,  9- çocuk  /  bir nota  /  taze  olmayan,  10-  Kürt gazetecilerin  yaşadığı  baskıyı anlatan  birfilm  /  çorba  karıştırmaya  yarayan  alet  /  bir  nota, 

11-  ‘deli’nin  ünsüzleri  /  faal, aktif  /  büyük  kızkardeş,  12- türlü  duyguları  anlatmaya  yarayan  işaret  /  çok  sayıda  insan, 


kalabalık  /  sıcak,  kızgın,  yakıcı,  13-  okumaktan  emir  /  divit,  yazı  hokkası  /  üzüm  ağacı, 14-  bir  nota  /  Hakkari’nin  bir  ilçesi,  15-  isim 


/  Ülkemin  yıldızları  adlı  feminist  filmiyle uluslararası  film  yarışmalarında  ödül  almış Doğu  Kürdistanlı  kadın  yönetmen. 
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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


XVIII.  Bölüm 


Kariyer  sahibi  olmak  biryönüyle  de  iyidir.  Başkası  - nın  emeğini  hiçe  sayarak  değil,  kendi  emeğinle ayakta  durup,  yükseleceksin.  Bunu  hedefliyorum. 
Böylesi  cevaplar  alacağını  tahmin  etmeyen  Bahadır  yerinden  hafif  doğruldu,  oturmak  istiyordu.  Zin  onu  farkettiğin- de,  hemen  yardıma  koştu.  Duvar  kenarından  kaldırdığı  bir yastığı  Bahadıra  destek  yaptı.  Sırtından  tutarak  pozisyonunu  düzeltti.  Zin’i  şaşırtmıştı.  Gözlerinin  içi  gülüyordu. 
Teşekkür  eder  bir  hali  vardı.  Sohbetlerini  tamamlamaları için  ikisini  yalnız  bıraktı.  Onun  da  Ahmet  ile  konuşmasını tamamlaması  gerekiyordu.  Ahmet’in  yanına  doğru  gidecekken  Yaşan 

-Heval  doktor,  daha  önce  keşke  bu  arkadaşla  karşılaşsaydım.  Tam  benlik  bir  arkadaş.  Zin: 

-Ahbap-çavuşluk  ha.  Bunun  çok  ciddi  eleştirileceğini biliyorsun.  Asker  bu  kavramı  anlamamıştı.Yani  eleştiri  konusu  olacak  olan  ne  idi?  Bahadır: 

-Ne  kadar  faklı  kavramlarınız  var.  Bizimle  aynı  dili  konuşuyorsunuz  ama  kavramlara  yüklediğiniz  anlamlar  farklı dediğinde  Zin:  -Bunu  Yaşar  size  anlatabilir  sanırım. 
Bahadır,  Zin’in  kendini  sohbetten  çekmesine  kırılmıştı ama  bu  kadında  farklı  bir  tarz  vardı  ve  bunu  da  seviyordu. 
Bunu  kavramak  bile  Bahadıra  hoş  geliyordu.  Gördüğü, tanıdığı  kadınlara  benzemiyordu.Tavırlarında  bazen  yu  - muşaktı  ama  çoğu  zaman  sertti  ve  yine  de  seviliyordu.  Tek rar  Yaşara  dönerek: 

-Sorduğun  sorulara  cevap  vereceğim.  Zeki  birine  benziyorsun  ama  belirttiğin  her  iki  neden  de  değil.  Üniversiteyi  bitirdim  ama  askere  gitmek  istemedim  ve  kaçak  kaldım; ta  ki  yakalanıncaya  kadar.  Doğuya  sürgün  edildim  ve  şimdi de  buradayım.  Yeterli  mi?  Yaşar  şaşırarak  dinlemişti  askeri.  Acaba  doğruluk  payı  ne  kadardı  anlatılanlarda?  Yaşar tekrar  bir  soru  sorma  ihtiyacı  duyarak; 

-Herkes  vatanı  için  savaşmaya,  asker  olmaya  sevinçle gider  ve  siz  buraya  geldiğinizden  beridir  buradaki  arkadaşlara  vatandan  bahsediyorsunuz.  Siz  neden  askerlikten kaçtınız  ki?  Bahadır  bakışlarını  gri  duvara  dikerek  sakin  bir şekilde  cevap  verdi: 

-Ailem  fakirdi  ve  çalışmak  zorundaydım.  Benim  dışım¬ da  da  kimse  yoktu  ve  askere  gidersem  onlar  ortada  kalacaktı.  Benim  ölmem  onların  savrulması  olacatı.  O  nedenle kaçak  kaldım. 

Yaşar  yeni  birşeyler  bulmanın  telaşıyla  söylenilenleri defterine  yazıyordu.  Dışarıdan  gelen  sesle  dikkatleri  dağıldı  ve  Yaşar'ın  gitme  saatinin  geldiğini  işaret  ediyorlardı. 
Yaşar,  isteksizce  yerinden  kalkıp  dışarı  çıktı  ve  kısa  zamanda  da  geri  döndü.  Bir  beş  dakika  daha  konuşabilirlerdi. 
Defterini  tekrar  açarak  sorusunu  sordu: 

-Arkadaşları  ilk  gördüğünde  ne  hissettin?  Korktun  mu; burada  nelere  şaşırdın?  Öyle  bir  hızla  sordu  ki  derin  bir nefes  almak  zorunda  kaldı.  Bahadır; 

-Bunu  sana  bırakıyorum.  Önemli  olanın  sizlerin  bana nasıl  baktığınız  ve  beni  ne  yapacağınız.  Başkabirşeydaha, nasıl  sevebiliyorsunuz  bu  yaşamı,  buna  hayret  ediyorum. 
Bir  de...  Bir  de  bayanların  hepsi  böyle  mi.  Yani...  nasıl  an  - latsam.  Burada  durdu.  -Her  neyse.  Herşeye  iyi  tarafından bakmanıza  şaşıyorum.  Sanki  günlerdir  dolup  da  dışa  vuramadığı  içini  boşaltıyordu.  Başaracağınıza  inanıyorsunuz ama  bunun  bir  hayali  geçmemesi,  hepinizi  hayal  kırıklığına uğratacak.Yaşar  bu  son  sözlere  kızdı.  Kızgın  bir  halde  ye  - rinden  kalkıp  elini  vedalaşmak  için  Bahadır'a  uzattı.  Ama Bahadır'ın  onun  elini  sıkıca  kavramasıyla  kızgınlığı  bir  dostluk  duygusuna  döndü.  Ahmet'in  yanına  giderek  onunla da  vedalaşmak  istedi.  Ahmet  iki  haftayı  beraber  geçirdiği askerle  bir  bağ  kuramamıştı  ama  bu  gencin  böylesi  bir  bağ kurmasını  kıskandı.  Yaşar'ı  dolan  gözlerle  süzdü  ve  kucaklayıp  öptükten  sonra  ona  bir  defter  uzattı.  Ahmet: 


Devam  edecek... 


Kadın  Siyaseti  Ataerkil 
Siyasetin  Alternatifidir! 

Birçok  farklı  kadın  örgütlerinin  desteğiyle,  ülkede  kadın  hakları  için bir  lobi  oluşturmayı  başardık.  Toplum  ve  kamoyunda  görülen  bir siyasal  güç  olduk.  Bazı  cinsiyetçi  yasaların  iptal  edilmesini  başardık. 


Kadın  özgürlük  mücadelesi,  dünyanın  değişik  ülkelerinde  aynı amaç  ve  acılarla  yürütülmektedir.  Farklı  zeminler  olmasına  rağmen,  ortak  amaçlar,  kadınları her  zaman  birbirine  çeken  temel  yan  oldu. 
Birbirini  hiç  görmeyen,  tanımayan  kadınlar; ortak  amaç  ve  acılar  etrafında  buluşuyor.  İşte  uzun  yıllardır  Filipinler’de  mücadele  yürüten  Gabriela  Kadın  Hareketi  de  yüreğini  dünya  kadınlarına  açmış  örgütlerden  biridir. 
Gabriela  Kadın  Hareketi  2007  yılında  Gabriela  Kadın  Partisi  olarak  Filipinler’de  seçimlere  katıldı.  Yapılan  seçimlerde  iki  milletvekilini  Filipin  Ulusal  Kongresine  gönderdi. 

Luzviminda  İlagan,  Filipinli  Gabriela  Kadın  Partisi’nin  başkanı  ve  miletvekilidir. 
1984  yılından  beri  siyasette  yer  alan  Luzviminda  İlagan,  1985  yılında  insan  hakları avukatı  olan  eşi,  Marcos  diktatörlüğü  döneminde  tutuklandıktan  sonra  aktif  siyasete başladı.  Marcos  diktatörlüğü  yıkıldıktan sonra  üniversitede  öğretim  görevlisi  olarak çalıştı.  2001  yılında  Gabriela  Kadın  Hareketimde  yer  aldı.  Gabriela  Kadın  Partisinin kuruluşunda  da  yer  alan  İlagan,  2007  seçimlerinde  Gabriela  Partisi  milletvekili  olarak  Filipin  Ulusal  Kongresinde  çalışmalara başladı.  Aynı  zamanda  Ulusalararası  Kadın Birliği’in(İVVA)  de  kurucu  üyelerinden  olan ilagan;  kadın  partileşmesi,  kadının  siyasetteki  yeri,  kadın  hakları  konusunda  ki  yasal düzenlemelere  ilişkin  sorularımızı  yanıtladı. 

Gabriela  Kadın  Partisi  kurma  düşüncesi nasıl  gelişti?  Bu  parti  Filipinler’deki  kitlesel kadın  hareketinin  bir  parçası  mıdır? 

Gabriela  Kadın  Hareketi,  Filipinler’deki sosyal  ve  siyasal  değişim  için  gelişen  kitlesel hareketlerin  bir  parçası  olarak  oluşmuştur. 
Marcos  diktatörlüğüne  karşı  verilen  mücadelelerde  kadın  hareketi  bir  öncülük  rolü  oynuyordu.  Bunun  ardından  kadın  hakları  mücadelesi  bizim  esas  konumuz  oldu.  Özellikle aile  içi  ve  devlet  şiddetinden  zarar  gören  kadınların  hakları  için  mücadele  ediyorduk. 
Seçim  yasasında  bazı  değşikliklere  gidildiğinde,  sistem  tarafından  dıştalanan  gruplar için  de  parti  listeleri  kurup  seçimlere  katılma imkanı  doğmuştu.  Başlangıçtan  itibaren parlamanto  yoluyla  bu  sistemi  değiştirebileceğimiz  gibi  bir  hayalimiz  yoktu.  Bu  sistem gerici  bir  sistemdir  ve  devlet  kurumlan  gerici  kuruluşlar.  Seçimlerde  adaylığımızı  koyabilmemiz  için  birçok  engeller  aşmak  zorunda  kaldık.  Fakat  parti  listeleri  olanağını,  kendi  amaçlarımız  doğrultusunda  kullanmayı kararlaştırdık.  Böylece  Gabriela  Parti  listesi oluşumuna  gittik,  ilk  seçimlerde  ancak  bir  adayımız,  Liza  Maza’yı  miletvekili  olarak  çıkartabildik.  Ama  bundan  sonra  taban  örgütlülüğümüzü  güçlendirip  oylarımızı  çoğaltabildik.  Çünkü  kadınlar,  parlamentoda  kadınların  sesi  olmasının  avantaj  olduğunu  fark  ediyordu.  Böylece  semt  ve  köylerdeki  taban örgütlemelerimize  ve  sokak  meclislerimize dayalı  siyaseti,  kadının  çıkarları  için  kullanmaya  ve  kadının  iradesini  orada  temsil etmeye  karar  verdik. 

Gabriela  Partisi’nin  parlamentodaki çalışmalarının  kazanımları  nelerdir? 

Birçok  farklı  kadın  ve  kadın  örgütlerinin desteğiyle  ülkede  kadınlar  ve  kadın  hakları için  bir  lobi  oluşturmayı  başardık.  Toplum  ve kamoyunda  görülen  bir  siyasal  güç  olduk. 
Hükümetin  yolsuzluklarının  açığa  çıkartılmasında  önemli  bir  rol  oynadık.  Bazı  cinsiyetçi yasaların  iptal  edilmesini  başardık.  Fakat  iki yönlü  bir  taktiğimiz  var;  Bir  tarafta  parlamento  içersinde  hükümetin  adaletsiz  yaklaşım  ve  yasalarını  protesto  ederken,  diğer  ta¬ 


rafta  kadın  haklarını  savunan  yasal  girişimler başlattık.  Böylece  geniş  bir  toplumsal  destekle  bir  kadın  deklarasyonu  yayınladık.  Cinsel  şiddete  ve  kadın  ticaretine  karşı  yasaların  parlamento  tarafından  onaylanmasını başarabildik. 

Gabriela  Partisi’nin  miletvekilleri  olarak 
8  Maıta  dönük  yasal  girişim  başlatmıştınız. 
Bu  konuda  daha  fazla  bilgi  verebilir  misiniz? 

8  Mart,  Filipinler’de  her  yerde  kutlanıyor.  Ancak  işçi  ve  emekçi  olan  kadınların  8 
Mart  ektiliklerine  katılım  imkanları  sınırlı. 
Çünkü  işe  gitmek  zorundalar.  Dolayısıyla  8 
Mart  gününün  tüm  kadınlar  için,  resmi  tatil günü  olarak  ilan  edilmesini  talep  ediyoruz  ki, kadınlar  o  günkü  yürüyüş  ve  etkinliklere  katılabilsinler.  Benzer  bir  yasayı  25  Kasım  günü için  parlamentodan  daha  önce  geçirdik. 

Parlamentodaki  siyaset  ataerkil,  devletçi,  iktidar  siyasetinin  damgasını  taşıyan  bir ortamdır.  Bu  ortamda  karşılaştığınız  en büyük  zorluklar  nelerdir? 

Diğer  miletvekili  ve  siyasetçilerin  hemen hemen  hepsi  egemen  sınıftan  gelmektedir. 
Onlardan  büyük  bir  kısmı  piyasaları  ve  siyaseti  denetleyen,  çok  uluslu  şirketlerin  yönetimlerinde  yer  almaktalar.  Dolayısıyla  kadınların,  yoksul  olan  kırsal  ve  kenttoplumunun sorun  ve  ihtiyaçları  karşısında  ilgisizler.  Onlar  sadece  kendi  çıkarlarını  düşünüyorlar  ve emperiyalist  güçlerin  küreselleşme  politikasını  destekliyorlar. 

Diğer  bir  sorunda  katolik  kilisesinin  ataerkil  ve  feodal  siyasetinden  kaynaklanmaktadır.  Kadınların  sağlık  ve  ürüme  haklarını savunan  bir  yasa  tasarımı  geliştirdik.  Fakat doğum  kontrol  ilaçlarının  kullanım  hakkını ve  şiddet  gören  kadınların  boşanma  hakkını savunduğumuzdan  dolayı,  katolik  kilisesi  ve ona  bağlı  olan  siyasi  güçler  bu  yasaya  karşı çıkıyorlar. 

Sizce,  ataerkil  iktidar  siyaseti  ve  alternatif  bir  kadın  siyastinin  arasında  en  belirgin fark  nedir? 

Şu  anda  kendi  pratiğimizde  kadın  eksenli  alternatif  bir  siyaseti  geliştirmekteyiz. 
Bu  çok  zor  bir  mücadeledir.  Çünkü  sadece eski  düşünce  sistematiği  ve  mantığını  sorgulamak  yetmiyor.  Aynı  zamanda  daha  fazla 


kadınların  bu  süreçte  öncülük  üstlemeleri gerekiyor.  Parlamento  içersinde  bunun  zemini  çok  zayıftır.  Fakat  toplum  içersinde kadınlar  gittikçe  bilinçleniyor. 

Sizce  Filipinler’de  yürütülen  kadın  çalışma  ve  mücadelelerinden  başka  ülkelerdeki kadınlar  nasıl  faydalanabilirler? 

Yurt  içinde  ve  dışında,  kadın  dayanışmasını  geliştirmek  konusunda  Gabriela  önemli ilişki  ağları  geliştirmiştir.  Çabalarımızın,  mü  - cadele  ve  kazanımlarımızın  başka  ülkelerde yaşayan  kadınlar  için  de  bir  güç  kaynağı  olabileceğini  düşünüyoruz.  Fakat  aynı  zamanda,  başka  kadın  ve  kadın  hareketlerinin  mü  - cadelelerinden  güç  ve  ilham  alma  çabasını gösteriyoruz.  Özellikle  bağımsızlık  ve  kurtuluş  savaşı  için  siyasal  mücadeleleri  yürüten ülkelerdeki  kadın  hareketlerinin  deneyimlerinden  öğrenmek  bizim  için  çok  önemlidir. 
Bu  yıl  gerçekleştirdiğimiz  IWA(Uluslararası Kadınlar  Birliği)  genel  kurulu  gibi  konferanslar,  kadın  dayanışmasının  süreklileştirilmesi ve  derinleştirilmesi  konusunda  önemli  bir anlama  sahiptir. 

Siz  IVVA’nın  kuruluş  üyelerinden  birisiniz.  Bu  girişimi  nasıl  başlattınız? 

Aslında  Kanada’daki  Montreal  kentinde geçen  sene  sadece  bir  kadın  buluşması planlamıştık.  Ancak  bu  toplantıya  birçok farklı  ülke  ve  kültürlerden  gelen  kadınlar  ilgi göstererek  katılım  sağladılar.  Ortak  amacımız  kadın  hakları  ve  özgürlüğü  için  mücadelemizi  geliştirmekti.  Kadınlar  bu  toplantıdaki tartışmalarda  çok  somut  eylem  planları  ve örgütleme  perspektifini  önerdiler.  Feminist kadınlar  olarak  kurtuluş  mücadelemizde karşılıklı  dayanışma  ve  ortaklaşmanın  geliştirmesini  esas  görevimiz  olarak  ele  aldık.  Bir sene  boyunca  toplumumuzun  tüm  kadın kesimleri  bu  hazırlık  sürecine  katmaya  çalıştık.  Bu  anlamda  birinci  genel  kurultayı  gerçekleştirilen  IWA  kadın  birliğinin,  Kanada’da buluşan  kadınların  emeğinin  sonucu  doğan bir  çocuk  olarak  adlandırabiliriz.  Farklı  kadın örgütlemeleriyle  başlattığımız  paylaşım  ve ortak  çalışmalarımızda  çok  şey  öğrenebildik.  Bu  bizim  ufkumuzu  genişletiyor  ve  yeni adımlar  atmamız  için  bize  güç  veriyor. 


Anna  Kristin  Kovvarsch 
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Bir  Doğa  Eylemcisi:  Wangari  Maathai 


Nobel  Barış  ödülünü kazanan  ilk  Afrikalı  kadın  olarak  dünya  çapında  tanınan  Kenya¬ lI  çevreci  ve  siyasi  eylemci  VVangari  Maathai  çağımızın seçkin  kadın  öncülerinden  biri.  Yaşamına  birçok  çarpıcı  başarılar  ve mücadeleler  sığdıran  bu  direnişçi kadın  1  Nisan  1940  yılında  Kenya¬ 
'nın  Nyeri  bölgesinin  küçük  bir  köyünde  doğdu.  İlk  ve  orta  öğrenimini  Kenya'da  tamamladı.  Ailesinin  onu  bir  İtalyan  okuluna  göndermiş olması  daha  sonraki  başarılarının da  yolunu  döşedi.  1959  yılında,  Amerika  Başkanı  Kennedy'nin  adını taşıyan  bir  plan  çerçevesinde  ABD- 
’de  okuma  olanağı  tanınan  300  öğrenci  arasında  yer  aldı.  ABD'de  biyoloji  eğitimi  aldı  ve  zooloji  alanında  yüksek  lisans  yaptı.  Kenya'ya  dö nünce  Nairobi  Üniversitesi  Zooloji Bölümü'nde  araştırmacı  olarak  çalıştı.  Ardından  Almanya'ya  giderek veterinerlik  dalında  anatomi  doktorasına  başladı  ve  doktorasını  Nairobi  Üniversitesi'nden  aldı.  Maathai,  veterinerlik  tıbbı  üzerine  yaptığı  doktora  ile  doktor  ünvanını  kazanan  ilk  Doğu  Afrikalı  kadın  oldu. 
1971  yılında  Nairobi  Üniversitesinde  veterinerlik  anatomisi  profesörü  olarak  görev  yapmaya  başladı, daha  sonra  da  veterinerlik  fakültesinin  dekanlığını  yaptı. 

VVangari  Maathai'nin  dünya  çapında  tanınan  bir  şahsiyet  olmasını sağlayan  çevreci  kimliği,  1972  yılında  Stockholm'de  dünyanın  ilk  Birleşmiş  Milletler  Çevre  Zirvesi'nin toplanması  ardından  kurulan  BM 
Çevre  Programı-UNEP'in  merkez  ofisini  Naiobi'de  açması  ile  başlar. 
Dünyadaki  birçok  çevre  sivil  toplum  kuruluşu  Nairobi'de  şube  açar. 
Nairobi'nin  çevreci  çalışmaların merkezi  haline  getirilmesini  Kenya¬ lI  geniş  kesimler  ülkelerinin  geri  bıraktırılması  politikası  olarak  değerlendirirler.  Ancak,  Maathai  bu  kuşkulara  kulak  asmayarak  kendisine yapılan  teklifi  kabul  eder  ve  çevre STK'larının  çalışmalarını  koordine etmek  üzere  kurulan  “Çevre  Liyazon  Merkezfnin  yönetim  kurulun¬ da  yer  alır.  Bu  sırada  Kenya  Kızılhaçı  Nairobi  Şubesi'nin  başında  bulunmaktadır.  Yeni  görevi  ile  birlikte çevre  sorunları  üzerinde  yoğunlaşmaya  başlar. 

Veteriner  olarak  gittiği  köylerde ve  1974'te  milletvekili  adayı  olan  eşiyle  birlikte  katıldığı  seçim  çalış¬ 


malarında  edindiği  toplumsal  gözlem  ve  deneyimler  onun  kişiliğinde önemli  izler  bırakır.  Ülkesinin  ormanlarının  ve  doğasının  tahrip  edilişine  tanık  olur.  Giderek  ormansızlaştırılan  ve  çölleşen  ülkesinin  bu sorununa  el  atmaya  karar  verir. 
Hem  çevresel  yıkıma  karşı  durmak hem  de  yoksul  kadınlara  bir  gelir kapısı  açmak  amacıyla  “Envirocare” adında  bir  şirket  kurar  ve  ağaç  dikme  çalışmalarını  başlatır.  Köylü  kadınlar  şirketin  yarattığı  bir  fidanlıkta,  fidan  yetiştirmeye  başlarlar.  Yapılan  ağaç  dikme  kampanyalarında bu  fidanlar  kullanılır. 

VVangari  Maathai,  üyesi  olduğu 
Kenya  Ulusal  Kadın  Konseyi'ni  de  ikna  ederek  “Harambee”  adında  bir ağaç  dikme  kampanyası  başlatır. 
“Harambee”  yerel  dilde  “hep  birlikte  asılalım”  anlamına  geliyor.  5  Haziran  1977'de,  Dünya  Çevre  Günü- 
'nde,  ilk  ağaç  dikme  töreni  yapılır. 
Bunun  ardından  aynı  yıl  Maathai, çevreci  bir  hükümet  dışı  örgüt  olan “Yeşil  Kuşak  Hareketfni  kurar.  Bu hareket,  tamamen  yerli  halk  tarafından  kurulan  ve  yönetilen  bir  sivil toplum  hareketi  haline  gelir.  Büyük 


zorluklara,  olanaksızlıklara  ve  saldırılara  karşın,  Yeşil  Kuşak  Hareketi' nin  bir  araya  getirdiği  yerel  girişimlerin  sayısı  bugün  600'e  ulaşmış bulunuyor.  Bu  girişimlerin  kurduğu 
6000  fidanlıkta  binlerce  kadın  çalışıyor.  Yeşil  Kuşak  Hareketi'nin  toprak  erozyonunu  önlemek  için  bugüne  kadar  Kenya'da  47  milyon,  bütün  dünyada  ise  7  milyar  ağaç  dikilmesine  öncülük  ettiği  belirtiliyor. 
Maathai,  bu  nedenle,  “Ağaç  Kadını” diye  adlandırılmıştır. 

Çevreci  çalışmalarının  yanısıra Maathai,  kadınlara  dönük  çalışmaları  ve  siyasi  kimliği  ile  de  tanınmıştır.  Kenya  Ulusal  Kadın  Konseyi'nin eski  başkanlarından  biriydi.  Kenya¬ 
'yı  1978'den  2002'ye  kadar  yönetmiş  bulunan  Daniel  Arap  Moi  rejimine  karşı,  çok  partili  seçim  yapılması,  siyasal  yozlaşmaya  ve  kabile politikalarına  son  verilmesi  talepleriyle  mücadele  yürütmüş;  bu  nedenle  birçok  kez  hapsedilmiş  ve saldırıya  uğramıştır.  1989'da  medya  devi  Robert  Maxwell'in  yaptırmayı  planladığı  bir  bina  kompleksini  neredeyse  tek  başına  verdiği  mücadeleyle  durdurarak  Nairobi'deki 


Uhuru  (  Özgürlük)  Parkı'nı  kurtarmıştır.  Bu  nedenle,  Moi  tarafından “çok  tehlikeli”  diye  nitelendirilmiş; adı  hükümetin  suikast  listesine  girmiştir.  Siyasi  tutukluların  bırakılması  için  Uhuru  Parkı'na  ağaç  dikmiş, açlık  grevi  başlatmış;  bu  nedenle saldırıya  uğrayıp  hapsedilmiştir. 
Dünya  Bankası  ve  İMF'nin  ülkesini boyunduruk  altına  almasına  karşı mücadele  etmiştir. 

Maathai,  1997  yılında  ülkesinin ikinci  çok  partili  seçimlerinde  başkanlık  için  adaylığını  koyar  ancak seçimlerin  etnik  şiddet  nedeniyle gölgelenmesi  üzerine  partisi  adaylığını  geri  çeker.  2002'de  partisi  “Ulusal  Gökkuşağı  Koalisyonu”iktidardaki  Moi'nin  partisini  yenilgiye  uğratır  ve  Maathai  de  milletvekili  seçilerek  parlamentoda  yer  alan  16  kadından  biri  olur.  2003'te  kurulan koalisyon  hükümetinde  Çevre,  Doğal  Kaynaklar  ve  Vahşi  Hayat  Bakanlığımda  bakan  yardımcısı  olarak görev  alır  ve  bu  görevi  iki  yıl  sürer. 
Aynı  yıl  içinde  Kenya  Mazingira  Yeşiller  Partisi'ni  kurar  ve  bu  partinin parlamentodaki  ilk  milletvekili  olur. 

Yürüttüğü  çalışmalar  ve  siyasi 


mücadelesi  nedeniyle  2004'te  Nobel  Barış  Ödülü  ile  ödüllendirilir; bu  ödülü  alan  ilk  Afrikalı  kadın  sıfatını  kazanır.  Norveç  Nobel  Komitesi, ona  ödülünü  şu  sözlerle  verir:  “  Maathai  Kenya'daki  baskıcı  rejime  karşı  cesaretle  karşı  durdu.  Onun  bir benzeri  daha  olmayan  eylemleri hem  ulusal  hem  uluslararası  alanda ülkesinde  yaşanan  siyasi  baskıya dikkat  çekti.  Maathai  demokratik haklar  savaşı  veren  birçoklarına  il  - ham  verdi  ve  özellikle  kadınları  durumlarını  iyileştirmeleri  için  cesaretlendirdi.”  Nobel  Barış  Ödülü, Maathai'nin  aldığı  önemli  bir  ödüldü  ama  tek  ödül  değildi.  Goldman Çevre  Ödülü'nden  Afrika  Ödülü'ne, Petra  Kelly  Ödülü'nden  Legion  d'- Honneur  ödülüne  kadar  çok  sayıda uluslararası  ödül  almıştı. 

VVangari  Maathai,  28  Mart  2005 
tarihinde  Afrika  Birliği'nin  Ekonomik,  Sosyal  ve  Kültürel  Konseyi'nin ilk  başkanı  seçilir.  2006  yılı  Kış  Olimpiyatları  açılış  kutlamalarında sekiz  bayrak  taşıyıcıdan  biri  olur. 
21  Mayıs  2006'da  ise,  Connecticut 
College  tarafından  kendisine  fahri doktora  verilir. 

Maathai  Yeşil  Hareketin  ülkesinde  ve  dünyada  gelişmesi  için  büyük çaba  sarfetmiştir.Ocak  2007'de  Nairobi'de  Dünya  Genç  Yeşilleri  konferansını,  2008'de  ise,  dünyanın  her tarafından  Yeşiller  Partilerinin  katıldığı  bir  Dünya  Yeşilleri  konferansını düzenlemiştir. 

Kadınların  özgürleşmesi  için  de çaba  sarfeden  VVangari  Maathai  yalnızca  iktidardaki  baskıcı  rejim  nezdinde  değil,  özel  yaşamında  da  bu  - nun  bedelini  ödemek  zorunda  kalmıştır.  Politikacı  kocası  Mangi  Maat hai,  onu  kontrolü  altına  alamadığı  için  terketmiş,  soyadını  kullanmama sı  için  de  mahkeme  kararı  çıkarttırmıştır.  Bunun  üzerine  Maathai  soyadına  bir  “a”  harfi  daha  eklemiştir. 

Yaşamına  bilimden  çevreye,  ka  - din  özgürleşmesinden  ülkesinin demokratikleştirilmesine  kadar  birçok  alanda  başarılı  çalışmalar  sığdıran  bu  yorulmak  bilmez  savaşçı kadın,  VVangari  Maathai,  25  Eylül 2011'de,  kanser  tedavisi  gördüğü Nairobi'deki  bir  hastahanede  71  yaşında  hayata  gözlerini  yumdu.  Geride  insanlığa  çevre  için,  özgürlük ve  demokrasi  için  yılmazca  mücadele  etme  sorumluluğu  ve  deneyimlerini  bırakarak... 

Fidan  Yıldırım 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim:  .. 
Adres: 


NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE S’GRAVENHAGE 
Nederland 


.  Tel:  0031  707071035 

Tel  no:  .  Fax:  0031  703881500 

Banka  adı:  .  Konto Sahibi: Stg Onderzoeks Centrumv. 

Hesap  No:  .  Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 

g|2>  Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 

Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 


Tarihte  Bu  Ay 


*25  Kasım  1960  Dominik  Comhuriyeti'inde  Clandestina Hareketi'nin  öncülerinden  Mirabal  kardeşlerin  tecavüz  edilip öldürüldüler.  Öldürülmesinden  bir  yıl  sonra  Trujillo  karşıtı  hareket,  diktatörlüğün  sona  ermesini  sağladı. 

‘Temmuz  -  Kasım  1905'de  Londra'da  4  bin  kadın  "çocuklara yiyecek,  kocalarımıza  iş, ve  dünya  işçilerinin  birliği  diyerek  yürüdüler. 

*12  Kasım  1918  yılında  Alman  Avusturya’sının  devlet  ve yönetim  biçimi  yasası  ile  kadınlar  Avusturya’da  genel  seçim  haklarını  elde  etmişlerdir 

‘Çocuk  halkları  sözleşmesi  Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu tarafından  20  Kasım  1989  tarihinde  kabul  edilmiştir. 

*  30  Kasım  1918  tarihinde  yasaları  belirleyen  Alman  ulusal meclisinin  seçimler  üzerine  yaptığı  düzenleme  ile  seçim  hakkı yasal  olarak  verilmiştir. 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 

ABONE: 

Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

I 

I 

1 
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*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 
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1 

1 

1 

1 

1 
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Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlannız 
için  telefon  numaramız:  0031 70  70  71 035 


